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Bu ne biçim 


? sosyalisilik? 
5 Aralık 1966 tarihli Akşam'da Sayın İlhami Soysal'ın «Görünüş» sütununda çıkan «Mevlâna'ya Sesleniş» başlıklı yazıyı bir sosyalist işçi olarak üzüntü ile okudum. Yazıda aynen şöyle deniyor: «Almanyadaki işçilerimiz de okumalı ki, orada çöpçülük yaparken emirlerinde çalıştıkları ogâvurlardan nasıl daha üstün olduklarını iyice anlasınlar da oturup aşk ve şevk içinde hallerine dua edip (huuu) çeksinler». Sayın Ilhami Soysal ya haki- ki sosyalist değil, ya da sosyalistliği bilmiyor. Benim burada edindiğim sosyalist bilgilere göre, sosyalizmde işçileri, çöpçüleri ve köylüleri hor görmek yoktur. Bilâkis onların menfaati için çalışmak, bu uğurda hapse girmek ve dayak yemek bile vardır. Bu birincisi. Gelelim ikincisine Bugün Al manyada çalışan Türk işçilerinin yüz de yarımı (biri bile değil) çöpçülük yapmaktadır. Ve bu işçiler kendi ana vatanları olan Türkiyede de çöpçülük yapmışlardır. Yüzde bir dahi olmayan bir miktarı ekseriyet gibi göstermek de sosyalizmde yoktur. Üçüncüsü, «cümle emirlerinde çalıştıkları gâvurlardanə diye devam ediyor. Sayın Soysal. Sosyalizmde din ayırımı ve yalancılık hiç yoktur. Gâvur, AL laha inanmayan kimseye denir. Oysa yenyüzünde Allah bir tanedir ve inandıkları peygamberlere biz de inanırız. Demek ki bunlar gâvur değil. 
Sayın Ilhami Soysal'a göre, Almanyaya sanatsız, bırakın Almancayı Türk çesiz gölen işçiler burada ustabaşılık yapip Almanları mı emirlerinde çalıştıracaklardır? Her ne kadar kapitlisi bir ülkede çalışmaya Türkiyedeki işsizlik sebebi ile mecbur olmuşsak da, bu hiç bir zaman şahsiyet ve inançlarımızın kaybolduğu anlamına gelmez. 
Kendisi de sosvalist bir yazar olmasına rağmen, kapitalist bir işverenin emrinde çalışmaktadır. İşçilik sıfatı. 
mızdan utanmıyor, aksine iftihar ediyoruz. Biryandan sosyalist milletvekili ve yazar Çetin Altan «Nasırlı el ler Meclise» derken, diğer yandan sos yalist yazar Sayın Ilhami Soysal işçileri hor görür ve gâvurların emrinde çalışmakla suçlar.. Sosyalizmde fikir ayrılıkları bilim yoluyla halledilir, şahsi kanaatlarla değil. Her ne kadar geçenlerde başından geçen üzücü dövilme olayında kendisi ile beraber isek de, işçilerin hor görülmesi görüşine, tıpkı Vietnama, Amerikanın Tür kiyedeki üs ve askerlerine, işçilerin sö mürülmesine karşı olduğumuz gibi karşıyız. Bugün Türkiye sosyalizmi böy le öğrenirse, yarın da böyle tatbike kalkar ve bundan Türkiye zararlı çıkar, O zaman sayın yazar bunun sorumluluğu altında ezilir. 
Edip Gültekin - Almanya 
(TİP Kadıköy üyesi) 

YON'ün NOTU: 

Ilhami Soysal'ın târizi, sosyalizmin öncüsü işçi sınıfma değil, işçile rimizi yabancı ülkelerde çalışma zorun da bırakan yöneticilere ve Kapitalist .sistemedir. 

Kendimize bıçak çekmeyelim! 

Ülkemizde dün olduğu gibi bugün de öğretmenlik çileli insanların mesleği olmakta devam etmektedir «Bir lokma, bir hırka> karşılığı devlet kapısına kapılanan öğretmen, istediği kadar da ulusçu olsun ne öğrencisine, ne de ulusuna istediğini vereme mektedir. Fakat gene de dönüp bunun acısını ta.. derinlerinde 'duyan kendisidir. ©, elindön geldiğince (o koşulları iyiye yöneltme çabasını göstermektedir. .Konuşmaktadır, yazmaktadır; ilgililere «durumu arz etmektedir» Ama ©O' nun karşısındaki toplumun- dan yöneticisine dek kördür. 
sağırdır. 

Şunu içtenlikle iddia ede- 


ÖMER FARUK TOPRAK'IN ŞİİR KİTABI 
SUSAN ANADOLU'yu 


OKUDUNUZ MU? 
Fahir Onger Yayınları — P.K. 918/istanbul 


Kel Kelle ! 


Çal, çal! 
Zurna çal, davul çal... 
İstersen bir odun parçası al bir kutu bul çal... 
Çaldın diyecekler ya! 
Cal! 
Az çal, cok çal. 
dinliyen var, yok çal. 
İstersen başladığın yerde dur, adet yerini bulur. 
“Çaldın diyecekler ya! 


Çal! 

Fena çal, 

iyi çal... 

İstediğin havayı çal. 
Usanınca bırak; 
etme merak. 

Çaldın diyecekler ya! 


Çal! 

Tiz çal, 

pes çal.. 

Sesini yükselt, sesini kes 

çal... 

Etrafa yayılsın bir ses. 

Sende olmasa da heves, 

Nerden bilecek herkes?.. 

Çaldın diyecekler yaa!... 
Eren Arı — Kıbrıs 


biliriz ki bugün Türk öğretmeninin hemen tamamı ekonomik sıkıntı ve hattâ bunalm içinde o kıvranmaktadır Köydekinden tutunuz da kent tekine kadar her türlü yoksunluk ve yoksulluk Türk öğ retmeninin belini bükmektedir, huzur içinde sınıfına gir mesini engellemektedir. 
Memurin kanunu, bir memurun maaşının iki katından fazla borçlanmasını yasakla mıştır. Ama bugün, memur sayılan öğretmenlerin yüzde doksanı değil maaşının iki ka tı, belki de on katı ile borçlanmıştır..Adı geçen yasanın uygulanması halinde biz diyoruz ki, yurdumuzda okullar öğretmensiz kalır. Bu ağır koşullar altında çalışan Ögretmenin ilkokuldan mezun ettiği öğrenci öğretmen okulu sınavlarını kazanabilir mi? 
Bu ekonomik sıkıntı içindeki 


.öğretmenin ortaokuldan me 


zun ettigi öğrenci öğretmen okulu veya diğer herhangi bir okulun sınavlarını kazanabilir mi? Bu ağır ekonomik koşulların altında çalışmak zorunda bırakılan öğretmenin mezun ettiği öğrenci Üniversite sınavlarını kazanı bilir mi? Bu başarıyı öğretmenden istemeye gerek toplum olarak, gerek hükümet olarak hakkımız var mı? Ne ekiyorsunuz ki, ne biçesiniz. 
350-400 lira ile geçinme durumunda bırakılan insandan sen tut da yürek rahatlığı í- 


le sınıfına girme bekle. Çocuğunu, çoluğunu hastalığı halinde doktora götüreme- 


yen, günde beş saat ayakta dolaşıp çene patlatabilmek için gerekli şekilde (o beslenemeyen, bir takım elbisesini ütületip ütületip giyme mut- 


'suzluğuna mahküm olan, ya- 


tak odasını bile gerekli gekilde ısıtamıyan hiç olmasa ay da bir kitap alıp okuyamıyaa, günlük gazeteyi izlevemiyen, aylık bir dergiyi bile . izleme olanağından yoksun olan Öğretmender gerekli verimi ve başarıyı beklemek için kişinin en azından vicdanından ameliyat olmuş olması gerek. 

Bütün bu ağır Koşulların yanında öğretmen. bir de Öğretmenlik mesleğinin kendisi ne karşı olan güçlerle de savaşmak Zorunda. Nurculuğun, süleymancılığın, şeriatçılığın, gericiliğin. bir ahtapot gibi yurdu sardığı bir ortamda. Öğ retmen, bu «habis unsurlarla da» savaşmak durumundadır. 
Çünkü öğretmenin görevi bazılarının dediği gibi o sınıfta öğrencilere «A. B, C. öğretmek» değildir, Öğretmen: dev rim ilkelerini korumak ve sa vunmak durumundadır da. Oğ retmen, bu ilkeleri içine alan, anayasada ifadesini bulan sos yal adaleti de savunacaktır. 
Ulusal bir ordudan; toprak reformundan,. ulusal petrol- dan, bağımsızlıktan v.s. yana olacaktır. Bu onun anaya sadan yana olması demektir. 
Öğretmeni bu erdemlerinden ötürü kınayanlar, suçlayanlar kendileri anayasadan yana de ğillerdir demektir Öğretmeni sınıfa hapsetmeye - kimsenin gücü yetmeyecektir. Çünkü, o, ne kadar da ağır koşullar altnda olursa olsun görevi- nin neler olduğunu bilmekte ve karınca kararınca kendine düşeni yapma durumun dadır. 

Ünlü bir kıssadır: Aslan aldığı yaradan acı çekmekte dir. Arkadaşı fare aslanın bi acı çeker durumunu görür ve onunla alay edercesine: Vah zavallı, der, iyi olacağın yok galiba. Aslan bu kendisini gú çümser eda ile söylenen söze kızar, fakat kalkıp fareye gereken deisi vermekten de a- 


cizdir. Ah.. dostum, der. beni 


bu yara öldürmez ama senin gu sözlerin öldürür. 

İşte Türk Öğretmenini de öldüren şey bağlı bulunduğu Bakanlığın hep kendisini ezmek isteyenlerle birlik olmasıdr. Öğretmenini koruyan öğretmenini çıkarcıya ezdirmemek için direnen, yani klsaca öğretmeninden yana olan bir Bakanın yokluğunu yıllar yıy çeker durur Türk öğretmeni, Sanki bizim Ulusal Eğitim Bakanları öğretmene karşı olan güçlerin bakanı, öğretmenin değil. 

İşte bütün bunlar için biz diyoruz ki: Türk öğretmeni emeğinin karşılığını (o alabilmesi, . ezilmemesi ve bütün 


` bunların sonucu yarının. bü- 


yükleri clan Türk gençlerini gereği gibi yetiştirebilmesi i-Çin sağduyu ile hareket etme lidir. Tek ve güçlü sendikada birleşmelidir. Bir vücut halinde demokratik baskı guru bu olmav ve grev hakkını al malıdır. Gerekirse greve gitmeli ve emeğini almalıdır ön ce. Bu yoldan öğretmenliğin genel dertleri halledilmeli, on dan sonra da ayrı ayrı sendika mı kuracaklar, yoksa ay nı yolun iyiliğini anlayıp gıkarlarına dört elle, birlizte 


den parça bölük olmak dâvaya giden yol değil. öğretmenliğe ihanettir. Borçluluğa devama hizmettir. Emeğin kar şılığını alamamaya hizmettir. Gericilere, gericilerle elbirliği edip kendisini ezenlere hizmettir. 

Gelin kendimize bıçak çek meyelim. 

M. Nuri Ayvalı 


BASINDAN 
Yeni İstanbul 


PERSONEL KANUNU 
Osm Yüksel Sere» seçti 


Yağmur gibi telgraflar alıyorum. «Biz bu zamdan istifade edemiyecek miyiz» diye. PTE memurlarındar, Belediyesinden, Hususi Muhasebesinden.. Meselâ; Diyarbakır PTT'liler Sendikası şöyle bir tel çekmiştir: 

Avans şeklinde verilen zammın dışında bırakılmamız haklı olarak camiamızın infiâline sebep olmuştur Geçim şartlarının ağır yükü altında geceli gündüzlü daima milletinin hizmetinde fedakârlığın zerresini esirgemeden altı buçuk saat ve yine sekiz saat çalışan PTT personelinin zamdan istifade ettirilmesine ilgilerinizi, şubemizin 700 üyesi adına saygıyla arzederiz. 

Buna benzer yüzlerce telğraf.. 

Geçen gün postahaneye gitmiştim, orada çok dürüst ve çalışkan bir havale memuru var. Adam öylesine yakındı ki, eridim. Daha kömür alamamış, çoluk cocuk.. di- 


kkk 
Efendim, «Personel Kanunu» adını verdiğim bu kanunun macerası şöyle: Kanun geçen sene tatbik edile- 


: yordu. 


“cekti. Başvekil. «Sözüm senettir; bu kanun mutlaka tat- 


bik edilecektir» demişti. Hem de bir kerre değil, mütead. 
dit defalar.. Yalnız Başvekil mi, Orta Vekiller, Uç Vekiller hepsi aynı şeyi tekrar ettiler: «Kanun mutlaka tatbik edilecektir.» 

Gel zaman, git zaman kanun tatbik edilmedi. Bunu söyleyen bir Başbakandı.. Lâlettayin bir adam değil.. Karaborsacı değil, Sıkıştırılınca: «Ne yapayım, para yok, olmuşu elimizde 470 milyon lira var» dedi çıktı. Eh bira. 
der, bilgi locasına mensup biraderimız, sen bu işin evvelini, elinde 470 milyon lira olduğunu bilmiyor muydun? 

Bunun üzerine parti grubu karıştı. Bazıları diyordu ki: «Bu çerez, fitre kabilinden bir şey... Vereceğimize- hiç vermiyelim.. Bu parayı köy yollarına ve içme suları- na verelim.» Bazıları: «Verelim. ne de olsa fayda, faydadır.» Bir kısmı da: «Hayır. Buna mâni olanlar, büyük memurlar.. Bunların içinde, ek görev, denk görev, ödenek, gelenek, gidenek, çift vazife alanlar var. Ellerine sekiz bin, on bin lira geçenler var. Bu kanun, bunları kaldırıyor. Tek vazife, tek myaş tanıyor. İşin iç yüzünü bilenler hesaplamışlar. Bu vüksek dereceli, iltimaslı, memurlardan kesilen para 750 milyonla 850 milyon lira arasında.. 470 milyon da elimizde var. Bu paraları birleştirip, tavanı - tabanı biraz aşağıdan alarak, bu kanunu uygulıyalım.» 

Bu maksatla Sabahaddin Savernın evinde toplandık. Mümakaşalar sabaha kadar devam etti. Saydım tam 
39 kişi idik.. Kırk olamadık. Bu vaziyette bir Hz. Ömer 
gibi birisi çıkıp da hükümeti harekete geciremedi. En son Sadettin Bilgiç geldi ve en son 9 konuştu. Ekâbirler öyledir zaten. Bir de ne görelim. Sadettin bey dostumuz hükümetin görüşünü savundu. Şaştık kaldık. Zaten hep o böyle.. Muhtelif gibi görünür. o poza bürünür, tam zamanında muvafıktan da muvafık oluverir. Meşhur deyimi ile Kraldan ziyade Kralcı. Demirel'den ziyade. De- 


mirel'ci, kk *X 

Sabaha doğru toplantı dağıldı. Evime geldiğim zaman ortalık iyice aydınlanmıştı. O gün grup toplantısı vardı ve bu mesele görüşülecekti. Karşılıklı mücadele münakaşa.. Keye kondu. 103 onlar 99 biz. Eh nerede ise yarı yarıya, Bir komisyon teşkiline karar verildi. Bu komisyon, durumu yeniden inceleyecek. bir karara varacakt. Amma biz biliyorduk ki bu işte de hükümetin dediği olacak. Çünkü iktidarımız gittikce. bir imtiyazlılar, büyük memur, büyük tüccar, büyük müteahhitler iktidarı olma yolunda. Onun içindir ki Demirel, boyuna «Türkiye'yi büyük yapacağız» diyor. Türkçeni sevsinler emi? 
Kuş dilinden anlayan. Hazreti Süleyman. Kuş dilinden anlamayı bırak da şu milletin dilinden, halinden anla. 
Ne olacak şimdi, fakir, fukaranın. küçük memurun hali? 

KERK 

Söylediğine göre toptan senelik 3000 lira da bizler Milletvekileri (oalacakmışız. Senatörlerle birlikte 600'den fazla Meclis üyesi olduğuna göre bu 2.000.000. (Iki Milyon) lira tutar. Rekoru yine biz kırdık. Sıfırı tükettik. 

Ciddi ve samimi olarak teklif ediyorum: Bu maaşları biz almıyalım. Bu para, küçük memura veya avansa dahil edilmiyenlere verilsin. Mevzuat müsaitse ve bu bir kanun işi ise böyle bir teklifi ben yapacağım. 


kA44*4 
Aziz kardeşlerim: Kırat gemi azıya almış gidiyo, fakir, fukarayı, Türk — Müslümanı ciğneyip gidiyor. 


kkk 

Baraj, fabrika, şu bu yapımlarından ne çok fayda-Iananlar yine onlar. Demirel ve yârerleri. Müteahhitler. 
Südün yoğurdun kaymağını yiyen onlar. Sana bir yağsız ayran kalıyor. Suyu bol ayran. Öyle ya Baraj Krah iktidara geleli sudan yana zenginiz. Ama o da sukoyverdi. İşi biraz alaya almasam çatlayacağım Vallahi.. İşte Personel Kanunu falan filân derken ikramiye derken. 
iş amortiye kaldı. iktidara, Piyango ikramiyesi gibi, alnı terlemeden oturuverenlerin işi bu. Mirasyeğilerin işi. Üçler, yediler, kırklar. Bir de Hz. Süleyman. Tamam! 


NM mmm S 


HAFTALIK FİKİR VE 
SANAT GAZETESİ 


Kurucuları: Cemâl) Reşit EYUBOGLU, Mümtaz SOYSAL, Doğan AVCIOGLU, Imtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Doğan AVCIOGLU 


ADRES «Yazı işleri; Sümer Se 


“kak No. 16/3 Yenişehliı 


Ankara. Telefon: 176989 


Istanbul Bürosu (Satış-flän-Abone işle. 


ri) — Mollafenari Sokak No. 30—32 Cağaloğlu—Istanbul, 
Telefon: 229570 — PK, 512 — Istanbul 


dir şıllık (52 sayı) 60 
ABONE IL, altı aylık (26 sayı) 


15 EL. Yurt dış: abonelerde bu fiyat 
lara posta pulu bedeli kadar ilâve yapılır. 
lira 


İLÂN : 


VL.'dır 
40 TL., üç aylık (13 sayı) 


Geçmiş sayıların fiyatı 2.5 
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Beher sütunda santimi 25 
Sürekli çıkacak lân ve reklâmla: ik va 


şın İlânları ıçin özel ındirımıcı yapılır. 
Hân ve reklâmların yayınlanmasından ötürü hiç bir sorumluluk yüklenilmez. 
dır. Basıldığı yer: Güneş Matbaacılık T.A.Ş. 


A.P. 

Ciddi New York Times, 28 Ocak tarihli sayısında şaşırtıcı bir ihtimal üzerinde durmakta ve ABD'inin Sovyetler Birliğine, Türkiye ve İranın sırtından tâviz verebileceğini ileri sürmekteydi. C.L. 
Sulzberger imzalı yazıda şöyle denilmektedir: «Başka yerlerde tâvizler sağlanır- sa, Moskova, Vietnam buhranında aracılık ydpmaya daha istekli olabilir. Avrupa'da tâviz verme imkânı yoktur. Bazı diplomatlar, tâvizin Asya'da verilmesi gerektiğini ve Asya'da bir Amerikan yumuşamasından Rusva'nın doğrudan doğruya yararlanabileceği tek bölgenin (İran ve Türkiye) olduğunun âşikâr bulundugunu ileri sürmektedirler». 

İddia etmiyoruz ki, yakın bir gelecekte, Sovyetler Birliği ile anlaşan Amerika Türkiye ile İranı kyzey komşularile başbaşa bırakacaktır. Yalnız Amerikan dış politikasını plânlayanların böyle bir ihtimaj üzerinde dahi durduklarını bilmek te tayda vardır. Öte yandan, Vietnam Savaşına rağmen, Washington - Moskova yakınlaşması adım adim gerçekleşmektedir. Vietnam Savaşı son bulursa, merikanın gözünde Türkiyenin önemi hâlâ büyük olmakla beraber, eskisine nazaran azalmıştır. Bol sayıda uzun menzilli füzeler imal etmeden önce, Sovyetler Birliğini etkili biçimde füze tehdidi altında tutabilmek için, O Türkiye'deki Amerikan üsleri hayati idi. (ABD'nin Küba buhranı sırasında, Türkiye'deki üslerini Sovyetlerle pazarlık konusu yapmasının da ortaya koyduğu üzere, Türkiye artık askeri bakımdan eskisi kadar önemli değildir. Ülkemiz askeri plânda, daha çok Amerika'nın dünya çapındaki haber alma sisteminin bir unsuru olarak önem taşımaktadır. Bununla beraber; petroj diyarı Orta Doğuda, temel bir istikrar unsuru teşkil eden ülkemizin jeopolitik değeri, ABD için çok büyüktür. 
Amerikan sisteminden kopan bir Türkiyenin, hâlen Batıda müthiş bir endişe yaratacağı muhakkaktır. Ne var ki Orta Doğuda şimdiye kadar ciddi rekabet hâlinde bulunan Washington ve Moskova arasında, bu bölgede de yakınlaşma belirtileri görülmektedir. Taşkent Konferansında, Keşmir Savaşını durdurup Pakistan ve Hindistanı ouzlaştırdıktan sonra, Sovyetler Birliği Orta Doğuda da, ılımlı ve uzlaşıcı bir politika uygulamaya koyulmuştur. Washington'da da, Sovyetlerle Orta Doğuda uzlaşma fikri gittikçe güç kazanmaktadır. Nitekim New York Times, Sovyetlerin katılacağı bir Orta Doğu Konferansı fikrini aylardan beri ısrarla işlemektedir. Böyle bir anlaşma henüz çok yakın bir ihtimal olarak gözükmüyorsa da, gerçekleştiği takdirde, Türkiyenin Amerikanın gözünde- ki jeopolitik önemini hayli azaltacaktır. 

Türkiye, baş dostları tarafından bir gün yüzüstü bırakılma tehlikesinden kurtulabilmek için, Sovyet-Amerikan ilişkilerindeki bu muhtemel gelişmelerin ışığı altında, milli çıkarlarını NATO çıkarlarının üstünde tutan çok daha bağımsız bir dış politika izlemek ve Sovyetlerle, Amerikadan önce davranarak, sağlam bir dostluk kurma çarelerini araştırmak zorundadır. Türkiyenin iki vefalı dostu bu yakınlaşmanın hızlanacağı herkesçe kabul edilmektedir. Böyle bir durumda, ABD'nin hayli gerisinde kalan bir Türkiye'ye, şu ya da bu biçimde, bunun fiyatının ödetileceği açıktır, Esasen A-İran ve Pakistan, bu gerçeği bizden çok daha önce anlamışlardır. Tahtını Amerikaya borçlu olan İran Şahı. Washington'u hayli kızdırmak pahasına, Sovyetler Birliği ile ve Doğu Avrupa ülkeleri ile, Türkiyeden kat kat ileri ilişkiler kurmuştur. o Sovyet-Amerikan ilişkilerinin 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gelişmesi ihtimali üzerine, İran Şahı, daha 1963 yılında topraklarında Sovyetler Birliği aleyhine füze üssü kurulmasına rıza göstermiyeceğini o taahhüt etmiştir. Şah, Vietnamdaki Amerikan politikasını ve CENTO'yu rahatlıkla eleştirmektedir. Komünist ülkeler ile geniş bir ekonomik işbirliğine girişmiştir. Bi: boru hattıyla Sovyetler Birliğine ulaştırılan petrol gazı karşılığı, Sovyetler, İran da önemli çelik ve makina fabrikaları kurmaya başlamıştır. İran, bedeli: ham petrolle ödenmek üzere, Romanya v Bulgaristan'la, Batı tröstlerini pek kızdıran uzun vâdeli anlaşmalar imzalamıştır. 
Hele Şahın Sovyetlerden yarı fiyata ve krediyle yeni silâhlar alma teşebbüsü, Washington'da panik yaratmıştır. ABD bu teşebbüsü, İrana, yanılmıyorsak bizden esirgenen en mükemmel jet uçaklarından (F-4 Fantom) vermek şartıyla son dakikada ve şimdilik odurdurabilmiştir. 
Petrol Konsorsiyumu, İranın karşısında, boyun eğmiştir. Tahran Hükümeti, bir Fransız grubu ile, kartelin klasik yarıyarıya politikası yerine, kârın yüzde 9l'ini İran'a bırakan ve Petrol Konsorsiyumunu fena halde ürküten bir anlaşma imzalamıştır. Şah, Washington'dan hayli bagımsız bir politika izlemekte ve bunun meyvalarını toplamaktadır. 24 Ekim 
1966 tarihli Amerikan Nation dergisi, 
Şahın nisbeten bağımsız politikası karşısında Washington'un tutumunu şöyle değerlendirmektedir: «ABD.... Şahı bir askeri darbeyle devirmeye kolay kolay kalkışamaz. o Esasen Vietnamda Diem darbesi kötü sonuçlar verdiği için, Şahı devirmekle meselenin çözüleceğine ihtimal vermek güçtür. Pratik nedenlerle, son tahlilde Şah, ABD için yine de en iyi alternatiftir», 


Öteki dostumuz Pakistan ise, yalnız Sovyetler Birliği ile değil, Çin ile de yakın ilişkiler kurmuştur. 


Şimdi gelelim Türkiyeye... Sovyet Başbakanının ziyareti, politika çevrelerinde şüphesiz olumlu bir hareket diye değerlendirilecektir. Ana muhalefet partisi, dış politikaya milli bir nitelik ver- 


mek ve AP'nin iç politikada istismar silâhını elinden almak endişesiyle, ziyareti herhalde olduğundan daha önemli göstermeye yönelecektir. Fakat Kossigin'in gelişini, Türk - Sovyet yakınlaşmasında gerçekten önemli bir adım saymak zordur. Ziyaret, koalisyonun AP kanadının isteksizliğine rağmen Moskova'ya giden Başbakan Üsküplü'nün yaptığı dâvetin yerine getirilmesinden ibarettir. AP iktidarının teyid etmekle hayli geciktiği bu dâveti iptale kalkışması herhalde mümkün değildi. AP'yi tutan basın, Kossigin ziyaretinin arifesinde, Sovyetler Birliğine küfürler yağdırmakla bu imkânsızlığı belirtmektedir! 

Sovyetlerle yakınlaşmayı gerçekten isteyen bir iktidarın, Kossigin ziyaretinden önce, 196Fte imzalanan basit kültür anlaşmasını, herhalde Parlamentonun tas dikinden geçirmesi gerekirdi. AP iktidarı, buna nedense lüzum görmemiştir. 
Kültürel ilişkiler bir -göstermelikten ibaret kalmaktadır. Keza Sovyetler Birliği ve Romanya ile petrol konusunda yararlı bir işbirliği kurmak mümkün iken, AP sözcüsü, daha geçenlerde Parlamentoda Sovyetlerden ucuz ham petrol almanın düşünülemiyeceğini, bunun tehlikeli bir şey olduğunu söylemiştir! Sovyetlerin rafineri inşa teklifi, tereddütsüz bir kenara itilmiştir. Romanya Petrol Bakanı, Türkiyeden eli boş dönmüştür. 

Öte yandan, iktidarın Anglosakson tekelinde Kıbrıs meselesine bir çözüm yolu araması, Sovyetleri hayli tedirgin etmişe benzemektedir. Anadolu Ajansı Sovyet basınının, «Kıbrıs'ı bir NATO saldırı üssü hâline getirme teşebbüslerini» şiddetle eleştirdiğini bildirmektedir. 
Asla tasvip edilmiyecek bir hareket olmakla berabeç, Makarios'a Çek silâhları verilmesi, Anglosakson tekeline bırakılmak istenen Kıbrıs politikasını bir cins protesto etme anlamı o taşısa gerektir. 
Sovyetler, tek taraflı değil, çok taraflı 


` 


Doğan Avcıoğlu: 


bir çözüm yolu aradığı için İnönü Hükümetinin Kıbrıs politikasını desteklemişlerdi. AP iktidarının, yalnızca Anglosaksonlardan medet umması, Sovyet desteğini zayıflatmıştır. Üstelik AP iktidarı, son NATO Bakanlar Konseyi toplantısında dahi, eski yılların kraldan faz kralcı tutumunu sürdürmüştür. 

Bu şartlar altında, şüphesiz faydalı olmakla beraber, Kossigin ziyareti politik plânda önemli sonuçlar vereceğe benzememektedir. Esasen NATO'nun yeni politikası, bağımsız politika yürütmekten kaçınmak şartıyla, bu tarz temaslara karşı değildir. NATO lideri için önemli olan, bütün üyelerin politikasını kendisinin çizmesi ve yürütmesidir. Bu sebeple, İnönü'nün Dışişleri Bakanını Moskovaya yollamasından aşırı ölçüde kuşkulanan Washington, Kossigin - Demirel müzakerelerini rahatlıkla izlemektedir. 
Bilmektedir ki, AP iktidarı, müzakerelerde NATO politikasının dışında en ufak bir adım atacak değildir. Müzakereler, esas itibariyle, ekonomik ilişkiler ve Kıbrıs konuları etrafında dönecektir. 
Kıbris meselesinde, Sovyetlerin, Anglosakson tekelindeki bir çözümün sakıncalarını anlatmaya çalışacakları ve bilinen görüşlerini tekrarlamakla (o yetinec' sanılmaktadır. Türkiyeyi, .mevcut şartlarda daha ileri ölçüde desteklemekten kaçınacaklardır. Ekonomik ve ticari iliş- 


“kilerde ise AID ve Amerikan tekellerini 


inceleyecek biçimde bir miktar gelişme kaydedileceği şüphesizdir. İhracat tüccarları, bu ilişkilerin geliştirilmesine şiddetle taraftardırlar ve ekonomik durumumuz, Türkiyeyi buna zorlamaktadır. 
Ama AP iktidarı, İran ve Pakistan tipinde bir dış politika izlemekten henüz çok uzaktır. Temenni edelim ki, kaçınılmaz görünen Amerikan-Sovyet yakınlaşmasının bedelini, bu dümen suyu politikası yüzünden bir gün Türkiyemiz ödemek zorunda kalmasın. 
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TÜRK - SOVYET MÜZAKERELERİ 


Orak-çekiç resmi çizenlerin ağır şekilde o cezalandırıldığı ülkemizde, bu haftanın ikinci günü Sovyet Başbakanı Kossigin yanında Demirel ile birlikte orak-çekiçli bayraklar Ja donanmış Atatürk Bulvarından geçerek Hariciye Köşküne doğru ilerliyordu. Hava alanında da orak-çekiçli bâyraklar arasında o Enternasyonal çalinıyordu. Askeri tören de erlerimiz, Türk bayrağının yanında orak-çekiçli bayrağı taşıyorlardı. Orak-çekiçli bay rak işi günlerdir önemli bir mesele hâline gelmişti. Kayse ri Lisesi Müdürü iken giristigi ümmetçilik gösterileri ile AP milletvekilliğine atlayan Mehmet Ateşoğlu, orak-çekiçli bayrak asılmasını engellemek için Cumhurbaşkanına ve Baş bakana muhtra o vermişti. 
Ateşoğlu, şöyle diyordu: «Eğer 


Paris, Washington, Londra ve nihayet Bonn, Sev yetlere, açıkça ilânı aşk etmeye koyulmuşlardır. Batı ülkeleri, Sovyetleri kabul şerefini paylaşamamaktadır 

Dışişleri Bakanı Gromiko, Washington'da el üstünde tutulmuştur. Moskova'dan dönen ingiliz Dışişleri Bakanı Brown, «Sovyetlerle pek iyi anlaşırım, çünkü onları çok severim» demektedir. 
Orak - Çekiçli bayraklarla zenen Paris'te Kossigin, gö rülmemiş bir debdebe içinde, bir devlet başkanı gibi ağırlanmıştır 

Batılıların büyük aşkı Sov yetler Birliğini kimler yö. 
netmektedir? Başbakan Kos sigin, Stalin gibi, Sovyetler Birliğinin tek hâkimi midir? 
Bırakınız Stalin'i, Köossigin Johnson ve General de Gaulle kadar kudretli midir? 
Otoriter de Gaulle, bu soru- nun cevabını şöyle vermek tedir: «Sovyetler Birliği, Çin - Sovyet anlaşmazlığı, ta rm güçlükleri ve özellikle kolejiyal yönetim yüzünden zayıf bir devlettir.» Gerçekten, Sovyetler Birliği, hâlen bir kişi tarafından değil, bir ekip tarafından yönetilmektedir. Bu ekibin ön plânda gelen üç kişisi Brejnev, Kossigin ve Poğgorni'dir. Hatta bu ekibe Suslov ve Şelepin'i de katmak gereklidir. He. 
men eşit durumdaki bu kişi ler, hep birlikte dünyanm ikinci büyük devletini yönet mektedirler, General de Gaulle, bunu zayıflık saymakta dır. 


Sovyetler Birliğinin üz hatta beş büyüklerinden bi ri olan Başbakan Kossigin iyi bir teknisyen olarak ta 


nımmıştır Bu doğrudur 
Ama öte yandan Kossigin Sovyetler (Birliği Komünist Partisinin çok genç yaşta parlayan yıldızlarından bi 


ridir. Kossigin, 1939 yılında henüz 35 vaşındayken Kəmünist Partisi Merkez Komitesi üyesi olmuştur ki, bu eşi görülmemiş hızlı bir yük. 
seliştir. Halbuki 1939 yılına kadar, Kossiginin kariyeri “böyle bir yükselmeyi haklı gösterecek gibi görünmüyordu. Hayata işci olarak başlamıştı. ihtilâlden sonra başgösteren iç savaşa gönüllü olarak katılmıştı, Sonra Leningrad'da sağlam bir eğitim görmüştü.. 
Partinin bölgeler örgütün 
“de hangi önemli görevi görü. 
yordu ki. 1939'da Merkez Komitesine (o atlayabilmiştir Sovyet kaynakları, bu husu su belirimemektedir. 


SAYFA: ZI 


caddelere Moskof bayrağı ası-Jlırsa, Türklüğün ve islâmlık imanının şanlandığı mubarek Ramazan ayında, ruhu Allah ve islâmiyet şuuru ile dolu olan milliyetçi ve mukaddesatçı Türk milletinin imanlı evlâtları oruç keyfi ve Moskova intikamı ile gazaba gelecekler, belki maskeli Allahsız komünistlerle vuruşacaklar, acı hâdiseler doğacaktır». Fakat Ateşoğlu'nun endişeleri gerçekleşmedi. Yalnızca mahalli kıyafetlerini giymiş on kadar Türkistan'lı,. ellerinde dövizlerle hava alanına gel. 
mişlerdi. Türkistanlıların gös terileri önlendi. Sonradan anlaşldı ki, bu Türkistanlılar arasında «tebdili kıyafet» etmiş yerlilerde bulunuyordu! 
Atatürk Bulvarında ise, De. 
mire'in varlığı dolayısiyle misafirler yer yer alkışlanmak 


yani bakan olmuştur. 1940 yılında Kos. 
sigin, Başbakan Yardımcısı dır. 


Halk Komiseri, 


Bazı kişiler, bu hızlı yük. 
selişi Stalin'in eski Merkez Komitesi üyelerini tasfiyesi- ne bağlamaktadırlar. 1936- 
38 tasfiyesinin yarattığı boş 
luğu seneler doldurmuştur. 
Ama Stalin bir çok genci de ehliyetli ve politik bakımdan yeter olgunlukta bulmadığı için kısa zamanda temiz lemiştir. Azimli bir iktisat uzmanı olan Kossigin, her halde bu vasfı sâyesinde göze girmiş ve yükselmiştir Almanları yendikten sonra Stalin, bu genç iktisat uz manını dar yönetici çerçeve sinin içine almıştır. 42 yaşın da Kossigin Politbüro'nun yedek, 44 yaşında asli üye sidir. Stalin ekibinin bu genç üyesi, artık resimleri ülke nin her tarafında asılan ta nınmış bir yöneticidir. 

Ne var ki, Stalin'in 1959 
te ölümünden sonra, Kossi gin için iniş dönemi başla mıştır. 49 yaşındaki iktisat uzmanı, Politbüro'daki göre vini kaybetmiştir. Bir süre Hafif Sanayi Bakanlığı gibi nisbeten mütevazi bir görev le yetinmistir. Bu gerile me, Malenkov'un onu muhte mel bir rakip olarak görme. 


taydı. Ama Macar bayrağı sal layan tek tük kişiler de görülmekteydi. 


Kossigin hava alanında dev. 
let başkanları gibi A tipi askeri törenle karşılandı. İki jet uçağı oİneboludan itibaren Kossiginin uçağına refakat etmişti. Esenboğa'daki mera. 
sim sırasınddı da dört jet gösteri yapıyordu. o Köossigin, merasim kıtasını Türkçe «Mer haba asker» diyerek selâmladı. 


Sıkı güvenlik tedbirleri alınan meydanda, merasimden sonra misafirler şeref salonu na geçtiler. Şeref salonuna ga zeteciler alınmadı, gazeteci. 
lerin itirazlarına fazla telâşlı gözüken protokolcular aldırmadılar. Şeref salonunda De. 
mire'in samimi pozlarının çekilmesinden endişe edildiği 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KOSİGİN KİMDİR? 
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Mamoa 


çilerden ayırmakla beraber Kossigin'e pek sempati duy. 
mamaktaydı. Hiç kimse onu güvenilir bir müttefik say madığı için, Kossigi#'in hi yerarşinin tepesine yüksel 


me çatısını azalmaktaydı Fakat bu inatçı teknisyen, büyük bir stratejik ustalık- 


la, tek başına tepeye tırmanmayı başarmıştır Yedi yıllık bir çabadan sonra, 1960 yı unda, 1953'te uzaklaştırıl dığı Politbüro'ya yeniden gi rebilmiştir. Ve görünüşe göre bu yükseliş, Kruşcov'a rağmen olmuştur. Zira Kossigin, Kruşçov'u sevmediği ni ve hatta onu kınadığını defalarca belli etmiştir. Po litbüro'da Kruşçov'un «kişiye tapma» eğilimlerini, üstü kapali biçimde de olsa, devamlı eleştirmiştir. Kruş çov'un Paris gezisinde, Başbakan yardımcısı o sıfatıyla ona refakat ederken geri plânda bir cins nezaretçi gibi duruşuyla dikkati çek miştir. Nüktedan Kruşçov Paris'te onu «işte yerime ge çecek adam» diye tanıtmışsa da, Kossigin bu şakadan hiç hoşlanmadığını . belli etmiş- 


Kruşçov'un 1964 Ekimin- de devrilmesiyle, Kossigin, başta gelen üç yöneticiden biri olmuştur. Brejnev, Kossigin ve Podgorni'den kurulu 


Merkez Komitesi üyesi, sine bağlanmaktadır. Kruş üçlü yönetimin Batr'da en azzam çalışma kapasitesi ve Kossigin, bir süre sonra, Çov da, Molotov ve Kagano cok tanınan, güvenilen müthiş hafızası olan bir ki-E tekstil sanayii ile görevli viç gibi ıslah olmaz Stalin üyesi - Kossigin idi. Onun şidir. 
ZÜLAL İYİYİ KELLE LLİLİTEKLTİLEYEETİTTİTLİ ETİLER EEE TET 


için olacak ki resim alınma. 
sına dahi engeller çıkarıldı. İç işleri Bakanı Sükan bile, hari ciyecilerin bu sert tutumuna içerleyerek, o <işgüzarlık> demekten kendini alamadı. Fakat emniyetçi olarak, tanırmayan bazı gazetecilere giriş kartı dağıtılmasından Sükan şikâyetçi idi. içişleri Bakanı, «Ya bir suikastçi, gazeteciyim diye sızmışsa» diyordu. 


Sükan, ertesı gün Ankara Palastaki yemekte o protoko:rcülerin bir azizliğine uğradı ve kendisine ayrılan yeri be genmiycrek ziyafeti terketti, Ziyafette kalan AP ileri gə lenleri ise Ramazandaki bu şaraplı yemek dolayısile ziyafeti terkeden Sükan'dan da ha çok sıkıntı çektiler!.. 

Kossiginin ziyareti, 


IÑ 


Doğu - Batı arasındaki ekonomik işbirliğine ve barış içinde bir arada yaşama politikasına tamamen bağlı ul duğu bilinmekteydi. İngiliz Başkanı Wilson, onun dostu olmakia övünmekteydi. Ame. 
rikan uzmanları ve hattâ büyük kapitalistler, (o Kossi gimin Batı'yı çok iyi tanıdı ğını ve ekonomik mübadele meselelerini oselefinden çok iyi anlodığını ileri sürmek teydiler. Fakat Başbakan olarak Kossigin, ilk açılışı Batı'ya değil, Doğu'va doğru yapmıştır. Çin -Sovyet anlasmazlığını çözmeyi denemiştir. Bu hemen hemen im. 
kânsız uzlaşmayı gerçekleş tirememişse de, Vietnam Savaşına Sovyetlerin ilgisini sağlayarak Kruçovun bir ayıbını düzeltmiştir. Ağustos 1964'te Amerika'nın Kuzey Vietnam'a ilk bombaları atmaya başlamasına karşı Kruşçov tamamen hareketsiz kalmıştır, Kossigin ise Vietnam'a yardım elini uza tarak bu hatayı bir ölçüde gidermiştir. Fakat Kossi gimin milletlerarası politika da genis yankılar uyandıran ilk büyük başarısı, Keşmir buhranı sırasında. Taşkent- te Hindistan ve Pakistan uzlaştırmasıdır. O tarihe ka dar Sovyetler, bu gibi an laşmazlıkları (o körüklemekle tanınıyorlardı. Halbuki Kos sigin, anlaşmazlıktan Bati hiar aleyhine yararlanmaya kalkışmak yerine. iki büyük Asya devletini uzlaştırmayı denemiş ve başarmıştır. Taşkent. Sovyetlerin barış arzusunu Batı başkentlerine teslim ettiren önemli bir milletlerarası olay olmuştur. 
Sovyet yöneticileri, Orta Dočuda Arap-israil ve Araplararası çekişmelerde de ba rışçı Fo! oynamaktadırlar. 
Avrupa'da, Kruşcov'un Berlin tehditleri çok gerilerde kalmıştır. Bir Sovyet tehdidine, Batıda inanan kimse artık vok gibidir. 

Kossigin, Lenin, Stalin, 
Mao tipide, ayni zamanda teorisyen olan bir yönetici değildir. Komünist doktrini ve strateji meselelerinde Kossigin'in tek bir yazısı ve tek bir konuşması yoktur. 
O, pratik bir komünist vönetici ve devlet adamıdır. 
Sovyetler Birliğinde girisilen ekonomik reformlara adım bağlamıstır İşkolu seviyesin- de sanayilere daha fazla hareket serbestisi tanıyan veni tip bir plânlamaya taraftardır. Prof. Libermann'ı o desteklemektedir. 


Dışarıda barışı sağlamlaştırmayı, içeride ise tüketim mallarını gelistirmeye ve tüketimin tercihlerini yansıtmaya yönelmiş ekonomik reformları - gerçeklestirmeyi amaç edinen Kossigin, mv- 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de iyi zamana rastlamamıştı AP'li basın en sert sözlerle, Sovyetler Birliğine ateş püs kürmekteydi. Demirel'in gayri resmi organı Son Havadis, Kossigin'in geldiği gün yayınlanan başyazıda şunları ileri sürüyordu: «Yalnız şurasını üzüntü ile söylemek lâzımdır ki, Bay Kossigimin bu ziyareti, Sovyetler Birliğinin Türkiyeye karşı pek de iyi niyetler beslediği bir zamana rastlamıyor. 


Kıbrısa Çekoslovak silâhları gönderilmiştir. Bu yüzden birçok siyasi tartışmalar olmuş, askeri hareketlere girişilmiştir. Türk donanması Akdenize çıkmaya mecbur lmuştur. Orduya alarm verilme si de halk için elbette bir huzur konusu değildir. 


Ya silâhların sevki zamanı, veyahut Kossiginin ziyareti zamanı iyi ayarlanamamıştır. 
Diğer taraftan, Rus filosun- dan birliklerin Kıbrıs 2çklarında sanki gönderilen silânlara muhafızlık yapar gibi boy göstermesi de hoş bir te. 
sadüf değildir. 


Bir kere daha, işaret ettiğimiz gibi Çek silâhlarının hem de bazuka. tank gibi ağır si. 
lâhların Rusya'nın bilgisi ve tasvibi dışında, Kıbrısa sevkedilmesine imkân yoktur. Peyk devletlerde kuş uçsa, Mosko. 
va haberdadır. Esasen kuşlar da zaten Moskova'nın müsaadesi dışında uçamazlar. Bü tün bunlar cümlenin malümü olduğuna göre, Bay Kossigivin neden böyle bir zamanı seçtiği her halde sorulmaya değer san:rız... 


Rusya Türk-Rus münasebetlerini daha iyi şartlara irca etmek için lâftan gayri fiili hiç bir gayret göstermemiş. 
tir. Hodbehod tek tarafh iptal ettiği iyi komşuluk və ademi tecavüz paktlarını ge reği gibi yenilemek teşebbüsünde dahi bulunmamıştır. 
Bilâkis kültür anlaşması çerçevesine sığınarak, Türkiyede komünizm tahriklerine hız vermek amacını gütmüstür Solcu yazarları baştacı etmiş, yani işin Türkçesi kaleyi için den feti düşünmüştür.» 


İşte Demirelci basının en ciddisi dahi Sovyetler Birligi Hükümet Başkanını bu sözler. 
le karşılamaktadır! Ertesi gün de AP bas'nı 141 ve 142. madde işini büyüterek Kossigin'in gelişini #pemsiz biı haber diye göstermeye çalıştı. Yalnız mukaddesatcı AP'li Yeni İstanbul «Rus Basvekili 5 bin emniyet mensubunun himayesinde Ankarada —Kosigine Macar bayrağı atıldı— Demirel karşılama konuşmasında Rusyayı övdü> diye başlık atarak. olayı Demirel aleyhine istismara çalıştı. Çek silâhları işi, istismara elverişli zemin yaratmaktaydı 


Çek silâhları meselesini na sıl yorumlamak gerekir? Akia gelen en kuvvetli ihtimal, Anglosaksonların askeri üslü Enosis plân'nı gerçekleştirmek üzere olduklarını gören Sov yetlerin, bağımsızlık tezini güçlendirmek için Makarios'u desteklemeye (o yönelmeleridir. 
Nitekim Ulus'in Cihat Baban bu ihtimal üzerinde durmaktadır: «İkili konuşmaların konusunu bilmiyoruz Fakat her halde bu konusmalârın Londra ve Zürih anlaşmalarının esas alınarak yapıldığını zannetmiyoruz. Ve çok Korkuyo ruz ki, mesele. yalnızca Türkiyeyi mümkün mertebe tatmin çercevesi icinde ele alınmış bulursun Böyle olunca Akdenizde bağımsız bir devletün yasamasını temenni ettičini resmen o açıklamıs olan Sovyet Rusya. Makarios'un elinde kalacak bağımsız bir Kıbrıs formülünü tam ve kıs. 
mi Enesis'e yol açan bir çözüm şekline elbet tercih ede cektir. Bu tercih, Türk - Sovyet münasebetleri üzerinde teşiri olan bir tercihtir. Ve Çekoslovakya bu tercihi hesaplayarak Makarios'a silâh vermiş olabilir. Eğer tahmin ve mülahazalarımızın zemin altındaki bu münasebetle ilgi- si varsa Türk diplomasisinin Kıbrıs dâvâsınımn çözümünde büyük zorluklarla karşı kar 


şya olduğunu da saklamaya lüzum görmemekteyiz.» 


Kossigin konuşmalarından birinde Çek silâhları mesele. 
sine değindi. Türkiye ile iyi münasebetleri arzu ettiği için büyük bir diplomatik nezaket 


le Çek silâhları meselesin- den üzüntü duyduğunu belirt. 
ti ve Sovyetlerin Çekoslovakyava karısamıyacağını söyle di. 

Demek oluyor ki, Türkiye. 
nin bağımsız Kıbrıs tezinden uzaklaşması ve Hıbrısın teh. 
likeli bir askeri üs hâline ge tirilmesi ihtimali kuvvetle nince, Sovyetler o eskisi gibi Makarios'u Türkiyeye tercih eğilimi göstermekte, hiç de ğilsee Kıbrıs meselesinin çö zZümünde, Sovyetler Birliğinin hesaba katılması zorunluğunu hatırlatmak Oo istemektedirler AP iktidarının, Inönü'nün lz Jlemeye başladığı politikadan ayrılmaya başlaması, Sovyet. 
ler ile Kıbrıs meselesinde varı lan yakırlaşmayı tehlikeye at mıştır. Kossigin ve Demirel. 
son zamanlarda artan bu gö rüş ayrılıklarını her halde uzun uzun tartışma fırsatın bulacaklardır. Kıbrısı ABD'nin 


askeri üssü hâline getirme tehlikesi taşıyan formülleri. 
Sovyetler Birliğinin dindeki 


kozları kullanarak imkân nisbetinde engellemeye çalışaca. 
ğı anlaşılmaktadır AP ikti darı ise, ABD'ye dayanarak 
K brıs işini çözme hevesindedir. Bu şartlarda, İnönü'nün Kıbrs konusunda Sovyetlerie kurma yoluna girdiği ahengi sürdürmek kolay olmayacak. 
tır. Kossigin, Ankara'da «Kib. 
rıs politikamızda bir değişiklik yok» demişse de, geleceği da ha önce açıklanan Dışişleri Bakanı Gromiko'nun vokluğu son gelişmelerle ilgili görül mektedir Balkanlar, Orta Dogu, Avrupa ve Vietnam gibi öteki dünya meselelerinde ise konuşmalar, A.P.. iktidarının Washington'dan farklı görüşleri olmadığı için, aradaki gö rüş ayrılıklarını tesbitten baş. 
ka sonuç vermiyecektir. Kossi. 
gin Ankara'da «Bugün dünyada Sovyet tehdidine inanan kalmamış gibidir» derken, mili. 
letlerarası duruma dikkat :ekmek istemiş olabilir. 

Kossigin ziyareti s rasmda Amerikan Büyükelçisi Hart'ın karşılama töreninde ve resmi ziyafette #namevcut> olması, Türk halk oyu nezdinde puan toplamayı hedef tutan bir tarz «Demirel politikası» uyguladığını düşündürdü. 

Bu şartlarda, Kossigin ziyaretinin önemi, ziyaretin yapılabilmiş olmasından ibaret kalmaktadır. Esasen AP ikti. 
darının Sovyetlerle yakınlaşma politikasını sürdürmeye yönel mesi, bu politikaya partiler üstü nitelik kazandırmaya büyük önem veren muhalefet partisi liderinin büyük çabaları ile mümkün olmuştur. 
İnönü, bütün oimkânlermi kullanarak bu yolda önemi bir köprü rolü oynamıştır. Fakat AP iktidarı, bir kültür anlaşması karşısında bile ürküntü gösterme ve Washington'a aşırı güven besleme tutumun- dan kurtulamamıştır. Millet lerarası durumun çok elverisli olmasına rağmen, bu tutum, yakınlaşmaya engel teşkil et. 
mektedir. Şimdilik > ilerleme, ancak ticari ve iktisadi alanda kaydedilecektir.  Halbuk kompleksiz bir iktidar, Kossigin ziyaretinden memleketi. 
miz yarerına çok verimli sənuclar alabilirdi ve yakınlaşma, bir saldırmazlık paktı imzalanmasına kadar gidebilir. 
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DÜNYA GÜZELİNE AÇIK MEKTUP! 


Kızım Reita Farya, 

Sana «Kızım» diye hitabetmek istedim. Çünkü seni doğuran Hindistan; bizim nefes aldığımız Anadolu ve sonra Yakın Doğu, Uzak Doğu, Orta Asya; hülâsa birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan ülkeleri ile Büyük Asya, bizim müşterek vatanımızdır. Ve sen, ben, hepimiz; bu Asya Ananın aynı topraktan doğan çocuklarıyız. : O Asya ki; insanlığın vatanıdır. Uygarlığın ve dinlerin vatanıdır. Dünyanın bütün topraklarına insanlar, diller, dinler ve kültürler bu topraklardan yayıldı. O Asya ki, bir süredir daldığı asırlık uykusun- dan artık uyanmaktadır. Ve biz onun çocukları, onun hem geçmişi ile öğünen, hem bu uyanışı ile ümitlenen, hem geleceği ile 


gururlanan bir Asyalılar ailesi değil miyiz? Birbirimize yakınız. Birbirlerimizle kan, kültür 


bağlarımız var. O halde, senin 


yaşında çocukları olan bir Asyah büyüğün olarak sana da «kızım» demek hakkımdır. 

Beni dinle kızım Farya! Yazılarımı o görmesen, sözlerimi duymasan da beni dinle! Sen; seni “mya sahmesine çıkaranlar ve şimdi de, günde 30.000 insanın açlıktan öldüğü o çileli Hindistanın bağrından çalıp. Viyetnamdaki Amirikan barlarında, sarhoş Amerikan askerlerini eğlendirme- ye yollamak isteyenler! Hepiniz beni dinleyiniz! Çünkü burada sana hitabeden, yalnız bir Türk Yazarı değil, onun kaleminde dile gelen ve sana Sem'liğini hatırlatmaya çalışan, bir Asyalı sağduyu. 
sudur.. 


Kızım Reita Farya! Dünya Güzeli seçilmişsin? Demek Amerikanın Bar krallarının eli, günde 30.000 açlık kurbanı veren ve halkının yarısından fazlasının karm doymayan o kadit Hindistan topraklarına da uzanmış! Demek artık Hindistanda da, Amerika Bar krallarının ortakları var, tıp kı bizde olduğu gibi! Demek seni de etli canlı bulmuşlar. Seninle beraber 40-50 kadar Hintli kızı, bir gece bir gazinoya toplayıp, namlı sarhoşlar önünde hem süslemişler, hem soymuşlar. Senin de kollarımı, bacaklarını, göğüslerinin en çeşitli yerlerinin 

örü ölçmüşler, biçmişler, sonra da sana: 

«— Sen güzelsin Fariya, demişler, Hem o ipek Hint Sarileri içinde, hem yarı çıplakken, hem de şu bikini mayoları içinde ve hattâ anladığımıza göre tam çıp lakken de güzelsin. Ver elini Fariya. aradığımızı bulduk. Gerçi burada kırk elli Hintli kızsınız ama, biz seni 450.000.000 nüfuslu Hindistanın en güzel kzı olarak seçiyoruz! Evet, sen 450.000.000 
insanm en güzelisin. Sen Hindistan Güzelisin! Bak bütün bu gazinodaki hovardalar seni nasıl çılgınca alkışlıyorlar! Sen açılıp saçıldıkça, sen salınıp kıvrıldıkça, sen omuzlarını, göğüslerini sağla sola dalgalandırıp, kollarmı, kalçalarını harekete getirdikçe nasıl kendilerinden geçiyozlar! 

Hem senin bu kırılıp dökülügüzde, Hindistanın o her biri bir duâanın musikisine uyan, herbiri bir ibadetin ritmini veren o kutsal Hind danslarının havası var. Evet sen, tam aradığımız kız sın Fariya! Ameriksn Bar şirket- 


Prof. Ahmet Şükrü Esmer. 


bu durumu şöyle belirtmektedir. «İkinci Dünya Savaşından hemen sonraki yıllar içindeki gelişmeler. 'Türkiyeyi Batının kolları arasına itmiştir. Türkiye Batı ile imzaladığı anlaşmaların vecibelerine bağlı kalacaktır, fakat bu bağlılıklar, Sovyetlerle yakın ilişkiler kur. 


Beni dinle Fariya! Burada sana hitap eden yalnız 

bir Türk yazarı değil, onun kaleminde dile gelen 

bütün Asyanın, bizim büyük ve müşterek Anamızın 

sağduyusudur. Vietnamda Amerikan askerlerini eğlendirmeye gitme Fariya! Eğer gideceksen? Evet, gideceğin bir yer var... 


leri, senin gibi ekzotik bir güzeli görünce bayılacaklar. Sevinçlerinden maralar atacaklar. Seni Dünya Güzeli seçecekler. Borsa düzenbazları, Teksas petrolcüleleri, senin önünde keselerini ve kucaklarını açacaklar. Film yıldızı avcıları peşine düşecekler. 
Mesut olacaksın Fariya, bahtiyar olacaksın! Talih yıldızı sana kucağını açıyor, koş! Sen 450.000 
000 Hintli içinde en güzel kızsın!...» 


Evet Reita Farya, bütün bu işler hep böyle olur. Sen bu oyuna kanmışsın. Amerikadaki Barlar- dan farkı olmayan bir Hindistan Barında. geceyarısından sonra soyunup dökülen 40—50 satılık kız arasına seni de katmışlar. 
Bunların en güzeli sensin demişler. Bütün Hindistanın en güzeli sensin demişler. Haydi şimdi Amerikadaki Bar tüccarlarının kucaklarına atıl demişler. Sen de öyle yapmışsın. Evini, barkını, okuduğun Üniversitedeki Tıp Fakültesini bırakmış, Londraya koşmuşsun, Orada seni hemen Dünya Güzeli seçmişler. Başın döner gibi olmuş. Çünkü başına güzellik tacını, cebine güzellik mükafatının çekini yerleştirmişler ve önüne hemen bir mukavele sürmüşler: 

«— İmzala bunu Fariya, de- 

, mişler. Bak bu mukaveleyi sana Amerikanın en şöhretli komiği Bob- Hope uzatıyor. Onunla beraber olacaksın Amerikanın en pa halı gazinolarında soyunup, dökü- 


mamıza, hatta vecibeler baki - 


kalmak şartıyla kendileri ile saldırmazlık paktı imzalama- 
ya engel değildir. Nasıl ki 1941 
de İigilterenin müttefiki iken vecibeler baki kalmak sartıyla Almanya ile bir saldırmaz- 


lık paktı imzaladık. Sovyetlerle ilişkilerimizin o özelliğini 


daima Batılılar taânımışlardır. 


- Şevket Süreyya Aydemir 


nüp göğüslerini kalçalarını teşhir ettikten sonra, onunla beraber uçaklara kurulup, ta Vietnam'a uçacaksın Oradaki Amerikan askerlerini eğlendirmek için!...» 


Fakat kızım Fariya! Haydi ben sana «Kızım» demekte gene devam edeyim. Haydi kendini Hindistan Güzeli, Dünya Güzeli sayarak kendini aldatmakta gene devam et ama şu Vietnamdaki Amerikan askerlerini eğlendi; mek niçin? Orada çok mu yorulmuşlar? Orada çok mu hizmet etmişler senin çileli Asyana? 
Yoksa silâhları senin Asyalılarına ateş etmekten kararmış ve kendileri de kandan etraflarını çeviren gözyaşı deryasından, kendilerini kaybedecek kadar bunalmışlar mı? Şimdi onlara bir de Hintli bir kızın yeni numaralar mı göstermesi lâzım olmuş? 


Hayır Farya, bunu yapma! 
Vietnamda kıyasıya sarhoş edilip, bir atışta bin cana kıydırılan o zavallı Amerikan çocuklarının suçlarına, günahlarına sen de katılma! Bırak ne halleri varsa kendileri görsünler. Kendi komikleri kendilerini eğlendirsin. Zaten orada ve her adım başında açı- ` ian Barlarda, haysiyetleri ve fiyatları bir pula indirilen Vietnamlı kız kardaşların onlara yetmiyor mu? O kız kardaşların ki; onların çoğu, Amerikan bombaları ve silahları ile köyleri yakıhp, anaları, babaları öldürülen, 


Türkiye kalkınması için yıl lardan beri Batının mali ve teknik yardımına güvenmistir. Bu yardımların yararh olmadığı perişan halimizden de anlaşılıyor. Biz Sovyet yar amından faydalanmayı inmai ettik. Oysa Sovyet yardım sisteminin ne derece yararlı olduğunu daha 193U'larda Kay- 


sokaklara dökülen şehit kızları» dır. Sen de onlara katılma Fariya. Sen vatanına dön! 


Gerçi seni vatanında daha şimdiden  fânetlemişlerdir. Üniversiteli arkadaşların sokaklarda, senin âleyhine gösteriler yapıyorlar. Hint Halkı, Hint Basını, Hint Hariciyesi, daha şimdiden senin için utanmaktadırlar. Yalnız eğer doğruysa, bir tek Başbakan İndra Gandi varmış ki, senin Vietnamda sarhoş Amerikan askerlerini eğlendirmen de hiçbir sakınca görmüyormuş!. Bu doğruolamaz Fariya! O İndra Gandi ki Hindin kurtuluşu için hapishanelerde yıllarca açlık çileleri çeken Büyük Gandinin yetiştirdiği Javahir Lâl Nehrü'nun Kanım taşır. O Nehrü ki, bu Hint kurtuluşunun öncüsü ve bayrakdarıdır. Şimdi onun, bütün Hindistanın başına geçen ve bütün Asyalı kadınların övündüğü índra Gandisi, seni nasıl Amerikan barlarına peşkeş çeker? 


Ama hayır. mutlaka Vieinama gideceğim dersen Fariya, pek iyi git! Hem de durmadan ve koşa koşa git. Ama Amerikan askerlerini eğlendirmek için dešil Bu askerlerin yaraladıkları, sakat bıraktıkları, (o vücutlarının her mesâmesinden oluk gibi kanlar akan Kurtuluş savaşçılarının .mdadına koşmak için git. 

Onlara de ki: 


— İşte geldim, Asyah kardaşlarım! İşte geldim, işte sizin yanmızdayım. Sizinle beraberim. Sizin dâvânız, benim de dâvâmdır. Benim kalbim de sizin kalplerinizle beraber çarpar... - 


Size âsi diyorlar. Size şaki diyorlar. Size haydut, baskıncı, yahut Komünist diyorlar... Hayır kardaşlarım. Siz bir Milk Kurtuluş savaşının omücahitlerisiniz. Siz, üzerinde binlerce yıldanberi yaşadığınız topraklarm. gene sizin olması için çarpışıyorsunuz. Siz, çağımızda böyle bir mücadelenin ilk işaretini ve ilk muzaffer misalini veren Mustafa Kemalin izinde yürüyorsunuz. Siz de onu çocuklarısıpız... 


O da isyan bayrağını açtığı zaman, ona da âsi dediler, şaki dediler, komünist dediler. Onun da aleyhinde dünyanın o fatihleri, ölüm fermanları çıkardılar... 


Ama ne oldu? Mustafa Kemal ve onun milleti muzaffer oldu. 
Çünkü fikir ve iman, silâh gücü ile yenilmez! Siz de yeneceksiniz. Sizin önünüzden de kaçacaklar bir gün... Çünkü ben, işte artık yanınızdayım ve ben size, büyük Asya Anamızın, ruhunu şefkatini oulaştırıyorum. 
Yalmz değilsiniz. Sizin için çarpan, milyonlarca ve milyonlarca insan kalbi var...» 


Evet onlar seni bekliyorlar. 
Onların kucaklarına atıl. Onların yaralarını sar. Onların ağlayan gözlerinin yaşlarını sil! Tıpkı Anadolu istiklâl harbinde, Mehmefçiklerin yanlarında, tâ ön siperlere kadar su yetiştiren, mermi yetiştiren Anadolulu hemşirelerin gibi... Hem bak, bir Tıp Öğrencisi imişsin. Hemen eline çantanı, neşterlerini al, koş onların yanına! Senin yerin orasıdır Fariya! Yoksa sarhoş Barları değil!... 
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Febrikasının 


kuruluşu ile anlamıştık. Sov. 
yetler, kuruluşlara ortak ofmak istemezler. Tesisleri Ku: rup, anahtarlarını teslim & derler. Son zamanlarda Sovyet yardımının yararlığını anlamaya başladık ve bu konuda temaslar başlamış ise de, görüşmeler yavaş yürüyor.» 


SAYFA: 


l 


İki gayretkeş 

doçent! 

Ankara Hukuk Fakültesi birinci sınıf anfisi geçen hafta ilginç olaylara sahne oldu. O gün, öğrenci derneği, genel kuruj toplan tısını yapacaktı. Ne var ki kongre saati gelmesine rağmen salon öğrencilere Oo verilmemişti. Eski dekan Kudrt Ayıter, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine aykırılık (!) 
gerekçesiyle fakülte (o salonunu öğrencilere yasaklâma geleneği 


» kurduğundan ve yeni Dekan da 


Atatürk'ün ölüm günü bu geleneği sürdüğü intiba verdiğinden öğrenciler salonsuz kalma endişe. 
sindeydiler. Bu endişeden yararlanan mukaddesatçı kanat, koridorda bir fısıltıyı dolaştırdı. Mu kaddesatçılar. «Dekan ile konuştuk, Salonu kongreyi Doç. Turgut Akıntürk yönettiği takdirde verecek> diyorlardı. Kavgasız gürültüsüz bir kongre isteyen bazı öğrenciler, sonradan doğru Ol madığı anlaşılan bu şarta da rıza gösterdiler. Şartın kabulünden sonra salon açıldı. Fakat Dernek Başkanı Erol Ertuğrul, o mukad. 
desatçıların ileri sürdüğü dekan şartının yalan olduğunu. salonun çok geç de olsa şartsız verildiğini biliyordu. Ertuğrul, İdare Hukuku asistanı Adil Özkol'dan kongreyi yönetmesini rica etmiş, Özkol da başka öğretim üyesi aday olmaması şartıyla olumlu cevap vermişti. Ne var ki Özkol” ün adaylığından bir süre sonra, mukaddesatçı kanat AP eğilimli Doç. Turgut Akıntürkü aday gös terdiler. Seçimi, Adil Özkol açık farkja kazandı. Kürsüye geldi ve 


-başkan olarak konuşmasını yap- 


maya başladı. Bu arada Doç. 
Akıntürk, doçent arkadaşı Ali Naim İnan ile birlikte mukaddesatçı kanadın tezahüratı arasında salona girdi, kürsüye çıktı, Konuşmasını yapan kongre baş- 


“kanının elinden mikrofonu almak 


istedi. Özkol vermedi. Fakat hu. 
kukçu doçentin kuvvet gösteri. 
sinden cesaret alan mukaddesatçı kanat kürsüye fırladı, mikrofonu kırdı. Salonda yer yer kavgalar çıktı. Olay çıkmasını istemeyen Adil Özkol, başkanlıktan istifa etti, fakat öğrencilerin 15- rarı ile tekrar kürsüye çağırıldı. 
Bu arada öteki hukuk doçenti Ali Naim İnan. hukukun ırzına geçerek «Hukukçu olarak konuşuyo. 
rum. Hukuk gereği Doç. Turgut Akıntüık'ü başkan seçmelisiniz» diye kürsüden propaganda yapıyor ve sert protestolarla kar şılaşarak salonu terkediyordu. 
Bundan sonra yapılan ikinci seçi- mı Adil Özkol bir çoğunlukla kazandı. İki doçentin diktacılığı, öğrencileri coşturmuş ve birleştirmişti. Salon «Dağ başinı duman almış» sesleriyle çınladı. Öğrenciler, hukukla alay eden iki hukuk doçentine verdikleri hukuk ve demokrasi dersinden memnundular. 


Boraks madeni elden gidiyor! 


Eski Enerji Bakanı Hüdai Oral, büyük bir tehlikeyi açıklamıştır: Dünya boraks tekelini elinde Anglosakson şirketinin Türkiyedeki yavru kuruluşu ve bu kuruluşun önde gelen adamı Garanti Bankası Idare Meclisi Başkanı (Câbir Selek, boraks madenlerimizin yüzde 80'ine 100 yıl süre ile el koymak için harekete geçmiştir. Anglosaksonların yerli . şirketi, AP. iktidarı üzerinde çok nüfuzlu sayılan ünlü Câbir Selek'in himmetleriyle tekel kuracak bizimde, 'madenlerimizin imtiyazı- 


-Pı alma çabasındadır. Tabii ki şirket, 


yalnız bununla da yetinmiyecek, madenlerin işletme imtiyazını da isteyecektir. 

Anglosakson tekelinin Türkiyede “70-80” yildir süren ve «Borakstan size 


fayda vokturz gibi yalan belgeler ha- 


Zırlamasına yol açan oyunları üzerinde defalarca durduğumuz için. sâdece Hiei Oral'ın bu konudaki sözlerini 


SAYFA: [A 


çok daha büyük 


aktarmakla yetineceğiz: «Yüzde seksen nin üstündeki boraks rezervlerimizi kapatmak suretiyle devlet ve yerli özel sektörümüzü, ihracatta ve diş piyasalarda rekabet edemiyecek hâle getirecek ve büyük döviz kaybına yol açacak olan bu teşebbüsün Türkiyede monopol kurmak istediği de göz önüne alınarak, sür'atle önlenmesi gerekmektedir. 


Uçüncü İnönü Hükümeti zamanında yabancı firmanın Etibank'ın boraks :ve asitborik tesislerini önlemesi için yaptığı rafineri tesisi müracaatı bu sebeplerle ve yurt yararına aykırı olduğu için reddedilmişti. 


Bugün yapılan talebin kabulü işletme imtiyazına da teşmil edildiği takdirde, Türk boraks cevherinin yüzde seksenini aşan kısmının yüzyıla yakın bir müddetle bir yabancı firma uhdesine verilmesine yol açacaktır ki bu ağır bir sonuçtur. 


Boraks, asit borik ve füzelerin katı yakıtının yapımında kullanılan Borasit cevheri, büyük döviz kaynağımız oldu- 
#u kadar, kalkınan sanayimiz için de ayrıca önem taşımaktadır. 


Bu itibarla, Boraks madenlerimiz i& zerinde milli menfaatlere aykırı teşebbüs ve davranışlarda bulunan yabancı şirketlere ait taleplerin Hükümet ve Enerji Bakanlığınca reddedilmesi gerekmektedir.» 

Şimdi Hükümetin kararı beklenmek- 


` tedir. 


Toprak Reformu 


korkusu! 


Demirel'in Yüksek Plânlama Kurulunda önce kabul ettiği toprak reformu sözü, bakanların itirazı üzerine 1967 programından çıkarıldı! 
AP iktidarına, toprak reformu sözünün telâffuzu bile ürküntü vermektedir. Bütçe Komisyonunda bu konuyu eski Tarım Bakanı Turan Şahin dile getirdi. «Bir plânla kalkınma yapıyor isek, plânın gerektirdiği tedbirlerin alınması gerekir. 
Toprak reformu konusu, 1967 programında kelime olarak dahi yoktur.... 


1963 programında AP iktidarı 
toprak reformunu, kalkınmanın temel unsuru olarak kabul etmiştir. 
Ayni AP iktidarı 1967 programında bunu dikkate dahi almamıştır... 
Şimdi soruyorum, hükümet bir plân tatbik ettiği iddiasında mıdır?» : 


Biüiçe görüşmeleri 
Plân ve Bütçe Karma Komisyonunda muvafık, muhalif bir çok Parlâmento üyesi, bütçelerimizin değişmez yapısını ve bunun yarattığı enflâsyon tehlikesini ortaya koymuşlardır. Meselâ AP'nin Maliyeden gelme milletvekili Mesut Erez, bütçe hastalığını şu sözlerle dile getirmiştir: «Bütçelerimiz her yıl açık veriyor. Bu bakımdan bütçe anlayışımızda rundayız.... Her yıl câri masraflar, biraz daha hızlı bir tempo ile artmaktadır. Bu, arzu edilen bir sonuç değil dir. Çünkü bütçemizin yüzde 154 iç ve dış borçlanmalarla sağlanabilmektedir.» 


CHP'li İlyas Seçkin de hastalığı şöyœ ortaya koymuştur: o «Bütçede açık vardır. 1 mılyar 400 milyon liralık isühkak ödenmemiştir. o Hazine daima zorlanmıştır. Hazine açığı 2,55 milyar lira civarındadır. 1957 yılını düşünityorum, zamanla Türkiye devletinin bütçeleri belediye bütçelerine dönecek. 25 
milyar lira gösterilecek gelir ise 17 
milyar lirada kalacak. Bu işler nasıl idare edilecek? Gider boyuna artıyor, gelir ise ayni seviyeyi muhafaza ediyor... 


Enflasyon tehlikesi var. Tehlike çanlarını daha geçen yılbaşında çalmıştır. 
Bakıyorum bütçeyi 2 milyar lira artırmışız. Bunun 550 milyon lirası Savunma Bakanlığına, 650 milyonu Maliye Bakanlığına âit. Geriye kalan 600 milyon lira da 20 bakanlığa paylaştırıl mış Câri masraflarda, plânda öngörülenden 1 milyar 300 milyon lira fazla bir artış var. Hükümet bu masrafları plâna göre frenlemek zorundadır. Bu durum böyle gitmez». 


YTP'nin iktisatçı eski genel başkanı Alican da ayni yönde konuştu: «1960'dan önceki enflâsyonun başlama ârâzları şimdi de ortaya çıkmıştır». 

Çâre? Çâre, varlıklıların vergi yükünü arttırmaktır. AP'li Mesut Erez bunu şöyle belirtmektedir: «Hızlı kalkınmak zorunda olan memleketlerde vâsıtalı vergilere müracaat etmek normaldir. Ancak o yurdumuzda vâsıtasız vergilerde de herşey yapılmış bitmiş değildir. Meselâ Gelir Vergisi ve diğer vergi kanunlarının gelir artırıcı istikametlerde düzeltilmesi mümkündür.» 
Ama zenginlere dayanıp iktidara ge lenlerin zenginleri vergilendirmesi kolay değildir. Bunun içindir ki ihtiyaçlar çığ gibi büyürken, bütçeler cılız kalmakta, hizmetler yerine getirilememekte, üstelik bütçeler önemli açıklar vermektedir. 


değişiklik yapmak 20-" 


Prof. Sadun Aren 
İyi konuştu 


Memurlara avans! 
Parlâmento üyelerinin de yararlanmasını sağlamak amacıyla avans adı verilen memurlara zam tasarısı ilgi çekici tartışmalara yol açtı. AP. grubunda, avansın subaylara da teşmili eleştirildi. Demirel, bu eleştirileri, «Türk Silâhlı Kuvvetlerinin milletin parası ile tedarik edilen silâhı devleti- ne çevirecekmiş gibi ve bunun korkusu varmış gibi bir intiba vermek çok yersiz ve haksızdır» diye cevaplandırdı. Mecliste de bütün partiler avansın bütün memurlara o teşmilini istediler. 
AP., yalnız iktisadi devlet teşekkülleri için 290 milyon lira lâzım diye buna karşı çıktı. Mecliste en iyi konuşmayı Prof Sadun Aren yaptı. Aren'in tasarı hakkında teşhisi şudur: «Avans diye verilen ciddiyetten uzak âdeta usulsüz bir zam». Aren, 1963 yılından beri fiyatlarda yüzde 21 ve adam başına milit gelirde yüzde. 15 bir artış kaydedildiğini, o halde memurların 1963 durumunu korumak için, maaşlara yüzde 36 oranında zam gerektiğini belirtti Halbuki zam iddia edildiği gibi yüzde 10 ilâ 15 oranında dahi değildi. 
Zira zam memurların yüzde 35 zam görmeden önceki maaşları üzerinden hesaplanıyordu. Bu sebeple aslında zam, yüzde 7,4 ilâ 1l ooranındaydı. 
Yeni Personel Kanununu çıkmaz Çarşambaya atan gayri ciddi bir teselli mükâfatından ibaretti. 


Gizli oturum tutanakları 


Aydın bağımsız Milletvekili Reşat Özarda, yerinde bir teklifte bulunarak «Osmanlı Meclisi Mebusanı ile TBMM'nin ilk toplandığı 1920 tarihinden itibaren 14 
Mayıs 1950 tarihine kadar geçen süre içinde yapılmış olan gizli toplantı tutanaklarının açıklanmasınıŞ istemiştir. 

Bu gizli zabıtlar, Osmanlı—Türk tarihinin gizli kalmış noktalarını aydınlatacak önemli belgelerdir. 
Bunların gizli kalması, saçmalıktan başka bir şey değildir. 

Anayasamız, gizli oturum zabıtlarının 10 yıl süreyle yayınlanmıyacağı esasını getirmektedir. Bu sebeple yalnız 1950 yılına kadar değil, 1956 yılına kadar bütün gizli oturum zabıtları açıklanmalıdır. 
Mesela 1950'den sonra Milli Emniyetin CHP büyüklerini komünizmi himaye etmekle suçladığı bir gizli oturum vardır ki, bunun zabıtları, bir ibret belgesi olarak mutlaka açıklanmalıdır. 


AP'de milliyetçi kıpırdanma! 


Enerji Bakanı İbrahim Deriner’ in milli petrol dâvâsını baltalama yolundaki davranışlarını YÖN okuyucuları çok iyi bilirler. 
«Birader» Deriner, bu konuda sistemli bir faaliyete girişmiştir. 
Yalnız bu faaliyeti iktidara değil de sâdece Deriner'in şahsına bağ lamak, insafl, bir hareket olmı. 
yacaktır. Deriner, bir iktidarın petrol politikasını tam bir sada. 
katla uygulamıştır. 

Şimdi 50'ye yakın AP milletvekili, Enerji Bakanının petrol ko. 
nusundaki tutumu üzerine grupta gensoru açılmasını istemişler. 
dir. Aralarında Hamdi Maden, Mesut Erez. Neşet Tanrıdağ, Selâlrattin Güven gibi kişiler bulu. 
nan AP milletvekilleri Deriner'den şu noktalarda hesap sormaktadırlar: 

1 — Petro} fiyatları indirimi 
müzakerelerinde gevşek davran. 
mak, hatta indirimi istemeyen bir 


tutum içinde bulunduğu intibaını vermek. 

2 — THY yakıt ikmalinin Mobil'den alınıp Petrol Ofise veril. 
mesinde milli teşekküle büyük güçlükler çıkarmak. (Gensoru sahipleri, Petrol Ofisi Gene) Müdürü Kenan Onat'ın bütün bal. 
talamalara rağmen, alt, hava alanında gerekli tesisleri kurduğunu belirtmişlerdir.) 

3 — Yabancı petrol şirketlerinin refineriden ihraç ettikleri a. 
karyakıtın döviz bedelini yurda getirmedikleri için Maliye Bakanlığının şirketlere yaptığı tebligatı durdurarak. Türkiyeyi 15 
milyon dolardan fazla dövizden yoksun bırakmak. (İki yıl önce ilk kez YÖN, bu skandalı Maliye Bakanlığına bir ihbar Oo şehlinde Bakanlğına bir ihbar şeklinde makta, fakat bedelini Londra ban kalarına yatırmaktaydı!) 


4 — Ham petrol fiyatındaki indirimin şirketlerin cebine gitmesi ni önleyerek, bütçeye intikalini sağlamak için öngörülen tedbirin alınmasını geciktirmek Ve bu yüz den Hazineyi 75 milyon lira zarara sokmak. 

5 — Petrol Ofiste sekiz ay içinde dört genel müdür muavini degiştirmek.» 

Deriner'in yabancı şirketler yararına icraatını çok daha uzatmak mümkündür. AP milletvekil leri bu icraatın bir kısmını gu- ba getirmekle övünülecek bir )ş yapmışlardır. Temenni wdilir £i, Deriner gensorusu kişisel nedenlerle girişilen bir teşebbüs olma. 
sın ve hükümetin petro] politikasını değiştirmeye yönelsin. 


Prof, O. Turan, milliyetçilik ve sosyalizm! 
Demirel'in sillesini yedikten sonra AP-nin eski Genel Başkan Yardımcısı mukaddesatçı Prof. Osman Turan'da da ilgi çekici bir gelişme görülmeye başlamıştır. «Sos». hecesinden bile sinirleri bozulan profesör, «ılımlı bir sosyalizmi» artık o övmektedir. Sayın Profesör, her ne kadar Türkiyedeki sosyalistlerin milliyetçi olduklarını şiddetle reddetmekteyse de, dış ilkelerdeki komünistlerin mutaassıp milliyetçi olduklarını savunmaktadır. AP.'nin eski Genel -Bâşkan Yardımcısının şu eğlenceli sözlerini okuyucularımıza duyurmaktan kendimizi alamadık: «Mil liyetçilik ve sosyalizm arasında beli. 
ren yeni bir münasebet de sosyalistlerin artik milliyetçi olduklarına dair iddialarıdır. Gerçekten, evvelce. mil liyetçiliği küfür sayan aşırı solcular, bir ara, hususi mânâsıyla, (milliyetçi) tâbirini meydana çıkarmış ve benimse. 
miş gözükürken, şimdi artık milliyetçi sıfatını kullanmaya başlamışlardır. Bu değişikliğin bir sebebi, kitlelere yaranmak gayesi ise diğeri de komünisi dünyada husule gelen değişmelerdir Filhakika, bugün bütün komünist his kümetler mutaassıp bir milliyetçi hava içine girmişlerdir. Bu hadise, maddiyatçı komünist doktrin ile maneviyatçı milliyetçiliğin, zoraki de olsa telifi zaruretini göstermiş ve birinci- nin ikinciye muhtaç veya mağlüp ol duğunu meydana koymuştur. Bunun la beraber, bu imtizaç gayreti kısmi olduğu gibi, Türk solcularının henüz mustakil düşündüklerine ve komünist liderler kadar akıllı ve vatansever ol duklarına dair bir işarete de rastlan. 
mamıştır.» 


Barış gönüllüleri: 


Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Barış gönüllülerinin bundan sonra köylerde kullanılmayacağını açıklamıştır. Yalnız bir süre önce de Bakanlıklararası bir ko mite, «Barış Gönüllülerinin geri çekilmesiniz kararlaştırmış, fakat bu haberi öğrenen Amerikan yetkililerinin harekete geçmesi üzerine Barış Gönüllülerinin ye rinde kalacağı belirtilmişti. Şimdiki teşebbüs daha sınırlıdır: Barış Gönüllüleri köylere gitmeyecek, fakat onlardan O İngilizce öğretmeni olarak geniş ölçüde yararlanılacaktır. Amerikalı dostlarımız, herhalde buna itiraz edememişlerdir. Ne var ki, Barış Gönüllülerinden şikâyetler artarken, Amerikalılar fütursuzca, Barış Gönüllülerinin ikinci de recede diplomatik sıfat taşımamişleran'g sını Türk hükümetinden istemiş lerdir! Talep reddedilmiştir. Ama olay, Barış gönüllüsü derdinden kolay kolay kurtulamıya- 


cağımızı göstermektedir. Buna rağmen iktidar çevreleri, Bariş Gönüllülerine karşı ciddi ted- 


birler aldıklarını ileri sürmekte- 


dirler. Bunda Milli Güvenlik Kurulunun dikkatli çabalarının payı büyüktür. Kurulun eski Genel Sekreteri Sayın Korgeneral Ülgenalp, geniş araştırmalardan sonra Barış Gönüllüleri mesele sini Güvenlik Kuruluna getirmiş ve hükümetin Amerika nezdinde harekete geçmesini sağlamıştı. 
Washingtonun direnmesine rağmen, Barış Gönüllülerinin De gudaki faaliyetlerinin ayyuka çık ması ve Güvenlik Kurulunun enerjik tutumu, bükümeti daha ısrarlı davranmaya zorlamış ve Çağlayangil, Washington gezisi sırasında bazı tavizler sağlayabilmiştir. 

Öte yandan hükümet, yurt f çinde, Barış Gönüllülerinin faaliyetlerine karşı daha hassas davranmak zorunda kalmıştır. Belir tildiğine göre, İçişleri Bakanı Faruk Sükan, valilere gizli bir tamim göndererek Barış Gönül lülerinin her türlü faaliyetinin sıkı kontrol altında bulundurulmasını ve merkeze de sık sık bilgi verilmesini istemiştir.  Dışişleri Bakanlığında bir büro, Barış Gönüllülerinin sicilini (tut maktadır. Türk hükümetinin talebi üzerine, Barış Gönüllüleri Merkezi, Trabzondaki bürosunu kapatmış ve Karadenizdeki Barış Gönüllülerini geri çekmiştir. 
İlgililer, Amerikalılarla köylülerimizin uyuşamadığını, Karadeniz halkının Barış Gönüllülerine Isınmadığını bildirmişlerdir. 

Bir yetkili, Doğu Anadolunun «önemi böge» oduğunu, bu se beple Barış Gönüllülerinin Do-Su Anadoluya sokulmasında sakıncalar tesbit edildiğini, esasen bunların köye ve kasabaya girmelerinde de sakıncalar görül düğünü söylemiştir. 

Gerçekten hepsinin CIA ajanı olduğunu söylemek büyük in safsızlıksa da, Türkiyede Barış Gönüllüleri acayip faaliyetleriy- le üzerlerinde ciddi şüpheler top lanmasına yol açmışlardır. 
1963 sonbaharında Muşun Kürtçe konuşan köyüne İngilizce ki taplık kurmaya giden Care temsilcisinin, bugün Barış Gönüllülerinin Eğitim Müdürü olması, şaşırtıcı bir tesadüftür! o Ecvet Güresin gibi ihtiyatlı bir gaze teci dahı, Barış gönüllülerinin faaliyetleri konusunda şunları yazmaktadır: «Özellikle Doğuda ırk ayrımı propagandaları ziyadesiyle artmıştı. Bazı gönüllüler, hacısiyla, hocasıyla, nurcusuyla fazla ilgileniyorlar, bazı gönüllüler ise Iraktaki Barzani hare kâtıya Doğu bölgesi arasında ilişkiler araştırmaya pek meraklı görünüyorlardı. Güvenlik Kuruluna gelen haberler iç açıcı de šildi». Her halde Amerikan aleyhtarlığı ile suçlanmıyacak olan Yeni Gazete de, Barış Gönüllülerinin şüpheli faaliyetleri- ne dikkati çekmektedir: «Hele etnik bakımdan dikkati çeken Doğu ve Güney Doğu bölgesine ayrı bir ağırlık verilmesi karşısında, Barış Gönüllülerinin Türkçe bile konuşamıyan bazı yerlerde ne aradıklarını sormak verindedir». 
` Bu sakıncaların ışığı altında Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yeni tutumu açıklamıştır: «Barış Gö nüllüleri yurdumuzda, tarımsal eğitim, sağlık hizmetleri ve köy işleri alanlarında çalışmaktadırlar. Bu konuda yaptığımız incelemede, Barış Gönüllülerinin & zellikle köy hizmeteri alanında, başarılı olmadıkları ortaya çıkmıştır. Barış Gönüllülerinin bir kısmının 1967 yılı sonunda säzleşmeleri sona erecektir. Sözleş meleri sona eren Barış Gönüllülerinin yerine eğitim - alanında gönüllü isteyeceğiz ve bunlardan lise ve orta okullarda İngilizce öğretmeni olarak (o yararlanacağIZ.» 

Amerikalılardan bu kadarını dahi koparabilmek, büyük mese le teşkil etmiştir. 
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Ekonomik Misakı Milli! 
Türkiye Petrol ve Madenlerini Koruma Derneği, Prof. Aksoy ve arkadaşlarının bir basın toplantısı ile haftanın başında kamu oyuna duyuruldu. Prof. 
Aksoy, bağımsızlık yolundaki bu ilk güçbirliği teşebbüsünü şöyle açıkladı: «Bu derneği kuranlar bir tek görüşte birleşmektedirler. Türkiyenin siyasi bağımsızlığı gibi (iktisadi bağımsızlı ğı) m ve (tam egemenliği) ni de benimsemiş olmak! Bu prensip ise, Atatürkün (tam bağımsızlık) düsturunda ifadesini bulmaktadır. Bundan ötürü, milli servet kaynaklarımızın şu veya bu kişinin, şirketin veya yabancı devletin değil, Türk iktisadi hayatının ve milli gitvenliğinin yararına olarak de Zerlendirilmesini en tabii bak ve kaçınılmaz bir görev sayan her Türk, bu derneğin amaç ve çalışmalarını benimseyecektir (...) 

Bu derneğin kurulmasından ve faaliyetlerinden sadece iki grup insan hoşlanmıyacaktır =: 

1- — Türkiyenin yefaltı servetlerini Türkiyenin zararına, fakat kendi çıkarına olarak değerlendirmek isteyenler. 

2 — Bağımsızlık veya egemenlik 
kavramını, bizlerin kabul edemiyeceği pek modern bir anlamda (1) anlayanlar, meselâ iktisaden kuvvetli yabancı devletlerin iktisadi veya siyasi mandasını fiilen kabul etmenin Türkiye için daha hayırlı olacağını sananlar». 

Doç. Dr. Mümtaz Soysal da derneğin amacını şöyle açıkladı: inançtaki kişiler, bir ortak zemin üze rinde birlik olacaklardır. Milli menfaatlerimiz yönünden bu birlik zorun-Tudur. 


Bu dâvâ Türkiyenin sömürülmesini önleme dâvâsıdır. Ozellikle kaynaklarımızın yabancılar tarafından sömürülmesini önlemek dâvâsıdır. (Ekonomik Misakı Milli) olarak adlandırdı ğım bu dâvâ etrafında milletçe birleşilmesi gerektiği inancındayım. Siyasi tutumları ne olursa olsun, vatanını ve kendi haklarını seven insanların, bu dernek çatısı altında bir araya gelebileceklerine inanıyorum». 

Derneğin Yönetim Kurulu üyeleri Prof. M. Aksoy (Başkan), Prof. Cahit Talas, Ihsan Topaloğlu, Ozer Derbil, Tahsin Yalabık, Iffet Aslan ve Mümtaz Soysal'dır. On yıl süre ile olağanüstü yetkilere sahip bulunan derneğin kurucu üyelerinin sayısı ise 66'dır. 
Kurucular arasında şu isimler var dır: Bülent Ecevit, Mucip Ataklı, Suphi Gürsoytrak, Suphi Karaman, Kâmil Karavelioğlu, Sadi Koçaş, Sami Küçük, Mehmet Özgüneş, Haydar Tunçkanat, Ahmet Yıldız, Doğan Avcıoğlu, Fikret Ekinci, Refik Erduran, Gökhan Evliyaoğlu, Ecvet Güreşin, Nadir Nadi, ilhan Selçuk, İlhami Soysal, Seyfettin Turhan. Prof. .Enver Zâya Karal, Prof. Lütfi Duran, Prof. Aziz Köklü, Prof. Ragip Sarıca, Prof. Bahri Savcı, Prof Tarık Zafer Tunaya, Prof. Feh- mi Yavuz, Muammer Erten, Hüdai Oral, Orhan Birgit, Hayrettin Uysal, Lebit Yurtoğlu, Yücel Akıncı, Alp Kuran. Cengiz Ekinci, Numan Esin, Ars-Tan. Başer Kafaoğlu, Faruk Onder, Reşat Ozarda, Attilâ Sönmez. Baran Tuncer. 

Görüldüğü gibi dernek, hemen he men bütün partilerden > politikacıları, bilim adamlarını ve gazetecileri bir araya getiren bağımsızlık yolunda ilk güçbirliği örneğidir. 

Koçhisar Belediye 
Seçimleri 

Pazar günü karakışta yapılan Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı seçimini 2084 oy ile CHP adayı kazandı. AP aday, 1215, TİP adayı 127 oy aldılar. 

Kartal'da yapılan Küçükyalı belediye seçiminde ise, 2848 mute. 
ber oy kullanıldı. CHP adayı 1615, AP adayı 1211, TİP adayı 15, MP adayı ise 7 oy aldılar. 


Eski Demokratlar 

ve iş hayatı 

Öyle anlaşılıyor ki, AP iktidarında, eski demokratların iş yürütmekte nasıl büyük bir koz olduğunu iyi değerlendiren iş çevreleri, bunları yüksek ücretlerle yanlarına almışlardır. Meselâ bir Sebati Ataman Akbank'a bir Hasan Polat Tudor'a yerleşmiştir. 
Torçelik imalâtçısı Topuz şirketinin altından Hayrettin Erkmen çıkmaktadır. Bir araştırcı, iş hayatındaki eski demokratların listesini yapsa, ortaya herhalde çok ilgi çekici bir tablo çıkacaktır. 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile Hayrettin Erkmeri çekişmesi, bu ilgi çekici tablonun bir parça sıdır. Turgut, «Erkmen, Topuz Sirketi lehine bana baskı yaptı» demektedir. Topuz, yabancı bir firmanın patenti ile çalışmaktadır. Başka bir yerli firma, patentsiz aynı malı imal etmektedir. 
Patent hakkı ile kökü dışarı uzanan firmanın temsilcisi Hayrettin Erkmen, «Parent hakkında tecavüz var» diye kanuni yollara 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kul iri 


— e a 


«Farklı 


başvurmuş ve yerli firmayı baltalayacak biçimde Mehmet Turguttan demir kütüğü tahsisi istemiştir. Bakan, Erkmene «İki firma aranızda anlaşın» demiştir Sen misin diyen? Adalet gazetesi- nin sahibi AP Milletvekili Turhan Dilligit, «Turgut'un yolsuzluğu» diye meseleyi AP Grubuna getirmiş ve Turgut aleyhine bir kampanya yürütmüştür. Bağımsız davranışları yüzünden Demirel'in de gözünden düştüğü anlaşılan Turgut, bunun üzerine Grupta «Erkmen'in bir firma yararma baskı yaptığını» açıklamıştır. Haber, gazetelere «Eski Demokratların baskısı» diye geçmiştir. Şimdi eski demokratlık ve bakanlık nüfuzu ile Hayrettin Erkmen, asıl baskıyı yapanın Mehmet Turgut olduğunu açıklamaktadır: «Baskıyı yapan bakanın bizzat kendisidir. Vekili olduğum şirket, bir patent hakkından yararlandığı ve bu patent hakkına tecavüz edenlerj kanun yollari ile tecavüzden men'e çalıştığı halde, Bakan ham madde tahsisi mevzuunda talebimizi ye rine getirebilmesi için ihtilâflı bulunduğumuz diğer şirketle bizi anlaşmaya zorlamaktadır. Bir haktan mevzuatta yeri olmayan bir yön göstererek vazgeçilmesini istemek baskıdan başka bir şey değildir, Ayrıca Bakan, rakip müesseseye hakkı olmayan bir tahsis yapmıştır». 

Bu, tesadüfen Ortaya çıkmış yüzlerce baskı örneğinden sâdece bir tanesidir. Bizim kapitalizmi miz, hükümet kapısındaki nüfuz ve baskı ile işlemektedir... 

Amerikan kaçakçılığı ix sanayi 

Amirikan kaçakçılığını önlemek için Genel Kurmay yıllardir uğraşır. Dışişleri, Teke} Bakanlığı ve Genel Kurmay temsil cileri Amerikalılarla sonu gelmez müzakereler yaparlar, ama «Büyük dostlarımız» kös dinlemişlerdir. Bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Mesele en son CHP Milletvekili Nazmi Oğuz'un bir önergesi üzerine Mecliste konuşuldu. Oğuz özellikle, PX'lerin kontrolünü istedi: «Bugün Türki- 


.yenin her tarafında kaçakçılık ya 


pılmaktadır. Fakat maalesef ted- bir alınmamaktadır. PX için getirilen eşyanın kontrolü kolaydır. 
İki memleket ârasında yapılan bir anlaşmanın taraflara teminat sağlaması gerekir. Bu bakımdan Amerikadan gelen malların tahdidi lüzumludur. Bugün Türkiyede Amerikan personelinin ihtiyacının yüz misli oranında kaçak eşya vardır. Her yanda yüzmilyonlarca liralık kaçak eşya satılmaktadır. Bu durum, yerli sanayimizin gelişmesini engellemektedir. Millî haysiyetimizi zedelemektedir. Amerikan pazarları, mutlak surette kontrol altında tutulmalıdır». 

Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin, bu haklı talep karşısında, klasik «Çalışmalar bitmek üzeredir.» cevabını verdi ve Amerikalıları bırakıp kaçakçılığı besleyen başka bir kaynağı — dışardaki işçileri — suçladı; Bir komisyon gerekli tedbirleri almak için çalışmalarını sonuçlandırmıştır. Dışişleri Bakanlığı ile son bir toplantı daha yaptıktan sonra nihai tedbirler açıklanacaktır(....) 

Son olarak gelen işçiler, bir ih bar üzerine aramaya tâbi tutuldu. Bir işçimizin üzerinde 30 bin Türk Lirası bulundu. Bir işçi kadının bavulunda ise. 500 altın saat ele geçti. Dışarıdan binlerce işçimiz yurda geliyor. Oralardan getirdikleri Amerikan pazarlarını doldurur. Bazı işçilerimizin bavullarında yabancı etiketler çıkıyor. Bu etiketler, herhalde Türk mallarına yapıştırılarak piyasaya sürülmektedir». 

Bir kaçakçılıkla - dahi âciziz! 


mücadelede 


A s 


Türkiye'deki Amerikan 
Nükleer Silâhları 


Cumhuriyetin dış o politika yazarı Koyhan Sağlamer, Tür kiyedekı Amerikan nükleer silâhları konusunda Türk Hükümetinin kamu oyundan müthiş bir hassasiyetle giziediği bazı bilgileri, Paris'te NA-TO yetkilileri ile yaptığı temaslarda kolayca sağlamış. 
NATO yetkilileri, söyle demek tedirler; 

«Türkiye'de Amerikan nük leer silâblarının mevcudiyetini artık kimse inkâr yoluna sapmıyor Savunma Bakanı 
Mc Namara'nın iki ay kadar önce, Amerika'nın Avrupa'da bulundurduğundan söz ettiği 7.000 nükleer savaş başlığın- dan bir kısmı Türkiye'de de polanmıştır. 

Gerçek şu ki, ne Türkiye, ne de „Amerika, bu silâhları 


birbirlerinin rızasını oalma&- szın kullanabilir. Amerikan nükleer silâhlarının statüsü- 


nü, Türkiye'nin herhangi bir kesiminde içiçe üç daire var İfarzederek anlatmağa çalışm cağız: í 

En içteki küçük dâire, nük leer savaş başlıklarının depolandığı yerdir ve tamamen Amerikan personelinin denetimindedir. Âdeta Amerikan hükümranlığına terkedilmiş bir toprak parcasıdır. Değil herhangi bir Türk subayı, Ge nelkurmay Başkanımız, Cümhurbaşkanımız bile bu daire. 
nin içine adımını atamaz. 

Savaş başlıkları, onları fır latacak, taşıyıp düşman hedeflere bırakacak araçlar olmadıkça. hiçbir işe yaramaz. 
Yâni topsuz tüfeksiz mermi gibi bir şey. Savaş başlıkları nın uçlarına takıldığı taşıyıcı araçlar. genellikle roketlerdir Birinci ve ikinci daireler arasındaki şeritte işte bu roket ler bulunmaktadır ve personeli karmadır; Türk ve Amerikan askerlerinden meydana gelmiştir 

Meselenin can alıcı noktası. 
«Çifte kilitş adı verilen siste min uygulandığı bu şerittedir. 
Kilitlerin birinin anahtar Amerikan, diğeri de Türk yet kilinin elindedir. Her iki kiiit te açılmadıkça roket ateşlenamez. Yetkililer bağımsız hareket edemezler. Hükümetlerin den talimat almadıkça anaiv tarı kilidin içine sokamazlar. 
Türk askerleri roket eğitimlerini de birinci ve ikinci daire arasındaki sahada yaparlar. 

ikinci ve üçüncü daireler arasındaki dış şerit ise, savaş başlıkları ve roketlerin emniyet cemberidir. Savas başlık” ları ve roketlerin güvenliği tamamen Türk Ordusunun so rumluluğuna verilmiştir. Su baylarımız iç ve dış şerite girip cıkmak hakkına sahiptirler.» 

Demek ki Başbakanın dana geçenlerde ileri sürdüğü iddiaların aksine, NATO yetkilileri, Amerikan üslerinde Cumhurbaşkanının, Genelkurmay Başkanının dahi giremiyeceği bir «iç kısım» ın bulunduğunu ileri sürmektedirler. Bu kısım âdeta «Amerikan hükümranir ğına terkedilmiş bir toprak parçası» dir. 

Milletvekilleri, NATO yetkililerinin bu açıklamaları karşısında, aksini iddia eden De mirel'in ne diyeceğini sorma-Lıdırlar. 


SKD Konferansı 


Sosyalist Kültür Derneğinin 
mutad konuşmasını bu hafta 24 
Aralık Cumartesi günü saat 15 
te Derneğin Sümer Sokak No: 16/8 deki merkezinde Dr. Taner Timur «Sosyalist düşüncenin temelleri» konusunda- yapacaktır. 
Gelecek hafta da Tabii Senatör Sami Küçük ve Suphi- Karaman Bulgaristan konusunda bir söyleyışi yapacaklardır. 

Sosyalist Kültür Demeği İstanbul Şubesinin ikinci konferansı, 
27 Aralık 1966 Salı günü saat 17.30 
da Gen-Ar Tiyatrosunda Arslan Başer Kafaoğlu tarafından «Yeni emperyalizm ile mücadele aşamasında sosyalist strateji ve mil. 
li kurtuluş: konusunda verile. 
cektir, 
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24 Aralık 1963'te Burhanettin Uluç ölüyordu. Arkasında «özgürlük» ve «bağır sızlık» ülküsünü, en unutuk maz bir anı olarak bırakıp gidiyordu. 


Gerçekten, 15 Mayıs 1919 
da emperyalist Yunan işgâline karşı «Zito Venizelos.» 
diye bağırmayâan şehit yüz bası Fethi Bey karakterini henüz 17—18 yaşında iken «Askeri Baytar Mekteb-i Âli sinde temsil eden İsmail Burhanettin, silâhlı bir Ingiliz müfrezesi tarafından çev 


> rilen okulda, öğrenciler ara 


A 


sında bir isyan havası estirmiş, o gün nöbetçi subayı olam İbrahim Nami, âsi Bur hanı güçlükle (o yatıştırabil mişti. Aradan yıllar geçecek o günü gelecek kuşaklara da aktarabilmenin anısını Izmir Konak Meydanında 
Vali ve Belediye Başkanı Burhanettin Uluç olarak anıt laştıracak, gazeteci ve sosya list Husan Tahsin Bey ile şe 


F hit yüzbaşı Fethi Beyin au- 


tiemperyalist davranışlarına olan saygı borcunu (yerine getirecekti. Bugün İzmir'de bu milliyetçi anıt (şerefle, şanla ve Burhanettin 
Uluç'un şahsiyet ve karakte rini yansıtan bir âbide olarak heykelleşmiş, dosta odüşma na: «Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım — Han gi çılgın bana zincir vura cakmış, şaşarım» kükreyişi. 
nin sembolü hâlindedir. 


Türk Veteriner Hekimleri Dergisinin Kasım—Aralık 
1963 sayısında hocası Ibra 
him Nami Sanel, «Birinci Ci han Harbinin memleket ve bilhassa İstanbul'da yarattığı açlık ve sefaletin zorlayıcı te siriyle, Askeri Baytar Mekte. 
bine girmiş olmasaydı, Bur. 
han mutlaka bir muharip sı nıf subayı ve üstün vasıflı bir kumandan'olurdu» diyor. 
Bütün vakınlarının teslim et tiği bu gerçek o gereğince, Burhanettin Uluç bir muharip subay değildi ama, bir muharip kadar silâha yakın ve silâhını bireysel ve toplumsal bağımsızlığı için kul lanmasını bilmiş kişiydi. Da ha 1922 yılında oVeterinci Üsteğmen olarak atandığı Kars'ta bir müteahhidin daleveresine müsamaha etmek isteyen kumandanını elinde tabanca koridor koridor kosturarak kaçacak delik arama ya mecbur etmişti. Ne yazık ki kıskançlık ve tutsaklık la birentinin kıskacında boğul muş Kişiler, Burhanettin Uluç'un generalliğe yüksel- 


memesi için geçmişin bu 
* mert ve dürüst tepkisini ih- 


> için mi topladınız 


bara tenezzül edecekler, ama şahsiyetinin ve girdiği generalik sınayının sorularını ha fif bulup salonu bağırarak bı 


rakacak olan levent yapılı 


, askerin muharip kadar sa- 


vaşçı karakterine —anasının aksütü kadar o helâlinden— paşalık unvanı tevcih edilecekti. 


Yıl 1953, Burhanettin 
Uluç Üçüncü Orduda Kolordu Başveterineridir. Askeri bir tatbikat olmuştur. Kumandan, Ordu ve Kolordu. 
nun yüksek rütbeli subayla rını toplamıştır. Tatbikatın kritiği yapılmaktadır. Ameri kalı bir yarbay, kendisinden çok üstün rütbedeki Türk su baylarının kumanda ve sorumluluğu altında yürütülen işlerin tenkidini yapmakta dır. Albay Burhanettin Uluç kalkar, «Paşam! Bizi bunun buraya? 
Bu adamın söylediklerini biz bilmiyor değiliz ki..» diyerek toplantıyı bırakır. Bu davra 


VE BAGIMSIZ 
BURHANETTİN ULUÇ . 


liğine, onuruna sahip çıkmak iste yisin ve özelikle yabancı bir 


bilgisine, görgüsüne, 


subayın müdahale sayılan yerli yersiz tenkitlerine isyan duygusunun üstün gururu saklıdır. Burhanettin Uluç, Türk Ordusunun, Türk askerinin bağımsızlığına o kádar düşkündür ki, aradan yıllar geçecek ve İlköğretim Dergisinin Kasım 1963 sayı sında (o yayınlanan «Asker Atatürk» Oo yazısında Sofya Atesemiliteri Mustafa Kemalin Alman Genelkurmayt na mensup askerlerin ordumuzun müşavirliklerinde görev almalarını istemeyen görTüşüne önem verdiğini özellikle beiirtecek, “ değerlendirecekti. Mustafa Kemaľin rasyonalist, pozitivist, bağım sızlıktan yana bir asker oliw şunu örnek diye gösterecekti. Onun içindir ki Burhanet tin Uluç, Cumhuriyet Senatosunda «Bu millet, mısır koçanı ile de yaşamasını bilir, yardımlarını başlarına çalsın lar» diye kükremiştir. Çünkü Burhanettin Uluç, «mili bağımsızlık» duygusundaydı. 
Bu duygu, en akıllı ve olum lu yanıyla Mustafa Kemal Atatürk'te bilinçleşmişti. «As ker Atatürk», Burhanettin Uluc'ün idealiydi. Bu ideaizmle Uluç Paşa bağımsızlığı gerçekleştirecek güçlerin birlik ve beraberliğini daima ar zulamış, bunun öncü savaşını vermiştir. Milli bağımsızlık savaşında güçbirliği yapabile cek örgütlerin, kuruluşlarınyan yana, omuz omuza, bir arada bulunmaları gereğini savunmuştur. Ne yazık ki biyolojik varlığı, cephesini kar mak istediği böyle bir kurtu" luş savaşının öncülüğüne de vamına imkân vermemistir. 
Ne çıkar... 21 Mayıs 1960'da saf saf, imanla, hep beraber yürüdüğü genç Harbiveliler, her biri birer Mustafa Kemal olarak böyle asil ve mutlu bir savaşı verebilecek çekirdek ve vurucu kuvvete sahip tirler bugün. Nakkaş Baba mezarlığından Istanbul Bo gazının hür akan sularında köpüren dalgalarını o hey betli ve manevi varlığı ile seyrederken Türk Donanmasmın Hava Gücü ile des teklenen Kara Ordusu, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği ola rak ödevini bilen, yapan, yı pacak olan milliyetçi subay ları ile ümit ve teselli kaynağıdırlar. Ölümünün yıldö: nümünde çağını saran ve saf san düşüncelere açık kalma sını bilmiş, devrimci ve Ata türkçü General Burhanettin 


nışı Türk subayının ben- Uluç'u saygı ile anarız. 
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TURK 


GEMİCİLİGİNDE 
DOGRU ROTA 


Devlet gemilerinin armatörlere satılması ve dışarıdan gemi getirtilmesi isteklerinin gerisinde neler yatıyor? Türkiyede devlet şilepçiliği niçin zarar eder? Yerli gemi yapımını teşvik etmek ve aynı zaman- 


da dışarıdan bol sayıda yeni gemi alabilmek için gerekli 


nelerdir? 


tedbirler 


İ “Mümtaz Soysal 


KAMPANYA 

Geride bıraktığımız haftalar, Ulaştırma Bakanının sorumsuz bir demeciyle başlayan iki kampanyaya sahne oldu. 
Bir yandan devlet gemilerinin armatörlere devri sürekli bir tema olarak işlenirken, öte yandan da gemi ithaline izin verilmesi için çok yönlü bir çaba gös- 


. terildi. 


Bakan, tam bir fütursuzlukla, kendi politik o sorumluluğu altındaki Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'ni zarardan kurtarma- nın mümkün olmadığını söylemekte ve bu sonuca «armatörlerle birlikte yaptığı son toplantıda» vardığını açıklamaktaydı. Aynı iddia, Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare Kurulunun dördüncü toplan tısnı açış nutkunda da tekrarlandı. 
ama bu defa daha ibtiyatı o sözlerle: «Geçirdiğimiz tecrübeler göstermektedir ki deniz ticareti sahasında özel teşebbüsün başarısı üstün bir yer almaktadır.» 

.Bu iddialarla ortaya çıkan Eskişehirli politikacı kanunlara göre kendi bakanlığıyla «ilgili> bulunan bir işletmenin «ticari ltibarısnı sıfıra indirmekte olduğunu farkında değildi. Tabii, en sorumlu sayılması gereken ağızlardan çı kan bu niyetler karşısında, armatörlerin hepsi, e 3 faizli, yirmi yıl vâdeli kre-Gilerle el koyabilecekleri modern gemile Tin rüyasını görmeğe başladılar. Arkasın dan .gemi ithali konusu ön plâna sürüldü.'İki kampanyanın da birbirini tamam layacağı, tekliflerin birinden biri redde Gilirse, ortaya öbürünün gerçekleşmesi için sağlam bir gerekçenin çıkmış olacağı düşünülmekteydi Güdülen taktik ve söylenen sözler kısaca şöyle özetlenebilir: «Kârlı çalşmay: ancak armatörler becerir; ama onların da modern gemilere ihtiyaçları var Ya Deniz Nakliyatın elindeki gemiler armatörlere devredik meli, ya da dışarıdan modern şileplerin getirilmesi için önce izin arkadan da kredi verilmelidir.» 

Bakanla armatörler arasındaki koalisyonun iddiaların: cevaplandırabilmek için işe en basit ticaret mantığıyla baş lamak gerek: Zarar ettiği görülen bir kuruluş için hemer satış kararı mı alı. 
nır, yoksa şöyle bir durulup <düzeltil mesi mümkün müz diye sorulur mu? 
Bakan «şöyle bir durup» bu soruyu ken di kendisine sormuş ve gerekeni yapmış mıd'r? Ortada Deniz Nakliyatı ycniden düzenlemek çalışmalarında Ve usullerinde reform yapmak yolunda atılmış herhangi bir adım yoktur. Rast. 
gele bir «zarar» gerekçesine tutunulmakta, fakat bunur doğruluk derecesi nedenleri ve şimdiye kadarki eğilimleri üzerinde bile durulmamaktadır. 

Herşeyden önce «ezeli ve sürekli zarar» hikâyesi yanlıştır Deniz Nakliya tı. kuruluş yılı olan 1955'ten 1961'e kadar hep kâr göstermiştir 1960 yılındaki kâr tam 34,5 milyon lira. Ama, 1961* den itibaren Türk filosu üzerindeki «ko ruma» politikası kalkınca, Deniz Nak. 
liyatı için de zarar devri başlamakta: 


KORUNMAYAN FİLO 

Deniz ticaretinde yabancı rakiplere karşı devlet koruması bütün dünya ül kelerinin o benimsedikleri bir tutum. 
1961 yılına gelinceye kadar Türk deniz 
ticaret filosu da möyle bir korunmadan faydalanmakta idi yabançı limanlar- dan Türkiye'ye yapılacak (taşımalarda 


Türk gemilerine öncelik tanınmıştı. 
Ama, 6 Haziran 1961 tarihinde çıkarılan «Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 14 Sayılı Karara Müteallik 
70 sayılı Tebliğ» bu korumayı kaldırdı, 
ithalatçıları yabancı gemilerle mal gstirtmek bakımından serbest bıraktı. İşte, Deniz Nakliyatının zararla çalışması, bu kararla yakından ilgilidir. Nitekim, 
1962 yılında hemen 45,5 milyon liralık 
bir zararla karşılaşılmıştır. Ama, herşeye rağmen, zarar bu seviyede kalmamış, 1969'ten itibaren azalmağa başlamıştır. 196”teki zarar sadece 90.000 liradan ibarettir. Hattâ, Demire) Kabinesinin Ulaştırma Bakanı tarafından emexliye sevkedilen eski Genel Müdürün Da nıştay'daki dâvâda ileri sürdüğü iddiaya göre, <1965 yılında Şirketin 5,5 milyon lira kâra geçirilmiş olmasını örtbas etmek içinə Ankara'dan gelen bir emirle bilânço usullerinde değişiklik yapılmış ve böylece yenider 2.881.000 liralık zarar gösterilmiştir. 


DENİZ NAKLİYATI'NA YAPILAN 

HAKSIZLIKLAR 

Aslına bakılırsa, bütün bunlar Deniz Nakliyatın neden zarar etmekte ol duğunu, armatör gemilerinin neden kârla çalışır ogözüktüklerini oaçıklamağa yeterli değil. Alışılmış deyimiyle «kar: ma ekonomi kurallarının eşit şekilde uygulandığı bir düzende» Koruma po: litikasının kalmış olması her iki kesim üzerinde de aynı sonucu göstermeli, kamu kesiminde duyulan olumsuz etki tek yanlı olmamalıydı Ama, sorun biraz daha yakından incelendiği zaman görülecektir ki, Türkiye'de çok şeyi örtbas ek meğe yarıyan o meşhur «karma ekonomi»nin kuralları hiç de «eşit» şekilde uygulanmamakta ve Deniz Nakliyatı, her zaman, hem de Devlet eliyle, okka- nın altına itilmektedir. Bu haksızlıkları şöyle sıralamak mümkün: 

1) Hükümetler Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu üyesi olan devletlerle yardım ve kredi anlaşmaları imzalarken, gerekli tâvizleri hep Deniz Nakliyatın sırtından verirler. Örneğin, De niz Nakliyatı, 1961 yılı içinde Avrupa piyasasında bağladığı yükten 750.000 dolarlık kısmı, Hükümetin isteği üzerine. 
Alman armatörlerine devretmeyi kabul etmiş ve böylece Bonn çevrelerinin ar zusu yerine getirilerek Batı Alman yayla 200 milyon marklık anlaşma im zalanabilmiştir. 1953'te ise, yine Türk Hükümeti, 40 milyon dolarlık kredi anlaşmasını imzalarken, Deniz Nakliya trna emir vererek Kuzey Batı Avrupa limanlarından gelen malların e 56'sını Alman armatörlerine (o bıraktırmış, bu kısıntıyı Türk bayrağ taşıyan bütün gemilere uygulanması gerekirken, tâvizin hepsini Deniz Nakliyatı'nın üstüne yüklemiştir. Aynı şekilde, 1964 yılı içinde, «yardım malzemesinin % 50'si mut laka Amerikan gemileriyle taşınır? kuralının bozulduğu ve Türk gemilerinin daha fazla yük taşımağa başladıkları Washington tarafından iddi? edilince, Maliye Bakanlığının bir emriyle yükler sadece Deniz Nakliyatı'nın elinden hemen alınmış ve Amerikalılara verilmiştir. 

2) Milli savunma o hizmetleri için hükümetin özel sektörden apar topar gemi istediği görülmemiştir. Kıbrıs'a çıkartma sözü dolaştıkça, hep kamu 


“ 


kesimindeki ogemiicre el konmuş, bu yüzden Deniz Nakliyatı'nın en verimli 7-8 gemisi uzun süre Donanma emrinde kalmıştır. 

3) 27 Mayıs hükümlülerinden İpar Transport Ltd. Şirketinin dört tane hur da gemisi, işletmenin bütün itirazları. 
na o rağmen, çok büyük masraflarla «adalet adına muhafaza edilmek» üze re Deniz Nakliyat'na verilmiş, üstelik bir kararname ile İpar Şirketinin bütün dış borçları bu kamu kuruluşuna ödettirilmiştir. 

4) Hükümetler, zaman Zaman ver dikleri emirlerle, Deniz Nakliyat''na maliyet altı o taşıms'ar yaptırmışlardır Amerikan gemilerinin 18 dolara Türk bayraklı armatör gemilerinin 12 dolara taşıdıkları yüzbinlerce ton Amerikan buğdayı Deniz Nakliyatı. gemilerine 6 dolardan #aşıttırılmıştır Bugün, devlet gemilerinin kendilerine devrini isteyecek kadar küstahlaşan armatörler, vaktiyle Ankara'da yapılan toplantlarda Hükümetten gelen ucuz taşıma ricalarını dinlemeyip Oo İstanbul'a kaçtıkça, isteten fedakârlıklara katlanan tek işletme yine Deniz Nakliyatı olmuştur. 

5) Her devletin deniz o ticaretinde büyük rol oynayan «düzenli ve sürekli» hat kurmak görevi yine büyük ölçüde yalnız Deniz Nakliyatı tarafından yerine getirilmektedir Armatörler. bu geşit hatlar yerine «nereye yük oraya sefer» diye özetlenebilecek «tramp» usulünün kârlılığın: tercih etmektedir. 
ler. Oysa, milletlerarası deniz ticaretinde büyük rol oynayan «konferans» kuruluşlarında, belli hatlardan yük payı alabilmek için düzenli ve sürekli seferlerin yapılması şart okoşulmaktadır. 
Amerika hattı bakımından bu şartı yerine getiren tek Türk işletmesi Deniz Nakliyatı'dır. Kontnant, yâni Kuzey— Batı Avrupa hattında ise, ancak birçoz yıldanberi bir tek özel firma, Koçtuğ firması, Deniz Nakliyatı'nın fedakârlıklarını paylaşmaktadır 

6). Deniz ticaretinin bir ülke için faydası, devlete ödenen o vergiyle değil, yurda getirilen dövizle ölçülür Armatörler sık sık «devlete vergi verdiklerini> övünerek ileri sürer dudurlar Hattâ, Bakan bile, o meşhur demecinde «dört gemisi olan armatör üç-dört milyon vergi veriyor Deniz Nakliyatı tse zarar ediyor» demekten kendini olamamıştır Ama. her çevrede bilinir ve hemen herkes kabu! eder ki armatörlerin çoğu. aldıkları navlunları düşük gös termek yoluyla, kazandıkları. dövizlerin büyük bir kısmını dışarıda bırakmakta, bazan işletme ihtiyaçlarını da şişirerek ülkeden dışarıya döviz çıkmasına bile sebep olmaktadırlar Buna karşılık Deniz Nakliyatı, bilânçosunu zararla ka- 


Deniz Nakliyatı'nın Gazi Osman Paşa şilebi ` pattığı yıllarda bile, dışarıda kazandığı dövizlerin hepsini getirerek ülke ekonomisine hizmetten geri kalmamıştır. 
7) Genel olarak, ithal mallarının Go 90'a yakın büyük bir kısmı kamu kuruluşları için getirilmekte ve navlunlar da dolayısıyla kamu kesesinden ödenmektedir. Deniz ulaştırmasında kamu işletmeciliğinin en büyük görevle: rinden biri de navlun piyasasının suni olarak yükseltilmesini önlemek amacıya tamponluk etmektir. Deniz Nakliyatı navlunları belli bir seviyede o tutarak öbür kamu işletmelerinin masrafları- nın artmasına engei olmasaydı. tek baş larına piyasaya hakim olacak armatörlerin devlet kuruluşlarına karşı nasıl 


ARMATÖRLERCE HÂLÂ ÇAL 


Geminin adı Dedveyt T. 
Akbel 320 
Alaşehir 290 
Aslan 360 
Asya 730 
Demirhisar 550 
F. Kalkavan 260 
Feyyaz 300 
Gerze 850 
İlhan 1.930 
t. Kaptanoğlu 515 
Kerempe 2.056 
Kilyos 585 
Koşar 1.880 
Pek 845 
Sümer 1.900 
Şark 1.650 
Tayyar 470 
Yılmaz Kaptanoğlu 544 
Yoroz 1.900 


ARMATÖRLERE İTHAL M 
GETİRİLEN GEMİLEF 


Geminin adı Dedveyt Tı Abdullah 2.815 
Anadolu 7 10.475 
Barbaros 14.640 
Demirhan 10.000 
Fatih-I 10.403 
Kırlangıçlar 10.705 
M. Eşref 10.300 
Necip İpar 12.140 
Nezihi İpar 10.191 
Sadıkzade 10.100 
Sefer 850 
Seferoğlu 7.097 
Selâmet-9 5.256 
Selim 6.558 
Semih 5.232 
Yelkenci 10.113 


tanacaklarını kestirmek için kâhin ak gerekmez. Işte, görünürde <eşit» allara göre işleyen «karma ekonodüzeni içinde kamu işletmeciliğiek görevlerinden biri de bu olmak-Ni 
8) Bütün bunlara karşılık oODeviet yesindeki kırtasiyecilikten en fazla ır gören, her hareketi formaliteye ulan tek işletme yine Deniz Nakliolmuş, özel sektör, Ankara'nın kaıası olmadan çalışabilmiştir. 
«DENİZ NAKLİYATI» NEDİR? 
Hükümetler, gerektiği zaman üze > yüklenmekten çekinmedikleri, zaettikçe açık açık kötüledikleri ve ıatör dostlara yaranmak gerektiğin- 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de satılığa çıkaracaklarını söyledikleri bu kamu işletmesini, hiç değiise ekonomik ve ticari ilkelere göre işleyen rasyonel bir hukuki kuruluşa kavuşturmuşlar mıdır? Bugün Deniz Nakliyatı” nın statüsü bile kesin olarak belli değildir. Adının sonunda «Anonim Şirket» deyimini taşıyan bu işletme, 440 sayılı «Yeniden Düzenleme» kanununa göre, «iktisadi devlet teşekkülü olması gereken bir kuruluş. Şimdilik, ne odur, ve de bu. Olsa olsa, hele Bakanın son demecinden sonra, aç kurtlara parçalatılmayı bekleyen bir kurban. Bütün bu kargaşalık yüzünden, aslında başındaki kimselerin tam bir inisyatifle, yetkiyle ve inançla «basiretli bir tüccar» gibi hareket etmeleri gereken bu işletme, en küçük politikacıdan en dişli armatöre kadar herkesin karıştığı bir yer hâlie gelmiştir. Yönetim Kurulu, ya politik amaçlarla, ya da eşi dostu rahata kłavuşturmak niyetiyle yapılmış atamalurın getirdiği insanlarla doludur Bunlar içinde temel iktisat ve deniz işletmeciliği kavramlarını bilen pek azdır. 

Öte yandan, 440 sayılı kanunun emrettiği «özel kanunə o çıkarılmadığı için, Şirket yöneticileri, şirketler hukukuna göre, aynı zamanda murakıplara, sermayedarların genel kuruluna ve bu arada Denizcilik Bankası yöneticilerine de hesap vermek zorundadırlar. Ulaştırma ve Maliye Bakanlıklarının o çeşitli dairelerini, teftiş kurullarını, en büyük sermayedar olan Denizcilik Bankasının müfettişlerini, zaman zaman parlâmentodan gelen araştırma kurullarını da bunlara eklemek gerekir. Böyle bir ortamda işletmenin başına getirilecek olan yöneticide ne derece sağlam nitelikler aranması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkıyor. Hele bu çeşit bir kuruluş ta iktisat ve deniz işletmeciliği bilgisi. 
nin önemini söylemeğe bile lüzum yok. 
Oysa, şimdi Deniz Nakliyatı'nın başında bulunan kimse emekli bir topçu albayıdır. Buna karşılık, hiç olmazsa gelecekteki ihtiyaçları düşünerek, başlıbaşına bir uzmanlık dalı oian gemi işletmeciliğinde eleman yetiştirecek geniş bir program da uygulamaya konulmuş değildir. Kuruluş, daha uzun bir süre yönetici kadroları bakımından, ya eski kaptanların, ya da hukukçuların elinde kalacaktır. í 

BÜYÜME İHTİYACI 

Türkiye'de, deniz ulaştırması alanında, devlet gemilerini armatörlere dağıtmaktan çok daha önde gelmesi gereken başka işler var ve aslında. Deniz Nakliyatı, bütün hu işlerin başarılma sında çok olumlu bir rol oynayabilir. 
Bunların başında Türk deniz ticaret filosunun ,kamusa! ve özel kesimleriyle bir bütün olarak, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma getirilmesi geliyor. İlk bakışta, 689.652 dedveyt to. 
najlık (genel olarak şilep ve tankerler için kulanılan dedveyt tonaj ölçüsü, bir geminin taşıyabildiği . yükün ağırlığını gösterir; yakıt, mürettebat yiyeceği ve tatlı su da bu ağırlığın çindedir) bir filo, pek küçük gözükmeyebilir. Nitekim, Türkiye bu konuda. dünya ulusları ara sında başka bakımlardan pek kolaylık. 
la erişemediği bir sırada, 27 ncilik sırasında bulunuyor. Hâcim olarak 300 gros tondan büyük bulunan bu rakam, Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneğinin «Deniz Ticaretimizin Bugünkü Durumu ve Geleceği Hakkında Rapor» adıyla yayınladığı bir belgeye göre şu şekilde dağılmaktadır: 


Yük gemileri 486.535 d.v. ton (% 71) 


Tankerler 159.909 dv ton (7423) Yolcu gemileri 43.208 dv. ton (% 6) Toplam 689.652 d.v. ton (95100) 


Ama ne var kı, kabotaj seferleri bir yana, yalnız dış taşımalar bakımından bile, Devlet Plânlama Teşkilâtı'nın yaptığı incelemelere göre. 1967 yılında 550.000 tonluk bir taşıma gücüne ihtiyaç duyulmaktadır ve bu ihtiyacın 1972 
yılında 675.000 tona çıkacağı tahmin edilmektedir. Görülüyor ki yük gemilerinin hepsi dış taşımalara ayrılsa ve hepsi de bu iş için elverişli olsa eldeki a ihtiyacı karşılamaktan yine uzak: 1r. 

Türk deniz ticaret filosunun ası) dramı bu noktadan itibaren başlıyor. El- 


gemiler esas alınarak 


deki tonajın % 5#'ünü yirmi yaşından daha eski gemiler meydana getirmektedir ve bunların içinde 93 yaşına kadar varan gemiler bile bulunmaktadır. Oysa, dünya gemi işletmeciliğinde genellikle kabul edilen bir kurala göre, İyi nitelikte bir gemi, teknik nedenlerden dolayı, 20 yılın sonunda «ekonomik» olmaktan çıkar; makineleri eskidiği, fazla yakıt yakmasına rağmen hızı düştüğü, yükleme-boşaltma temposuna uyamadığı ve sık sık onarım gerektirdiği için, işletmelere yük olmağa başlar. İşte Türk ticaret filosunun çoğunluğu bu durumdadır ve Türkiye bu alanda, yâni gemilerin yaş oranındaki yükseklik takımından dünyada Lübnan'dan sonra ikinci gelmektedir. Dış hatlarda verimle yük taşımağa elverişli Türk gemileri 115.000 dedveyt tonluk 19 gemiden ibaret. Yine bu yetersizliklerden dolayıdır ki Türkiye, dünya sularında taşıyıcılık yaparak para kazanmak şöyle dursun. 
kendi alışverişlerinde ödediği navlunlar dan ötürü dışarıya avuç dolusu döviz ödemektedir. 1965 yılında ithalât ve ihracaat mallarının taşınması için yabancı bandıralı gemilere ödenen navlu.n 
tonu ortalama 170.55 liradan tam 962 
milyon lira tutuyor Türk gemileriyle taşınabilen mal oranı % 35'le % 35 arasında değişiyor. Oysa, ilk Beş Yıllık Plân için bu oranın en azından % 50'ye çıkarılması amaç gösterilmiş. Böyle bir orana erişmek şöyle dursun bazı ülkelerle Türkiye'nin karşılıklı durumları 
son derece ölçüsüzleşmiş. Örneğin, 1965 
yılı içinde 533.000 tonluk mal, Yunan bandıralı gemilerle taşınmış ve bunlar için Türkiye Yunanistan'a tam 88 milyon liralık döviz ödemiş. Liberya ve Panama bayraklı gemilerin büyük bir kısmı da Yunan armatörlerine ait olduğuna göre, Yunanistan'a navlun olarak ödenen dövizleri çok daha fazla. aşağı yukarı 250 milyon liraya .yaklaşık saymak gerekiyor. 

Böyle bir durumla karşılaşınca, Türk ticaret filosunun her yıl en az 50-70 bin dedveyt tonajlık artışlarla yenilenmesi ve güçlendirilmesi zorunluluğu üzerinde, kamusal ve özel kesimlerdeki işletmeciler, gemi mühendisleri, kaptanlar ve plâncılar, hemen hemen herkes sözbirliği etmektedir. Bütün tartışmalar, bu eklemenin yapılış şekli üzerinde. 

İTHAL FERYATLARI 

Gemi açığının kapatılması için çarpışan iki tez var: Devlet Plânlama 'Teşkilâtı, Türkiye'deki gemi yapım sanayünin geliştirilmesini ve ihtiyacın bu yerli sanayi tarafından karşılanmasını savunmaktadır “Buna karşılık. başta armatörler olmak üzere. kamusal ve özel kesimlerdeki işletmecilerin Yüksek Denizcilik Okulu mezunlarının ve Bazı eski yöneticilerin katıldığı kalabalık bir grup da, bu gelişme gerçekleşinceye kadar, dışarıdan gemi ithaline izin verilmesini istemektedir. Plânlama. Birinci Beş Yık lık Plânla, lokomotif kamyon, otobüs ithali gibi, gemi ithalinin vasaklanmasını sağlamıstır. İleri sürülen teze gre, böyle bir yasaklamaya gitmeden Türkiye'de gemi yapımını gelistirmek ve boşuboşuna bekleyen kapasiteyi harekete gecirmek mümkün değildir Kaldı ki ithal müsaadesi verilir verilmez. sonuç, Türkiye'ye yeni gemilerin gelmesi değil, deniz ticaret filosunun armatörler tarafından tekrar vas» gemilerle doldurul ması olacaktır i 

NURUN GEMİLERİ 

Gerçekten. Deniz Nakliyatın elindekī gemilerle armatörlerin gemileri yaşirk oranı bakımından karşılaştırıldığı zaman bu idiaya hak vermemek güçtür Özel sektör elindek) 300 gros tondan bü yük 398.836 dedveyt tonluk 86 geminin ancak % 32'si 20 yasından asağıdır Bu gemilerin % 26'sı ise yaş konusunda 
25 yıl ile 93 yıl arasınde değisiklik gös 
termektedir Özel sektörün elinde 40-93 yaşları arasında 40 gemi vardır 

Asıl önemli olan nokta, ithal izni- nin verildiği yıllarda armatörlerce dı şarıdan getirilen büyük vük gemileri arasında da venilerin bek az oluşudur Yeni satınalınanların büyük çoğunluğunu hantal ve yaşlı gemiler teskil ediyor. 
Simdiki durumda. Türk ticaret filosunda dış taşımaya elverişli 19 modern yük gemisinden sadece Sü Koçtuğ firması- 


na sit. Öbürlerinin hepsi Deniz Nakliyatı'nın elinde. Gerçi bu işletmenin de dış satınalmalarında yanlışlıklar olmuş ama, yeni ve modern gemi almağa genellikle önem verilmiş. 240.034 dedveyt tonluk 34 gemiye sahip olan Deniz Nakliyatı'nın yük gemilerinden % 62'si 20 
yaşından aşağı, geri kalan % 38'i de 20-25 yaş arasındadır. Tabii, arada. hantal ve yolsuz gemiler makine tiplerinin teknelerine uygun olmayışından dolayı yıllardanberi «bağlı» olarak bekleyen şilepler eksik değildir. Ama, herşeye rağmen, bir ticaret filosu olarak, Deniz Nak liyat gemilerinin genel durumu armatörlerin elindekilere oranla kat kat üstün. 

Plânlamanın korkusu şudur: Armatörlere gemi ithali izni tanıdığı takdirde, düzenli ve sürekli hat seferlerin- den çok «tramp>» usulüne rağbet eden gemi sahipleri yine eski gemileri bulup getireceklerdir. Amaçları iki üç yıl kârlı iş yaptıktan sonra, gemileri elden çıkart mak ve tekrar döviz isteğinde bulunarak aynı oyuna yeniden başlamaktır Görünürde kazanç, dolayısıyle devlet kasa- 


sına giren vergi vardır ama. bu kapkaç- . 


çı alışveriş yüzünden dışarıya bir hayli döviz akmaktadır. Gerçi, ithale müsaade 


edilen yıllarda da dışarıdan gemi geti- . 


rilmesinde bazı koşullar aranmış, Gemi Mühendisleri Odasının olumlu mütalâasıyla Gemi Tetkik Kurulunun kararı şart koşulmuştur ama. gerekli denetlemelerin yapılmadığı ortadaki örnekle açıkça bellidir Üstelik. getirilen gemilerden 3339 sayılı kanuna göre gömrük 


alınmaması ve bunların 6802 sayılı Gi- 


der Vergisi kanuruyle istihsal vergisin- 


den muaf tutulmaları, çabuk kazanç pe- , 


şinde olanların iştahlarını hayli kabartmıştır. Öyle ki, bugünkü duruma göre, 


86 gemilik bir fiio için 60 küsur arma- _ 


tör türemiştir. Bir iki gemi sahibi olanlar çoğunluktadır o Söylenildiğine göre, gemi ithali bunlar için şu bakımdan da hayli kârlı bir iş, Gemi o satınalmak amacıyla: hem devletten dövizli kredi bulmak, hem de yurda getirilmeyip dişarıda biriktirilmiş dövizleri kullanmak mümkün. Bir taşla iki kuş vurulan bu işler sonunda, dışarıdaki satıcıların elin den yaşlanmış gemileri toplamak bir hayli kolaylaşmaktadır. Zaten bütün dünyadaki gemi tezgâhları son yıllarda büyük bir buhranın içindeler Yabancı armatörler, yaşlı gemileri ellerinden çikarıp fiatları birhayli düşmüş olan yeni gemileri bu tezgâhlara yaptırmanın yollarını aramaktalar. Böyle bir ortamda eski gemi avına çıkacak Türk armatörleri onlar için bulunmaz fırsat Nitekim, şimdiden çok kârlı gözüken teklifler yağmağa baslamıştır bile 


GEMİ YAPIMI 

Kabul etmek o gerekir ki, böyle bir havada Plânlama'nın tezinde ısrar edebilmesi oldukça güçleşiyor Gerçi, Ca- 


mialtı, Haliç, İstinye, Hasköy. Alaybey - 


tersanelerinde hayli büyük imkânların yattığı, Gölcük ve Taşkızak'ta askeri 


nedenlerle şimdiye kadar gereği gibi kl- - 


lanılmamış muazzam bir potensiyelin bu lunduğu, Büyükdere Beykoz ve Haliçteki özel sektör tezgâhlarında hayli başarıl küçük işler çıkarıldığı doğrudur. 


Ama, doğru olan bir başka nokta varsa, - “o da deniz ticaret filosundaki asl ihti- 


yacın 10.000 tonur üstündeki büyük gemiler yönünde olduğu ve Gölcük'le Camialtı'nda kızağa konmuş bu nitelikteki iki geminin ancak ikibuçuk yıl sonra hazır duruma geleceğidir. J 
Bu nokta dışında. eldeki yayın!:”" ve raporlara bakılırsa. Türk gemi yiinin gelceği gerçekten epey parla! 
züküyor. İstanbul (Teknik Üniversite profesörlerinden Kemal Kafalı'nın «Türk Ticaret Filosu ve Gemi İnsaat Sanaviinin Gelismesi> adlı kitabı Devylet Plânlama (o Teşkilâtı Gemi İnşaatı Özel İhtisas Komisyonu'nun raporu bu konuda hep umut veric) işaretlerle dolu. Öyle anlaşılıyor ki, Amerikan marifeti olan Ereğli Demit — Çeliğin dş piyasadan da pahalıya Omalettiği saçlara rağmen. Türkiye'deki gemi yapımı, damping yapan Japon tezgâhlarının bile fiatlarına oranla daha ucuza geliyor. 


mame send 


BAKANLIK 
EMRİNE 
NEDEN 
ALINDIM? 
İlhan Alkan 


Gözlerimi hayata Gümüşhanenin Tekke köyünde açtım. 1942 yılındaki kıtlıkta babam bütün arazi, ev ne varsa satarak Euzurumun Hinis ilçe sinin Ovaçevirme köyüne yerleşti. 
Çocukluğum son depremde yerle bir olan bu köyün toprağın altına doğru kazılmış mağara seklindeki evle rinde geçti. Babama yakalandığı hastalık amansızdı. Geçimimizi o zamanlar 14 yaşındaki ağabeyimin onun bunun tarlasındaki çalışmalarıyla temin ediyorduk. 

Ancak yatılı okullarda okuma ola- 


nağına sahiptim. 1952-53 ders yılında Erzurum — Pulur ilköğretmen okulu na girdim. Yazları çeşitli işlerde çalışmak suretiyle kitap ve defterimi temin edip bu okulu bitirebildim. 
27 Mayıs 1960 ibtilâlinde Bursa 
Eğitim Enstitüsünde öğrenci idim.. 
Nümayişlerde (o önderlik ettiğim için günlerce nezarethanelerde yattım ve Bursa Ağızceza Mahkemesine sevkedildim. Altıparmak Karakolunun ne zarethanesinin rutubetli kokusunu, Bursa Barosunun odâvâmızı savunan mert avukatların dünmüş gibi hatır 


lıyorum. Ne yazık ki, bu ihtilâlin ya pılmasına sebep olan zümre hafıza noksanlığına müptelâ ve ihtilâli sonuçlandıran Milli Birlikçiler de uykudadırlar. 

21 Mayıstan önce olduğu gibi, bugün de suçluyum! Keçiborlu halkı. 
nım, sevgili öğrencilerimin ve öğretmen arkadaşlarımın gözyaşları ara sında, Müdürler Komisyonunun 5.12. 
1966 gün ve 405/8/289 sayılı kararıyla bakanlık emrine alındım., Kadirşinas Keçiborlularmn lehimde topladıkları binlerce imza ve sevgi gösterk lerine müteşekkirim. 

Suçum: 

A) Başkanı bulunduğum Türkiye Öğretmenler Sendikası Keçiborlu Şubesini, Sayın Demirel'in bacanağı olan Isparta Mill Eğitim Müdürü Sadık Güneş'in siyasi inançlarına âlet etmemek. Bu zatm, Keçiborlu Ilköğretim Müdürü Bahattin Erdoğan vasıtasiyle öğretmen arkadaşlarıma 

«Hâlâmı İlhan Alkan'ın peşindesiniz? fsparta civarında ya İlhan Alkan olur, ya Sadık Güneş» diye baskı yaptığı gerçektir. 

B) 10.4.1966 tarihinde TOS Keçiborlu “Şubesinin genel kurul açış ko nuşmasında «Köylerde öğretmenler- den başka aydın denecek insanların 


sayısı azdır. Anayasamızın öngördüğü toprak reformunu, petrollerimizin ve madenlerimizin millileştirilmesini halka öğreteceğiz»... «Oğretmenler, ço cuklara yalnız ABC'yi öğretsinler, çocuk memleket sorunlarından anlamaz diyen Mili? Eğitim Bakanının bu zihniyetinin karşısındayız. Çünkü, bu, bir uyarma değil, uyutma politikasıdır» dediğimden dolayı, Sadık Güneş, siyaset yapıyorum iddiasıyla hak kımda adli tahkikat açtırmıştır. Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığından ak dığım 13.6.1966 gün ve Hz. 1966/180 Karar: 966/57 sayılı takipsizlik kararı, sayın müdürü iyice çileden çıkar mıştır. Başbakan bacanağı olmanın yarattığı kaprisleri tatmin için, durum Mili Eğitim Bakanlığına bildirmiştir. iradesi gereğince kuvvetli olmayan Sayın Ortaokul Müdürü A, Ihsan Şahin'i de bir takım şikâyetlerde bulunmaya zorlamıştır. Makam larını her şeyin üstünde tutan bü tip insanların modası geçmiş şikâyetlerini toplayan Bakanlık Müfettişi Sayın Şeref Çayıroğlu, 28 Haziran 
1966 günü şu soruları sıralıyor ve şu 
cevapları alıyordu: 
1 — 29 Ekim 1965 tarihli ve 135 
sayılı YON gazetesinde «Isparta Valisi» başlıklı yazıyı niçin yazdın? 
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Peen 

Üstelik, gemi sanayii, işçilik payı olduk ça geniş sayılan bir sanayi kolu. Bu bakımdan Türkiye'nin sosya! sorunları- na da uygun düşüyor. Örneğin, yeni ktzağa konan iki büyük geminin 40 ar milyon liralık masiyetlerinden 17 milyon lirası işçiliğe gidecek. Bu arada, yan etkileri birhayli büyük olan böyle bir sanayiin başka alanlara getireceği faydaları da unutmamak gerek. 

Türkiye'de yapılacak gemiler için motor, elektronik cihaz gibi dışarıdan getirilecek parçaların toplam maliyet içindeki yerleri de tipe göre, e 25'le % 40 arasında oynuyor. Ama, durum hiçbir zaman, örneğin Türkiye'de otomobil yapmağa girişildiği zaman karşlaşılacak olan durumun aynı değil. Çok daha ileri «yan sanayiler»in gelişmesini zorunlu kılan otomobil yapımına oranla gemi sanayii daha basit görünüyor. 
Bununla birlikte, Türk gemi mühendisliğinin bu alandaki en güç sorunlarının bile hakkından gelebildiğini duymak hayli sevindiricidir Gemi Mühendisleri Odasınca yayınlana «Gemi» Dergisinin Ekim 1966 sayısı, Haliç tersanesinde yäpılan «Aygaz? tankerinin teknik ayrıntılarını veriyor. Bu tanker LPG denilen «basınç altındaki sıvı gaz»: taşımak amacıyla ismarlanmıştır ve gemi yapımı Konusunda en fazla incelik, tedbirlilik ve: ustalık isteyen işlerden biri de böylesine tehlikeli bir taşımayı başaracak gemilerin yapılmasıdır. LPG gemisinin yapımı baraşıyla tamamlanmıştır. Bu aşama geçildikten sonra, büyük şilep ya pımı kolaylıkla gerçekleşebilecek bir dâvâ olarak gözüküyol 

YENİDEN DÜZENLEME 

Yalnız, başka birçok alanda olduğu gibi, gemi yapımı alanında da Türkiye” nin büyük bir yeniden düzenleme hareketine ihtiyacı var Denizcilik Bankasının elindeki tersaneler, yapımından çok bakım işlerini tercih eder gibi görünüyorlar, hem de hayli pahalı mal olan, uzun süren ve bu yüzden Deniz Nakliyatvnın zararını arttırmakta büyük rol oynayan bakım işleri. Deniz Kuvvetlerinin elindeki iyi donanmış tersanelerle tam bir işbirliği kurulakilmiş değil. Öte yandan, Türk tezgâhlarına gemi ısmarlamasını teşvik edecek <deniz kredisi» henüz öbür ülkelerdeki benzerleri kadar geliştirilmiş sayılamaz 


Türkiye'de tersaneciliğin gelişmesini engeleyen bir de «turistik yer» hikâyesi var: Kurulu tersaneleri tedirgin eden yerlerinden emin olarak çalışmalarını engelleyen, kurulacak tersaneler için de türlü güçlükler çıkaran bir hikâye. Oysa, gemi yapımı için kurulacak sanayi tesislerinin, özellikle kıyı koşulları, iklim, işgücü ve enerji bakımlarından belli ni telikleri taşıması gerekiyor. Bazan bu niteliklerdeki yerlerin aynı zamanda turistik değere sahip olması, ya da oldučunun iddia edilmesi çeşitli tartışmalara yol açıyor. Anadolu yakasındaki büyük tersanenin bir türlü Okurulamamış olmasındaki nedenlerden biri de bu. 

Şurası muhakkak ki, bütün bu sorunların çözümlenmesi ve Türkiye'deki gemi sanayiinin tam kapasiteyle çaliş- 


SAYFA: EKO 


ması, daha uzunca süreli bir çalışma gerektirecek gemi ithali tamamiyle yasak tutulmakta devam edilirse, en azından iki büyük geminin bitirilmesine k 

dar iki buçuk yıl beklemek zorunluluğu ortaya çıkıyor. İddia- olunduğuna göre, o sürenin sonundan itibaren artık altı ayda bir 10.000 tonun üstünde büyük gemilerin ardarda denize indirilmesi 


mümkün olacak. Fakat, dünya denizcili- . 


činin çok büyük değişmeler geçirdiği bir çağda, ikibuçuk yı! ticaret filosuna hiçbir ciddi ekleme yapmaksızın vakit geçiren bir ülke büyük bir hata işlemiş olmaz mı? 

ÇÖZÜM 

Elbette, bugünün koşulları içinde, Türk deniz ticaret filosu bakımından en doğru çözüm, herhalde, Deniz Nakliy&- tvnin gemilerini bütünüyle armatörlere paylaştırmak ya da toptan tonajın arttırılmasını yalnızca yerli yapıma bağlamak değildir. Bunların dışında, gerçeklere ve, herşeyden önce, toplum yararına daha uygun başka yollar da olsa. Onları da şöyle özetlemek mümkün: 

1. Kontinant ve Atlantik hatlarının 


“ düzenli seferlerinde kullanılabilecek bä- 


yük ve modern gemilerle süper tankerler dışında, her türlü yük gemisi ithali bugün olduğu gibi kesin şekilde yasaklanmaya devam edilmelidir. Akdeniz'de ve yakın sularda çalışacak gemilerle küçük tonajlı kıyı gemilerinin, yani kosterle- 


rin yapımı bakımından tek kaynak ola- 


rak yerli sanayie güvenilmetidir. 

2. Türkiyedeki gemi yapım işierini düzene sokacak ve geliştirecek tedbirle rin alınmasına hız verilmelidir. Bu amaç la, kamu kesimindeki sivil, ya da askeri bütün ELİE daha verimli çalışmalarinı sağlayacak yönetim düzeni bir an önce kurulmalı; gemi yapanlara ve yaptıranlara tanınan kredi imkânlarının genişletilmesine devam edilmeli ve nihayet bu alana atılmış olanlara «elverişli yer» gösterme konusu, turistik manzara meraklılarının Pierre Loti «vah» larına pek aldırış edilmeksizin hız. 
la çözümlenmelidir 

3. Deniz Nakliyatı'nın elindeki gemilerin % 38'ini teşkil eden 20 yaşı aşkın 20 gemi, piyasa değerleri- üzerinden, armatörlere satılmalıdır. Bunların içinde, toptan tonajları 32.191 dedveyt ton tutan «Victory? tipi Çoruh, Manisa, Yozgat gemileri ile Ödemiş, Kars, Kastamonu, Malatya, Rize şilepleri gibi oldukça iyi durumdaki tekneler de bulunmaktadır. Böyle bir satışın çok çeşitli faydaları görülecek: 

a) Armatörlerin ofilolarını genişletme ve «yenileme: istekleri karşılanmış olacaktır. Gerçekten, onların elindeki gemilere oranla, bu 20-25 yaş arasındaki gemiler bir hayli «yeni» sayılabilir. Armatörler, kendilerine ithal müsaadesi verildiği zaman dünyanın dört köşesinden ne gibi müzelik gemi -topladıklarını şimdiye kadar fazlasıyla ispat etmişlerdir. 

b) Şatış Türk parasıyla olacağı için, yaşlı gemilere karşılık yurt dışına döviz çıkması önlenmiş olacaktır. Bununla brilikte, armatörler, satış bedellerinin ödenmesini dışarıda birikmiş dövizleriyle yapmak istedikleri takdirde. 
kendilerine bazı ödeme kolaylıkları gösterilmesi mümkündür. 


c) Armatörler, Ulaştırma Bakanının meşhur nutkuüyla da tescil olunduğu gibi, en yaşlı gemilerle bile kârlı işletme: cilik yapmayı başarmışlardır. Deniz Nakliyatı'nın kendilerine satacağı gemtler, şimdiye kadar başarıyla uyguladık. 
ları «tramp> usulüne son derece elverişli olan gemilerdir. Düzenli ve sürekli hatlarda gemi çalıştırmak zorunluğun- da olan Deniz Nakliyatı'nın bunlardan gerekli ölçüde faydalanabilmesi mümkün değildir. 

d) Deniz Nakliyatı, Atlantik ve Kontinant seferlerinde (o kendisine bir çeşit ayakbağı olan, ya da demir cevheri taşınmasında kullanmak zorunda kaldığı bu gemileri armatörlere devrettikten sonra, rasyonel çalışma imkânlarına bir adım daha yaklaşmış olacaktır. Tabii, bütün orasyonelliğin bununla sağlanabileceğini sanmak saflik olur. Deniz Nakliyatı'nın düzeltilmesi başlıbaşına engin bir konu. 

4. Sattığı bu gemilere karşılık, bik yük ve modern teknelerin ithali bakı mından tanınacak”olan geçici müsaadeden Deniz Nakliyatı tek başına faydalandırılmalıdır; çünkü hem Atlantik, hem de kontinant hattında birden düzenli ve sürekli sefer yapan tek işletme odur. Böylece Türk ticaret filosunun genişlemesini yeni gemiler yoluyla başarmak mümkün olacaktır. Müsaadeyi genelleştirmek, ticaret filosunu dolambaçli yollardan yine eski gemilerle doldurmak Oo demektir. Bu þakımdan, armatörlerin ve denetleme mekanizmasının geçmişte (o verdikleri sınav pek parlak değildir. Tabii, Türkiyedeki gemi sanayii geliştikten sonra, bu geçici müsaadeyi de kaldırmak gerekecektir. Ama, bu arada, Türkiye nin en büyük deniz işletmesi olan «Deniz Nakliyatı kendi görevine 'uygun yepyeni bir filoya mutlaka kavuşturul malıdır. 

SAHİPSİZ TEKNELER 

Bütün bu tedbirleri alabilmek için, sosyalist ya da «ortanın solu» nda ol mak bile şart değil. Armatörlerin «tramp> usulünde, Deniz Nakliyatı'nın ise düzenli ve sürekli hatlarda başarılı olduğunu bilmek, bunlar arasında bil görev ayırımına gitmek, armatörlerin niyetleri hakkında fazla iyimserliğe kapılmamak ve nihayet devlet işletmeciliğinin de, gerekenler yapıldığı takdirde, başarılı olabileceğine inanmak yeter. Süleyman Oo Demirel kabinesinin Ulaştırma Bakanı bu inanca sahip Ol madığını açıkça ortaya koymuştur. 

Bir Bakan ki ele güne karşı polltik sorumluluğunu taşıdığı deniz işletmeciliğine leke sürebilmek, onu yerin dibine geçirmek için hiç durmadan demeç verir, bozuk giden işleri düzeltmek yerine, bu gidişi armatör sevindirici tatlı satışların gerekçesi olarak kullanır, işte böyle bir: Bakanla «ilgili? 
devlet kuruluşunun zarar etmesi kadar tabii birşey olmaz. Bütün kamu işletmelerinde olduğu gibi, devlet elindeki deniz taşımacılığında da en büyük- hastalk, inançsızlıktır. . Sorumlularda bu inanç olmayınca. bacalarında ayyıldızlı ve çift çapalı fors taşıyan gemiler. 
bilinçli bir rotadan yoksun, akıntıya bırakılmış sahipsiz tekneler olarak kal mAER mahkümdurlar. 


Cevap — Bu konudaki tahkikat vk lâyetçe yapılmış ve suç bulunamadı ğından kapanmıştır. Her türlü ifadem o tahkikatia mevcuttur. 

2 — 19 Nisan 1966 tarihli konuşmanda petrollerin, madenlerin millik leştirilmesini ve toprak reformunu İs temişsin. Ne dersin? 

Cevap — Bu konuda Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat ya pılmıştır. Takipsizlik kararı aldım. 
Her türlü ifadem savcılıkta mevcut: tur. Oraya başvurulması. 

3 — 25 Mart 1966 tarihinde, kim- 
ya dersinde konuyu bir tarafa iterek sözü Kapitalizme, sosyalizme, köy kal kınma metodlarına getirdiğin ve dini zedeleyici konuşmalar yaptığın id dia ediliyor. Ne dersin? 

Cevap: Din konusunda konuşacak kadar kendimi yeterli görmüyorum. 
Bugüne kadar hiç bir yerde bu ko nuda açılan tartışmalara katılmadım. 
Yalnız köyün kalkınması için yeri geldiğinde öğrencilerime ne şekilde çalışmaları gerektiğini öğütlerim. 

4 — Cebinde TIP markalı dolmakalem taşıdığın ve TİP'den milletvekili olacağımı sokaklarda iftihar ederek söylediğin iddia ediliyor ne der sin? 

Cevap — Yaşım 27. Siyaseti şimdilik düşünmüyorum. Mesleğimin ver miş olduğu kıvanç beni mesut ediyor. 

5 — Sınıflarda asılı bulunan Mobil, 
Shell gibi yabancı petrol şirketlerinin reklâm takvimlerini «Bunlar kapitalist takvimi, bunlar “komprador takvimi» diye toplavıp yaktığın iddia e diliyor. Ne dersin? 

Cevap — Hiç bir takvime el sürmedim. Yalnız Türkiyede bu kadar takvim varken, acaba neden 1965 yı lından sonra sınıflar bu takvimlerle dolduruldu? Okul Müdürü acaba milli eğitimin amaçlarını bilmiyor mu? Bence, bütün reklâmlar milli çıkarlarımızla bağdaşmalıdır. 


6 — Okullara gönderilen yayınla: 
rın «çocuklara çeşitli ideolojiler aşiladığımı> ileri sürüyorsunuz. Sizce bu ideolojiler nelerdir? 

Cevap — Nereden geldiği belli ok mayan bu yayın organları tek taraflıdır. İlmi hiç bir mahiyet taşımamaktadır. Tamamen siyasi çekişmelere yer vermektedir. Memleketin kur 

tarıcısı olan Atatürk'ü «gök gözlü Selânik bozması» olarak vasıflandırmak tadır. Şahsiyeti yeni yeni teşekkül eden öğrencinin tarih kitabına ve tarih öğretmenine olan inancını sars maktadır. Bu eserler yalnız öğretmen ler odasına, o kütüphaneve serilen mekle kalmıyor, Sayın Okul Müdürü tarafından derslerde öğrencilere oku nuyor da.. Bence, öğrenci, siyasi çekişmelerin dışında, memleket sorunlarını ilmi olarak inceleyen yayın organlarını okumalıdır. 

* 


Bu tfahkikattan sonra önce tâyinimin müzelere çıktığını duymuştum... 
Onu kıvıramadılar. Çünkü bütün öğ rencilerin (ifadeleri lehimeydi. Ama mutlaka cezalandırılmamız gerekiyor du. Efi, Bakanlık emrine alındık. 


— Oğlum garson! Bacanak beye 


yap bir kahve... ORTA olsun!.. 


YURTTA BÜYÜK İLGİ 
UYANDIRAN BU KİTAP 
HER AYDININ KİTAPLIĞIN- 
DA BULUNMALIDIR. 
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SUGAR ARAKAN 


ŞÖLEN 


Aylık Düşün Sanat 
Dergisi 


En yürekli toplumcu dergidir. Bütün toplumcuları abone olmaya çağırır. 
Yulığı 10 liradır. 
P.K. 258 ADANA 
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YÖN, 23 ARALI 1966 


EA üre VSS py H AM 


NATO'NUN SONU GELDİ Mİ? 


Le Monde'un dış politika uzmanı Andre Fontaine, «NATO'nun hangi şart- 


larla ortadan kalkmaya rıza göstereceğini 


araştırmanın zamanı 


gelmedi 


mi?» diyor. «Tehdit altında olmayan ittifak» isimli bu yazıyı yayınlıyoruz 


Her yü yapılan Aralık ayı büyük toplantısında NATO ba kanlarının belli başlı meşgalelerinden biri. 1949'da ittifakın kurulmasına yol açan «tehdit durumu»nu gözden geçirmek olmuştur Geleneksel olarak, bu tehdit bir yandan askerler, öte yandan siviller tarafından değerlendirilmekte ve onların vardıkları sonuçlara göre, NATO plânları tesbit edilmektedir 


Bu yıl askerlerin de, sivillerin de teşhisleri birleşmektedir: Hâlen hiç kimse Doğudan gelecek bir saldırıya ihtimal vermemektedir. Genişliği üze rinde farklar olmakla beraber, bütün uzmanlar, Amerikan balistik füze potansiyelinin Sovyetlerinkini hayli aştığını kabul etmektedirler. Sovyetletin başlıca çabası, füzelere karşı savunmayı geliştirmeye yönelmiştir. Antifüze sisteminin çok yüksek mâliyeti ve Fiat otomobili oanlasmasının .çarpıcı örneğinde ( görüldüğü gibi. Sovyet ekonomisinin tü ketim malları üretimine kayması hesaba katılınca, Mos kova'nın amacının ileride bir süpriz hücumuna girisebilmek için, NATO'nun karsı darbe imkânlarını tamamen  kaldırmak olduğuna inanmak güçtür. Moskova daha çok, sürpriz hücum üzerinde hayli ka fa yoran Amerikalıların dünyaya iradelerini dikte edebile cekleri bir kuvvet durumuna erişmelerini engellemek ve bel ki kısa bir süre sonra gerçek hâline gelebilecek Çin tehdidine karsi koyabilmek amaç-Jar nı gütmektedir. 


Son zamanlarda Sovyet yöneticileri ve Batılı devlet adamları ile temas edenler, 
- Sovyetlerin Çinin askeri potansiyelindeki gelişmeyi nasıl büyük bir endişe ile karşıladı ğını hayretle öğrenmişlerdir. 
Sovyet vöneticileri Maoculuk ve nazilik arasında sık sık paralel kurmaktadırlar. Sovyet lerin, Çin sapmasını belli baş lı komünist partilerine açıkça mahküm ettirme iradesi o ka dar kuvvetlidir ki Küba, Ku zey Kore. Romanya gibi artan sayıda sosyalist ülkelerin te reddütlerinin sessizce giderilmesini beklemek yerine, bü tereddütlerin meydana çıkmasını göze almaktadır. Ortada iki hasım olunca, bunların biri daha kötü diye hasımlar arasında bir ayırım yapmamak imkânsızdır. Şımdilik görünüş odur ki, Vietnam harbine rağmen, Moskova, Çin'i 


Amerika'dan daha tehlikeli bulmaktadır. 
Bu durum, Sovyetlerin Batı 


ya karşı iyi davranışlarının süreceğini düşünmek için ek bir sebep teşkil etmektedir. 
Hiç değilse, Soğuk Harbin baş ladığı günden beri, yakınlaşma dönemi ilk kez bu kadar uzun sürmektedir.  Yumuşama. 1953'te Stalin'in ölümünden sonra görülmüştür. Fakat Macar ayaklanması ve Süveyş Seferi, yumuşama dönemine birden son vermiştir Kruş çowun 1959'da ABD'yi ziyaretiyle gelişen ikinci yumuşama dönemi U—2 casus uçağı ve Pariste yarıda kesilen Zirve Toplantısı ile, bir yıldan kısa bır zaman içinde sona ermiştir. Küba Buhranından dört yıl sonra Berlin «kanser tü mörü» mucizevi şekilde atlatıi mıştır. Vietnam Harbi olmasa, Amerikan — Sovyet çatışması, şiddetli tonu kimseyi al datmayan Birleşmiş Milletler çekişmelerinden ibaret Kala caktır. Vietnam Savaşında da hi, iki taraf biribirini kollamaktadır. Uzak Doğuyu bırakıp Orta Doğuya gelirsek, da ha düne kadar iki taraf Arap — İsrail rekabetini ve Araplararası çekişmeyi insafsızca 


sömürmekteydi. Şimdi gerek 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Amerika'nın, gerekse Sovyetlerin bölgede süküneti korumaya çalıştıkları güven verici bir gerçektir. 

Bütün bu gelişmelerin so nucudur ki, Demirperdenin dı şında, bir Sovyet tehdidinin varlığına ciddiyetle inanılmamaktadır. o Bazıları hâlâ bu tehditten söz ediyorlarsa, amaçları esas itibariyle, Batıllar arasında asgari bir daya nışmayı ve örgütlenmeyi sürdürmektir Bunlar. İttifakın Avrupa'da istikrarı sağladığı İttifak kalkarsa uzun vâdede istikrarın bozulacağı tarzında basit bir görüşten Oo hareket etmektedirler. 

NATO'DA GEVŞEME 

Kendini tehlikede hissetmeyen miletjere. savunma giderlerini arstırma ve silâhlanma öğütleri vermek güçtür. On- üç yıldır «Kurt geliyor» endişesi ile yaşayan İttifak, hâlen dağılma ve çürüme tehdi. 
di ile karşı karşıyadır. 

Şimdiye kadar yalnız Gene ral de Gaulle, Ittifakın yapr sına karsi cephe almıştır. Ote ki ülkelerin Generalin peşin- den gitmek üzere olduklarını gösteren bir belirti yoktur. Ak sine, NATO'da kalan 14 üye, bütün meseleleri Franşasız incelemek için bir komite kurmuşlardır ve birçoğu kaynaş:k (entegre) sistemin sürdürülmesini istemektedir. Fakat Fransa'nın NATO'dan ayrıl- 


şının askeri örgütten çekilme- 


den ibaret kalmadığı açıktı: Başta Vietnam, bircok konuda Fransa, İttifakin tartışılmaz «lider»i ABD'den tamamen farklı tutumları benimsemiştir. ABD ise, dostlarının, kendisini her yerde desteklemesini istemektedir. - 

Buhran ya da buhran tehdidi altında Fransa'daki bazı üslerin faaliyete geçirilmesi konusundaki müzakereler ölü noktadadır ve olumlu bir sonuca varmayacaktır. Zira gerektiğinde kullanabileceklerinden emin olmadıkları sü: rece, Amerikalılar için üslerin hiç bir yararı yoktur. General ise, bu konuda Amerikalılara açık bono vermenin Fransa'yı NATO'dan çekilme ye iten temel nedenlerden bhirini inkâr etmek anlamına geleceği düşüncesindedir: Fransa, her durumda takınacağı tutumu, kendi iradesi ile 


tâyin etmek istemektedir. 
(Halbuki topraklarındaki Amerikan o üsleri oFransa.vı 


iradesine rağmen, bir Amerikan harbine sürükleyebilir. 
Fransa, esas itibariyle bu ne denle NATO askeri örgütün- den ayrımıştır.) Bu sebepl>», NATO Yüksek Komutanı Lem nitzer ile General Aillert arasında yürütülen, Almanya'daki Fransız birliklerinin «mis yonları> konusundaki müzake relerden fazla bir şey bekle. 
memelidir Zira Lemnitzer bu birliklerden yararlanıp ya raralanamıyacağını ancak son dakikada öğrenebilecektir. 
Öteki NATO ülkeleri, Fransa kadar ileri gitmeye niyeti değillerse de, üyelerin çoğu, hattâ hepsi için ortak çikarlar çatıştığı zaman milli çıkar ön plâna geçmektedir. Türkiye ve Yunanista'nın Kıbrıs konu suda savaşın eşiğine gelmeleri bunu göstermektedir. Öte yandan, Nato üyeleri birbiri ardına, ortak savunmaya iş. 
tiraklerini azaltma niyetlerini açıklamaktadırlar. o İngiltere, 1959teki açık taahhüdüne: rağmen, Rhin Ordusunun önemli bir kısmını —Bonn ve Washington bu birliklerin sebebiyet verdiği döviz kaybını karsılayacak bir çare bulma. 
dıkları takdirde— geri çekece ğini bildirmiştir. Belçika, silâh altındaki birliklerini önem li ölçüde azaltmıştır. Lüksem burg. askerlik hizmetini kal dumaktadır. ABD, Elbe ve 


Rhin arasındaki birliklerini, Vietnam savaşı ihtiyaçları ve dış ödeme açığı gerekçelerine göre azaltma çarelerini araş tırmaktadır. Almanlar da, tamamen işe yaramaz 500 bin kişilik bir ordu beslemenin ne işe yaradığını düşünmeye bas lamışlardır. Son yılların ma nevraları bu ordunun modern harbin gereklerinden ne &agar, uzak olduğunu göstermiş ir. 

HERKES SOVYETLERLE 

DOSTLUK İSTİYOR! 

Bu şartlar altında, NATO Askeri Komitesinin klâsik silâhlanma konusunda o çizdiği hedeflere ulaşma şansı gittik çe azalmaktadır Bu durum, esas itibariyle, «ara verme» kavramına dayanan bir stratejiyi de tehlikeye düşürmek tedir. Bu strateji. eğer düşman baslanğıçta atom silâhlarma başvurmazsa, belli bir süre devam edecek klâsik b'r stratejiyi öngörmektedir. Bu süre zarfında Washington ve Moskova «kırmızı telefon» ara cılığı ile yanlış bir adım atma ya da Amerikan askeri düşünürlerinim deyimi ile «hesap hâtâsı» vapma durumundan kurtulma imkânın elde edeceklerdir Bu şartlarda. Londra ve Bonn'un klâsik savaşın mümkün olduğu kadar k: 
sa sürmesini Oo isteyecekleri açıktır. Zira atom silâhlarına başvurulacağ'ının kesinleşme- si, hasmı, teşebbüsünden vazgeçirmek için klâsik bir savaştan çok daha etkili olacaktır. 


Takma adı ile Mc Namara Komitesi denen ve NATO Kon seyinin kuruluşunu resmileş. 
tireceği Nükleer Plânlama Ko mitesinde tartışılmakta olan belli başi: konulardan biri bu dur. Fransa, Danimarka İz landa, Lüksemburg ve Portekiz'in katılmadığı, 10 ülke- nin Savunma Bakanlarından kurulu komite. İttifakın piya deliğini yapma durumundaki ABD müttefiklerinin. âsil silâhların hemen hemen tekelini elinde tutan ve tek başına karar alma durumundaki Washington ile bu kararın uzun vâdede ve buhran hâlin de hazırlanmasına genellikle daha yakından o iştiraklerini sağlama amacını gütmektedir. Bu sebeple, Komite. müteveffa çok taraflı vurucu kuv 


vet projesinin amaclarından birini verine getirmektedir. 
Çok taraflı kuvvetten mak: 


sat, ön koltuklarda bulunan ve toprakları ya işgâl kuvvetlerine terkedilecek ya da savaş meydanı hâline“ gelecek ülkelerde, eşitsizlik durumu- nun bilincine varmanın yaratacağı tatminsizlik duygusunu 


imkân ölçüsünde gidermek idi. 
Yeni komitenin, pratikte 


fazla bir önemi yoktur. Nitekim Sovyetler, nükleer silâh: ların yayılmasını önleme anlaşmasının bir sonuca vardırılmasında. komitenin : kurulmasını bir engel : savmaktan vazgeçmişlerdir. Ama bir yan dan Washington, öte yandan Paris ve Moskova arasında Al manya'nın nükleer sorumluluklara istiraki konusunda gü ren uzun tartışmaya. Alman Hükümetinin tatminkâr saydığı şartlarda son verdiği öl çüde bu karar politik bakımdan önemlidir. Başbakan Kie singer, nükleer silâhlardan vazgeçme konusunda kesin bir tutum takınarak. Kossiginin daha bir kaç gün önce, Avrupa güvenliği meselesinin —ki biz buna Fransa'da, Al manya meselesi diyoruz— çözülmesinde ileri sürdüğü ön şartlardan birini yerine getirmiştir. 

Bu nokta, Doğu — Batı yakınlaşmasında çok açık bir ilerleme teşkil etmektedir. 
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MİZAH 


LANAN AAA aş 


nilll 


DÜŞMANI 


gün bana sordu: 
sunuz? 
verdim. 


ruz. Yürümeyen bu. 


AAA AAA ALA 


tanıtamaz mıyız? 


ni biçim kafatasına sahip. 


Onları Güney misiniz? 


— O halde 


— Mümkün değil. 


nu yapamayız. 
— Demek ki, 


rasında Hitler. Goebbels ve 


nuz? 


— Böyle resimlerle duyguları kamcılanamaz. 


malar giydirtemez miyiz? 


lardır. 


— Nasıl, anlamadım 


ATAKLI AA AAA AAA AAA LANA AAA AA OLALI 


Bonn'dakı «Büyük Koalisyon? 
sağlamlaştığı takdirde, bu yol da yeni adımların atılması beklanmektedir. Durum, her halükârda zihniyetlerdeki de gişmeyi göstermesi bakımından dikkat çekicidir Fransa, temasları çoğaltma yoluyla, iki Avrupa arasında bir vakınlaşma aramakta artık val nız değildir. 7 Ekim konusma sında. Baskan Johnson da. 
General de  Gaulle'ünküne hayli yakın görüşler ileri sür müştür. Sovyetlerle görüsmeleri coğaltan Wilson, ayni dal ga üzerindedir. Kiesinger Hükümeti de. özelikle Almanyadaki Fransız birlikleri konusunda Paris'i tatminle yetin miyerek komünist komşuları ile ilişkilerini geliştirme arzu sunu açıkça ifade etmektedir. 
Batı: Almanya. düne kadar mukaddes sayılan Halstein Doktrinine artık itibar etmemektedir 

Demek ki, bir hareket geliş mektedir Bu hareketine çok çabuk sonuç vermesi beklene-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Amerikan Savunma Bakanlığından bir albay, geçen — Vietnam Savaşında yürümeyen nedir, biliyor mu — Gerçekten bilmiyorum, diye — Düşmanı düşman hâline 


Albayın açıklaması beni bir kaç dakika düşündür: 

— Bir daha söyleyin bakayım? - 

— Demek istediğim şu ki, düşmandan Amerika'lıların duygularını kamcılayacak bir imaj veremiyoruz. 

— İkinci Dünya Harbi sırasında Japonlar için yaptı Zımız gibi, Vietcong'u sarı köpekler» diye kamu oyuna 


— İmkânsız. Irk açısından onlara yüklenemeyiz. Ziraz bizim tarafımızda savasan Vietnamlılar da düşmanla ay-= 


— Sahi, bunu hiç düsünememiştim! 
— Vietcong zulümlerinden Vitenamlılara 


— Bu müthiş güç bir iş. Çünkü muhabirlerimiz ve fo toğrafcılarımız yalnız bizim islediğimiz insanlık dışı ha reketleri filme alıyorlar. Vietcong'un yaptıklarını asla... 
fotoğrafcılarımızı 

alışmaya göndermek gerek. x 
£ yiz, Gel Gerinde mükemmel bir fikir... Ama Hanoi'ye giriş müsaadesi istediğimiz her seferde, bombardıman! 
rınız devam ettiği müddetçe asla böyle bir müsaade veri lemez, diye bizi geri ceviriyorlar. 

— Peki, bombardımanları durduramaz mıyız? 
Vietcong, imey ko yağma ve şiddet hareketlerini devam ettirdiği sürece, bu 


Vietcong f gösteremediğimiz için bize kimse inanmak istemiyor? 

— Tamamen öyle. Elimizle à birliklerini Güneyde yığına ve siddete teşvik ederken çekilmis filmleri blie vok. Bilmem İkinci Dünya Harbi sı- 


rederken çekilmis harikulâde filmlerini hatırlıyor musu- 


— O resimleri kim unutabilir ki... 
— Ya Japon Başbakanı Tojo'nun fotoğrafları? 
— Bir fotoğraf bin yazıdan çok daha etkiliydi. 
— İşte bi, Ho Chi Minh'in hiç bir işe yarar resmine sahip değiliz. Elimizdeki bütün resimlerde Ho Chi Minh az beşlenmiş bir Noel Baba'ya benziyor. 
elbete (Amerikalıların savaşçı Vietcong'u» 
ları Güneyli askerlerden kolayca 


— Bu da zor bir iş. Zira bu adamlar üniforma taş mıyorlar. Hepsi tamamen öteki Vietnamlılara benziyor. 

— Peki niye geçen harpten kalma eski „nazi üniformalarını Vietcong işgali altında bulunan bölgelere para şütle atmıyoruz? Nazi üniforması herkes mutlaka müthis bir nefret duyacaktır. ; 

— Bunu düşündük. Fakat su Vieteong'lular minna cık kişiler. Nazi üniformaları onlara hic gitmiyecek. Naz g lerin çelik başlıklarını. herhalde banye olarak kullanacak -& 


— Bütün bunlar bizim için iyi bir ders. 


— İki taraftaki savaşçılar za içi hipseler, bundan sonra, asla savaşa girişmemeliyiz. 


EKLE EKA AAA AE A 


Art Buchwald 


samimiyetle cevap 


getirmeyi başaramıyoyararlanıyor musunuz? 
zulmederken gösteremez 


Vietcong'un vanınd 


Güney köylerinde 


vahşetinin fotoğraflarını 


HALAL ÇELEN A 


Hanoi Oo yöneticilerinin.— 


LUMİA 


Goering'in müttefiklere küf-= 


LYA 


adamlarına, on-E 


avırdettirecek ünifor- 


LULU 


tasıyan Kişilere karsı 


ayni kafatası biçimine sa 


ea 


mez. Ama geçmişin karanlık ufuklarına nazaran büyük bir değişiklik vuku bulmuştur Bu değisiklik ayni zamanda Nå-TO örgütünün çimentosunun ve var 9luş sebebinin —örgü- te bütünlük sağlavan tehdidin kalktığı bir sırada— ne ol ması gerektiğini belirtmektedir: Ahenk icinde. bölünme- den Doğu ile sürekli bir anlaş mayı, en geniş sekilde araştırmak. Bu anlaşma. esasta iki biçim alabilir: Ya Was hington ve Moskova doğrudan doğruya dünvadaki durumlarını sağlamlastıran açık veya kapalı bir anlasmaya varabilirler —ki bu, belli bir uydur laşmanın sürdürülmesi anlamına ogelmektedir— ya da bloklar dönemini geride bıra 


“kan bir anlasmaya ulaslabi- 


lir. Bilancosunu birçok bakım dan tatminkâr , savabilecek 


bir ittifakın, hangi şartlar ar tında ortadan kalkmaya rıza 


göstereceğini araştırmanın za manı artık gelmemiş midir? 


SAYFA: BEKİ 


Doğuda turistik bir gezi 


BOZ YOLCULUK 


GÜZELİM ALABALIK ILE 

ÇİRKİN AMERİKA'LI 

«Ovacığı görmeden gitmejin» dediler. Ovacık, Munzur dağlarının eteklerinde küçücük, yemyeşil bir ova. Bir de İlçe var. Geçen yıla kadar dokuz on ay kapalı kalırmış Ova cık, Kardan, bataktan ölsen gidemezmisin bir yerlere. Geçen yıl bir yol açılmış ama yi ne de jeeple gidilebilirmiş an cak. Atladık bir jeepe Ovacığın yolu Tunceli'den geçiyor Miniminnacık bir il Tunceli. 
Murat suyu akıyor içinden. 
Daldık yalçın, sarp dağların arasına. Burası Dersim. Bil meyen var mı bu adı? Meşe 


kayın, palamut ormanlarıyla 


kanlı sipsivri dağlar. Geçtiğimiz yolun yanı başında Muxa: zur ırmağı akıyor gürül gürül ışii ışıl. Bu ne duru, bu ne ışıldak su böyle... Dağ yamaç larında, adım başında büyüklü küçüklü gözlerle, (Göze, dağ dan çıkan su kaynakları), Ef saneye göre, hep, ermiş Mun. 
zurun ayak izleri imiş. Bura lardaki ogüzellikleri anlatamam. Duyduğum iç yakan hi kâyeleri de anlatamam hiç Karşıda çok sivri bir tepe be lirdi. Doruğunda kale gibi bir şey görünüyor. Seyit Rıza'nın vaktiyle karargâh: imiş. Dersim'in en dar boğazından g2- çiyoruz. Sağ tarafta kocaman iki mağaranın karanlık ağzı. 
bizi de yutacakmış gibi. Murzur ışıl ışıl Munzur gürül gü rül, Munzur düşünceli Munzur deli deli akıyor. 

Derdim dağlarının yabani keçileri amanın ne zarif hay vanlar. Raksediyorlar yalçın kayaların tepelerinde Munzur alabalık dolu. Bir zaman: lar kutsal diye kimsecikler avlamazmış. Yabancılar gel âikçe bozulmuş töre. Yolun dar bir yerinde karşımıza Amerikaliar çıktı kamyonla Yolda iki araba yanyana ge çemiyor. Amerika'lı hiç manevra yapmak niyetinde degil Geçebilmek için karşılıklı uğraşmak lâzımsa da çirkin Amerika'b hiç aldırmıyor. Bir iki dakika burun buruna durduk. Jeepin şöförü ıslık gibi bir tükürük fırlattı gür bıyıklarının altından. Sonra bastı küfürün en sunturlusunu. Yox çare, ya adamı döveceksin, ya geri gideceksin. 

— Begim siz misafirsiniz. Ayıp bir iş yapmak istemiyorum. Yoksa eşek sudan gelenecek döverdim bu tüysüzü burada. 

Başladık geri geri gitmeğe. 
Nihayet yol bir yerde azıcık genişledi. geçti ötekiler. Bunlar Munzur'un alabalıklarına 


SAYFA: 


Celile Cem 


dadanmışlar. Amerikalıların «trout»> dedikleri bu balıkları hafta sekiz, gün dokuz. gelip dinamitle avlıyorlarmış K3- zan gibi termoslarına doldu rup gidiyorlarmış. Bu gidişle Munzur'ur. alabalıklarının kö kü yakında kuruyacak. Geçen gün yan bakmışlar kızlara Köylüler yaradana sığınıp bir güzel ıslatmışlar Amerikalıla rı. Buralarda hiç müsamaha yok böyle şeylere. Bu yörenin insanları çok güzel. İnce uzun yapılı, etrafı sürmeli yeşil cey lân gözlü;“sarı saçlı, zarif hareketli ve de çok terbiyeli in sanlar. Givanmertiliklerine de diyecek yokmuş. Burdan da dışarı çok işçi gidiyormuş. Yü reğime oturuyor bu iş. Ama ne yapsınlar, aç yaşamanın çaresi bulunamamış daha. Bir gün; üc gün. beş gün değil 


Keban'ın temeli atıldı. Doğu kalkınacakmış. Gittik Keban” da gördük. Orda dediklerine göre, Keban'ın enerjisinin yarısı İstanbul'a, yarısı da Cu kurova'ya verilecekmiş. Doğu avcunu yalasın. Bir tilki geçti önümüzden. Jeep şöförü, Dersim dağlarında ayı ve kap lan da bulunduğunu söyledi. 
Arasıra su kıyısından başla yıp dağların arasında kıvrıla büküle kaybolan patikalara raslıyoruz. Adı sanı bilinme. 
yen köylere gidermiş. Munzurun kıyısında da seyrek köyler var. Irmağın üstünde üç tip köprü gördük. En gelenekseli köylülerin yaptığı ağaç köprüler, Birini tam ya pılırken seyrettim. Kabuğu so yulmuş iki kocaman kavak gövdesini suyun bir kıyısından öteki kıyısına uzatmışlar. 
iki baştan toprağa tutturmuş. 
lar. Kara şalvarlı bir vatan. 
daş çıkmış üstüne iki tarafa sallana ırgalana, söğüt dalla. 
rı ile köprü tabanı döşüyor. 
du. Bu köprülerin görünüşleri çok şirin ama her biri bir si rat köprüsü. 

Dar vâdiden çıkınca Munzur dağlarını bulduk karşı mızda. Munzur dağları karlı. 
Eteğinde. çiçekler içinde, yeşiller içinde ufacık bir ova yatiyor. Keçiler. koyunlar, kuzu lar hoplaşıyor etrafta. Tanrım bu ne güzel yer böyle... Karlı dağ, ışıldak su, pınarlar, otlar, çiçekler. Karşıda şirin Ovacık kasabası. Dünyanın turistini çeken İsviçre dağları acep dà- ha mı güzel buralardan!.. Dur duk. Köylüler «ışkinə ikram ettiler. Şekli taze soğana benziyen bir bitki ışkın. Tadı ekşi. Hazmettirici imiş. Işkın fukaranın baş sebzesi buralarda. Nereye gitseniz, fakir fu- 


kara bol. İsterse sular gürül gürül aksın, isterse toprağın altnda üstünde altın yatsın. 

BOLLUK İÇİNDE 

KITLIK 

Bingöl Muş üzerinden 
Van'a geçeceğiz. Elâzığ'da tanıdıklar: 

— Tanrı yardımcınız olsun! 
dedi. Sonra birtakım nasihat ve tavsiye: 

— Aman dikkatli olun Memleketin en vahşi bölgesin 


< den geçeceksiniz. 


Biz doktorla aramızda «atın ölümü arpadan olsun» diyo. 
ruz. Ama içimizde de bir ezik lik duymuyor değiliz. Yol uzun. Geceye kalmadan Van” tutmak lâzım Sabah erken ayrıldık Elâzığ'dan Bir süre sonra Bingöl ormanları baş ladı. Asfalt bir yol bizi almıs götürüyor meçhul diyarlara Buğlan geçidinden sonra yo; alabildiğine geniş bir Ovay? 
daldı. Bu. 110 kilometre uzun luğunda Muş ovası. Yolun ik: tarafında alabildiğine yayılı yor. Yeşili zemin üzerinde öbek öbek binlerce sarı ot yığınları Önce buğday sandım. Ama bi çilmiş tarla böyle veşil olur mu? Doktor güldü: 

— Ne buğdayı? dedi. Eğer bu gördüklerimiz buğday ol sa memleket ihya oldu gitti Bunlar kendiliğinden büyüyen otlar. Biçmişler. şimdi ikinci si büyüyor. Mus ovası bir altın hazinesi Fırat ve Murat ne hirleri geçiyor içinde Sonrs toprağın altındaki su yüzeye çok yakınmış. Neler yetişmez miş Muş ovasında... Tanrı ot 


yetiştiriyor ya bizlere yeter de ` 


artar bile. Zengin Mus ovasır da köyler gördük evleri tüm toprak altında. Zengin Mys ovasında insanlar gördük vahşi yüzleriyle ürkütüyor ki siyi. Zengin Muş ovasında ortaçağ taşıtı kağnılar gördük g'cır gıcır. Bitkin ihtiyarlar öküz peşinde küçücük bebeler, ciltleri yanık, susuz dudakları çatlak, başlarında püs küllü posular, kara donlu ak donlu bedevi insanlar gördük Muş ovasında. Geçen motorlu taşıtlara donuk gözlerle bakı yorlar. Kafalarının içini oku mak güç. Öyle köyler gördük ki dikkatli bakmazsanız ev leri fark bile edemiyorsunuz. 


Burası Rahvan Kışları amansız geçer Rahvan'da. 
Kimseler tutulmasın Rah- 


vamın tipisine kimseler. Gün olur ejderha makineler de açamazmış yolu zemheride. 

İşte Tatvan göründü. Şimdi kocaman Van gölünün Güne yinden yol alıyoruz Van'a doś Tu. 


KUZEYE BAKMAK 

YASAK 

Van'a vardık, Van gölünü kaybettik. Otelin penceresin den bakıyorum, yok. Sokağa çkıyorum, yok. O tarafa bu tarafa dolaşıyoruz yok Ne ters yere kurmuşlar bu şehri Doğrusu hayal kırıklığım bü yük oldu. Merhaba dediğimiz herkese soruyoruz: : 

— Gölün kıyısında değil mi Van? 

— Efendim, diyorlar; vaktiyle kıyıda imiş ama sonra biz Türkler şehri içeri çekmişiz. Şimdi yavaş yavaş yine kıyıya kayıyor. 

Anlatılana göre Van, M. Ö. 
19. yüzyılda kurulmuş. İlk otu ranlar Hurri'lermiş. Daha son ra Uratu'ların eline geçmiş. 
Daha sonra, Medler, Persler, Bizanslılar, Araplar, çok daha sonra Ermeniler, Selçuklular, Akkoyunlular. Karakoyunlu. 
lar, Samanllar şehre hâkim olmuşlar. Bu kadar o değişik kavimlerin her biri bir şey br rakıp gitmiş Van'da. Şehirde turizm bürosu aradık, yok. 
Vanl”'lar çok nazik insanlar. 
Bir genç yol göstericilik. etti bize. Hükümet Konağı önünde bir heykel kaidesi gözümüze çarptı Üstündeki (o heykel dört taraftan tahtayla kapa tılmış. Bir anıt yapılmış da açılış törenini bekliyor sanmıştım, Meğer bu bir Atatürk büstü imiş. Töreni möreni yapılmış, Ama: vay efendim yüzü Kuzeye bakıyor demişler. Kızılca kiyamet Kopmuş. 
Hemen o hapsetmişler Ata- 


türk'ü dort tahtanın arasına. 
ihtimal yakında kıbleye þakıp hürriyete kavuşacak. 

Van, vaktiyle büyük bir ticaret merkezi imiş. Gümüş s% vat işinden tutun da İstan buldan payton ısmarlamağa gelirlermiş. Mazotla işleyen ün değirmeleri varmış... mış ns da mış miş. Bugün halkıo geçimini soruyorsunuz 

— Kulak asma! diygrlar. 

Van halkı, yakın tarihimi ze kadar istilâ görmüş. muha cir olmuş acı çekmiş. binler ce şehit vermiş bir halk. Bun ca çilenin karşılığı hiç bir şey yok Van'da 

ARABAYA TAŞ 

KOYDUM 

Van'dan Ağrı'ya doğru çı uyoruz. Buralarda köy evleri daha boylu boslu. Bir köy kah vesinde dinlenelim dedik. Burası Hamur İlçesi imiş. Kanvedekiler bize, biz kahvedekilere birer «merhaba» çektik. 
İçlerinden biri yanaştı: 

— Turist misiniz? Yoksa tâyin mi? dedi. 

— Buraları görmeğe geldik. 

Adamcağız Hamur'da me murmuş. Atanalı hayli yıl ol muş 


— Unutulduk, unuğulduk diyor. Burada ne et ne ot bu- 
(abilirsiniz Erzurum'a gitmis tim. Et yedim. Her önüme ge lene «et yedim» diyormuşum Hiç farkında değilim Sonra biri gülerek açıkladı, kendi me geldim. Beyefendi tam dört ay ağzıma et koymamıştım. Çekmeyen bilmez... 

Erzurum'a gideceğimizi du vunca: a 

Ağrı yesillik bir il. içinden gazını sakın geçmeyin gece vakti, dedi. 

Bizim dünyadan haberimi? 
yok, Meğer dehşet soygunlar olurmus Dellah Boğazında. 

Ağrı yeşillik bir il Içinde Murat ırmağı geçiyor. Bizim Evliya Çelebi gibi dolaştığ! 
mızı duyanlar: 

— Iğdıra kadar gidin, Ağn dağını görün, değer, dediler. 

Bizimse biraz daha enine boyuna dolaşmaya gücümüz kalmadı. Ertesi gün oDellah Boğazını geçmek üzere, kafamızda kara kara düşünce, yüreğimizde bir ürperti, yola çık tık. Bol artezyenli Molla Ahmet köyü. Eleşkirt, Dikendere derken Dellah Boğazı. Yollar da jandarmalar Oo dolaşıyor üçer beşer. Canımızı almasın lar da, z>ten alınacak bir ma lımız kalmadı. Dar bir boğaz 
Dellah Boğazı. Uzunluğu 600 
metre kadar. Yolun iki yanın da sipsivri kayalar oyükseliyor. Dağ gibi kayalar. üstümüze yıkılacakmış gibi. Gerçekten ürperti veriyor Kişiye, Korkudan etrafıma hem bakmak istiyorum hem bakamiıyorum. Önümüzde ufuksuz bir dönemeç var. İşte nè olacak- sa bu dönemeçte başlarmış. 
Kıvrılınca karşınıza bir sira dizili taşlar çıktı mı hapı yuttunuz demektir. Aracınızı dur durmak zorundasınız. Ondan sonra göğüsleri çapraz fişekli, omuzları tüfekli birkaç kişi peydah oluverirmiş, ta mam. Yola don gömlek devam etmeniz olagan. Tekin olmayan bir yer de Tahirdağı'nın başlangıcında. Bu yerler ne yerler amanın. Anlatılır gibi değil yerler. Gidin de görün ne yerler. 

Sağsalim paçayı kurtardık. 
Şimdi 2475 rakımlı Tahirdoğr” na trmanıyoruz. Motörde bir homurtudur gidiyor. Ödüm kopuyor dağda kalacağız di ye. Tahirdağı'nda manzara ne güzel... Yol üzerinde çeşmeler var. Ama «su ne güzel» diyemiyeceğim. Arabayı durdurmaya korkuyoruz. Nihayet Horasam'a ulaştık. Erzurum'a hepsi hepsi 59 kilomet 
re kaldı. 3 

YAYLALAR İÇİNDE 

ERZURUM YAYLA OSMAN 

OSMAN EFEM ÖLMÜŞ 

ŞEN OLSUN DÜNYA 

Bunca yılın serhat şehri Erzurum'u çok merak ediyorum. 
Nine Hatunların Erzurum'u Milli Mücadele'nin ilk kongresine sahne olan Erzurum'u merak ediyorum. Sinirlerimiz kasılmış, yorgun bir halde 


vardık menzile. İndiğimiz otel her taşra şehrinde bulunan göstermelik bir cadde üstünde. Cadde sözümona asfalt, etrafta veni yapılar. Otel oda 


, sının penceresinden Erzurum 


şehri görünüyor. Erzurum DİK kerpiç yığını. Boz. Bir tüten fabrika bacası yok bu tarihi şehirde Erzurumluiar gururiu kişiler. Büyük Oo savaşlar vermiş, çile doldurmuş bir şehrin halkı olarak ne kadar cok gurur: duyacaklarını biliyorlar. Onlar size tarihlerinden, geleneklerinden, zengin folklorlarından sözediyorlar. Bu- 


günkü ballerine odeğinmiyorlar, Eğer 
«Erzurum'a hiç el uzatı!- 


mamış.> derseniz, gülümsiyerek: : 

— Bizim görevimiz vatanı beklemek Yemek. içmek, rahat etmek değil! diyorlar. 

Yedi sekiz yıllık geçmişi olan Atatürk Üniversitesi şelrin dışında bir site. Kendi içinde haşir neşir imiş. Yerli mezunlarını verince belki o zaman Erzurum toplumuna bir katkısı olacak. 

Erzurum sokakları buram buram tezek kokuyor. Her yerde öbek öbek kule gibi te zek yığınları Adını kokaryakıt koymuşlar. Erzurum'da su çok, içilecek su yok Vardık, hemen $enbihlediler: 

— Su içmeyin. Bir mikrop var barsakları bozuyor, aylarca geçmiyor. Daha ne olduğu anlaşılamadı 

Korktuk, içmedik. Fakat öl. 
dük de susuzluktan. Tek içilecek su Paşa pınarı imiş. O da şehrin dışında Günde nir defa gidip oradan içiyorduk. 
Arasıra da elimize geçerse maden suyu. Bu soğuk memlekette aman ne çok sinek var. Bir sinek düşmeden ysmeği bitirmek şans. 

Erzurum'da aileler kalababk. Bir aile geliri ortalama ayda 100-150 lira. Bunun altına düsenler de var. Köyden şehire akın fazla. Oysa kurulmuş hiçbir sanayi yok. Köyden şehire akının iki nedeni var: Biri köylünün geçimine yetecek kadar toprağı olmaması; ikincisi, eline bir an evvel para geçmesi için ameleliği yağ bulması. Şehre inen eğer iş bulursa gün kazanıp gün yiyor.  Eğitimsizlikten halk hiçbir şeyi iyi değerlendirmesini bilmiyor. Örneğin, parası olunca gidiyor bir kilo et alıyor. onu sebze ile pişirip çoğaltmasını bilmiyor. Ailenin sekiz on horantısı oturuyor bir kilo et yemeğinin başına, doyana aşkolsun. 

Erzurum'da çok Selçuk eseri var. Çifte minareli ve Ya kutiye medreselerinde taş oy macılığı sanatını ve çinileri dakikalarca hayranlıkla seyre debilirsiniz. Bu çok değerli va pıtlar ne yazık ki kerpiç evlerin daracık tezek kokulu sokakların arasında kayboluyor. 

Şunu da belirtmek isterim, bu şehirde el tutar ne gördük se Ordu yapmış. 

Burada ikinci gecemiz. Beni havası çarptı. Susuzluk da dayanılır gibi değil - Hemen kaçmak istiyorum buradan. 
Doktorla karara varmamız ge rekiyor. Oturduk konuştuk Ankara'ya nasıl, nereden däneceğimizi, İkimizin de içinde bir huzursuzluk var. Buralar- kadar gelmişken Kars'ı, Ardahan'ı görmeden mi döneceğiz?... Ceplerimizi tersine penr Paralarımızı saydık. 
nceden inceye hesapladık. 
Tanrıya sığınıp Kars'ın yolunu tuttuk ertesi gün. 

ÇEMBER SAKALLI 

VATANDAŞ 

Kars'a öğle vakti ulaştık. 
Çok tipik bir şehir. Parke döşeli sokaklar, cadde genişliğin de. Bir satranç tahtası gibi birbiriyle kesişiyorlar. En küçük bir eğrilik yok. Sokağın bir ucundan bakınca öbür ucu nu nokta halinde görüyorsunuz. Kars'da Ruslardan kalma pek cok yapı var. Bunlar ana çizgileriyle (o birbirlerine çok benzemekle beraber ds ve iç süsleriyle özellik kazanıyorlar. Hepsi de koyu renk taş. 
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Kahvenin bordonun açığı, ko yusu. Çatılar da ayni renge boyanmış. 

Kart almak için bir kitapçıya girdik. Sahibi çember sakallı vatandaşlarımızdan. 

— Hangi kitapları hangi dergileri satıyorsunuz en çok? 
dedim. Son yayınlar geliyor mu? 

Adamcağız, «son yayınlarsı #sol yayınlar» anladı. 

— Ilk zamanlar zararlı geyler olduğunu bilemedik. Sattık o sol yayınlardan. Ama öğrenince bir gün bile tutmadım dükkânımda. Hepsini paket edip geri gönderdim. 

Raflarda Varlık yayınları vardı. 

— Varlık yayınları nasıl gidiyor? dedim. Varlığın son ya yınları geliyor mu? 

— Onların tehlikelisini teh likesizini pek Oo ayıramıyoruz. 
Geçen gün lise talebeleri geldiler ikaz ettiler. Sabahattin Ali'nin kitaplarını satma diye. 
Meğer çok tehlikeli bir adammış o. Ben ne bilirim. Ne gezdirirler bu adamı ortada? He men ,onları da topladım vii rinden, raflardan, iade. 

Dervişin fikri neyse zikri O derler. Anlaşılan adamcağızın sol» tiki var. Ben kaç defa «son» desem. O «sol» anlıyacak. 

— Yön geliyor mu? 

— Yön zinhar. Ben Merkez vâiziyim. Elhamdülillah düşmanlarımızın Oo karşısındayım. Eğer farkında olmadan sattıklarım oldu ise Allah af-İetsin. 

Iki üç saat dolaştıktan son ra, Karsı Merkez Vâizine emanet edip Çıldır gölü üzerinden Ardahan'a hareket ettik. Çıldır gölü de cok güzel bir göl. Biraz hırçındı o gün. 
Deniz gibi şrak şrak vuruyordu kıyıya Oo Değerlendirilecek bir göl Sıldır gölü. 


SOSYALİZASYON 

ARAYAN DOKTOR 

Ardahan'ın dört bir yanı mer'a, Gözünüzün o görebildi. 
ği yerlere kadar yeşiller içinde Bütün bölge - hayvancılıkla uğraşıyor Kaz sürülerin. 
den tutun da. keçi koyun, inek, manda ve at sürüleri dağları, yaylaları doldurmuş Besili, tüyü tüsü parlak hayvanlar buranın inekleri. atlar 


"Ardahan'da otele yerleşirken yolculuğumuzu o geçiriyorum Kafamdan Akdeniz'in 


sağ yukarı köşesinden Kara denizin sağ alt köşesine kavisli bir cizgi çektik arabamızla. Bizim doktor sosyalizasyon arıyor o Güneyden beri nerde sosyalizasyon var dedilerse uğradık ama sosyalizasyonu bulamadık. 

Akşam şehir klübünde yemek yiyoruz. Doktor. bir mes lekdaşına raslamaz mı? gevinçten dört köşe oldu. Bu yerde bir sosyalizasyon merkezi doktoru imiş. Sarmaş do laş oldular Gelsin kahve git sin çay. Uğradığımız pek çok yerde olduğu gibi Ardahan'ın memur grubu  toplanıverdi etrafımıza Herkes Doğunun bir derdini anlatıyor. Doktor: 

— Hangi sosyalizasyon be yim, diyor İlâç yok. ebe yok hemsire vok, âlet yok, sargı bezi bile yok. Sosyalizasyon Nasıl çalışırsın, ne yaparsın hiçbir şeysiz söyle. 

Söz dönüp dolaşıp plânlı kalkınmaya geliyor. Bir başkası konuşuyor: 

— Devlet Plânlama Teşki- 
İâtı bu yı! Ardahan'da Bölge toplantısı yaptı. Ankara'dan gelen heyet buradaki yetki lileri dinleyecek, ortaya atılan meseleleri değerlendirecekler. 
di bizim tahminimize göre. 
Doğuda çalışan arkadaşlar ko nuşurken sayın uzmanlarımız önlerindeki not Kâğıtlarına birtakım üçgenler. dörtgenler. 
karikatürler çiziyorlar Bizim kaymakam zeki bir genç. belki lâzım olur diye bu kâğıt lardan bir kaçını çöp sepetin- den alıp atıyor cebine Bizim kiler Doğunun bütün acı gerçeklerini ortaya döktükten sonra konusma sırası Plânlamacılara geldi İçlerinden bilri kalkıp başladı nutuk çek- 


YÖN, 23 ARALIK 1966 


meğe.Adam en azından Einstein'den bahsediyor. Bizim Doğu büyük Iğflar arasında eriyip gidiyor. Bu arada sayın uzman «memleket kalkınmasında bir kaymakamın rolü binde bir bile değildir» demez mi? Bu söz dolan bardağı taşırmaya yetti. Kaymakam bey fırladı yerinden: «Siz buraya niçin geldiniz? 
Söylediklerimizi dinleyip not-Iar almak için mi? Yoksa böy le üçgenler, dörtgenler çizmek için mi?» diyerek çöp sepetin- den topledığı buruşuk kâğıt- 


ları tuttu karşılarına. Düşünün ayıbı beyefendi. Doğunun Kalkınması politika nu- 


tuklarının edebiyatı. 

Söz sözü açıyor, herkes bir hikâye anlatıyor. En eğlencelilerden biri de şu: 

Nüfus sayımında o sayımın nasıl yapılacağını öğretmek için Ankara'dan bir uzman gelmiş. Adam bir kurs düzenleyeceğine elindeki izahnameyi verir «Bunu okur tatbik edersiniz»? der. 

17 yıldır Ardahan'da icra-yı 
memuriyet eden unutulmuş vatandaşımız hikâyesine söy. 
le devam etti: 

— Hepimiz itiraz ettik. Siz buraya devletin harcırâhı ile geldiniz. Göreviniz, ne yapa cağımızı bize öğretmektir. 
İzahnameyi biz okuyup anlayacaksak sizin, devletin para sını harcıyarak buralara ka kadar zahmet edip gelmenize lüzum yoktu. Postalayıverirdiniz bunları, dedik. Kem et. 
ti küm etti. Baktı olmayacak. 
açtı önüne izahnameyi, başla dı okuyup okuyup tekrarlamaya. Içimizden birisi çekti aldı brosürü önünden: 

— Efendi, sen bunu Ankara'da öğrenip de gelecektin. 
Hakkında zabıt tutuyoruz. dedi. 


Sonuhda acıdık o zavallıya, vazgeçtik 

Mahrumiyet bölgelerinde çalışan mühendisi, doktoru. 


savcısı, kaymakamı, postacısı tanıdığım kadar bir başka ruh hali içindeler Bazıları için mesai saatı diye bir şey yok. Ne geceleri var, ne gündüzleri. Bir bakıma kimse zorlamıyor bunları o böylesine çalışmaya Sanki kendilerini adamışlar işlerine. Belki de yaşadıklar: yerlerde yapacak başka şev bulamadıklarından. 
Bence bu davranışın bir baş- 


ka yanı daha var Doğunun yoksulluğunu, çaresizliğini, mahrumiyetini bizzat yaşa- 


dıkları için içleri çok baska türlü yarıyor memleketin håline. Ellerinden geldiğince bir şeyler vermek, daha çok bir şeyler vapmak istiyorlar. 

Bir de atandıkları yerler de unutulmuşlar büyük, medeni şehirlerden caka fiyaka gelenlerde o kendilerinden üstün. bir yan arıyorlar Bakı yorlar ki hic de öyle değil. O zaman da hırpalıyorlar haklı olarak. 

Gezimizde çeşitli oinsanlaııa konuştuk Bakıyoruz her. 
kes sosyalist. Medeni cesaret derecesine göre ya açıkça «Ben sosyalistim» diyor, ya da ima ediyor. Sosalizm üzerine soyut somut konuşuyoruz Sohbet tatlı tatlı giderken çoklukla bir noktada tıkanıp kalıyor. Sosyalizm kazı kafa. 
larda altı kaval üstü şişane Bakıyorsunuz genç bir mühen dis İnön#'nün ve sosyalistle. 
rin Allâh adını ağızlarına al madıklarından, Allah'ın yar dımına sığınmadıklarından yakınıyor Sırf bu yüzden onların yanında olmadığmı açık açık söylüyor. 

Bu türlü şeyleri duyup da donup kaldığım anlar az ol madı. Nasıl donup kalmayımı? 
Karşımdakinin, mesleği itibariyle benden daha maddeci olması gerekir, bir On dakika önce laiklikten yana konusmuştu. iki Şimdi de kişi lerin mânevi inançlarını açı- 


“ga vurmalarını istiyor Allahı 


politika alanına dâvet etmedikleri icin birtakım şüphelere kapılıyor. 
Bakıyorsunuz karşınızda bir kaymakam. Genc, uyanık, umut verici, Konuşurken ko- 


-nuşurken başlıyor size bir ta- 


kım hâdiseler söylemeye, fıkirlerinin doğruluğunu pekiştirmek için. 

İşte böylece kafalarda beli ren toplumcu düşün, kahramanlık menkıbelerinin dini hurafelerin,. Tanrıcılığın, ümmetçiliğin. âyetülkürsilerin. 
hâdislerin potasında eriyip gidiyor. Bunlar yalnız Doğuda değil, Ankara'nın göbeğinde de rasladığımız şeyler İnsanlar çocukluklarından gençlik. 
lerine kadar nasıl bir düsünce düzeni içinde o yetişirlerse kafalarındaki temel o oluyor galiba. İster matematikçi ol sun ister fizikçi. İster Sorbonda okusun, ister Oxford'de Pek az Kişi kafasını yeniden yaratabiliyor. Hattâ baz'ların da Tanrı korkusu, mantığının biliminin kabul ettiği doğruları itiraftan bile alakoyuyor kendisini Bu türden sosyalist olanların yanı sıra, 20. yüzyı- 


la yakışır bir düşünce düze. 


nini kafasına rap diye oturtmuşlara da rasladık. Ama ka nımca, okuyup, bilmediklerini öğrenmeye üşenen aydın- dan çok. yaşama koşullarının bilinçlendirdiği halk yığınları sosyalizmi daha tereddütsüz. 
daha şartsız benimsiyor. Bence bu çok daha sevindirici. 

GEÇİM SUYA DÜŞTÜ 

Sosyalizasyon doktoru: 

— Burada iki gün kahn da sizi birkaç civar köye götüreyim. dedi 


Ertesi sabah erkenden Kurtkale yolundayız. Dağlar tepeler, çayırlar, çimenler elvan elvan Göçerler (Yörük, Türkmen gibi) yaylalara çadırlar kurmuşlar. Nefis bir sabah. Çok yüksek yerlerden ge çiyoruz. Rakım 2100 Derker, yavaş yavaş inmeğe başladık. 
Epey gittikten sonra karşıda bir göl göründü. Meğer sınıra gelmişiz. Gölün bir kısmı onların, bir kısmi obizimmiş. 
Onların ve bizim sınır karakollarımız, gözetleme kulelerimiz, mülâkat kulübesi. Kar. 
şıda bir Rus köyü ayan beyan görünüyor Evleri beyaz beyaz. Başladık yeni açılan bir yoldan Kurtkale'ye tırmanma va. Virajlar, ucurumlarla uza an bir saata yakın bir yol şte Kurtkale, Bir sınır köyü. 
Yere yapışık. karataştan vira- ne evler Yanda belde, etrafları çevrilmiş el kadar arpa tarlaları Candarma komutanı karşıladı bizi Bucak binası nm bahcesinde kahve içtikten sonra köyü dolaşmaya başladık. Kurtkale’de ilk uğra dığım evin kadını Sinazer’i ömrüm boyunca unutamaya cağım. Nasıl unuturum ki çok ağır bir manevi tokat in. 
dirdi yüzüme. 

Sinazer, kapı önünü çevreliyen yıkık duvarının üstünde oturmuş, yama yamıyordu ya nına vardığımızda. Ben ha) hatır sorar gibi: 


— Geçıminiz nasıl? dedim. 

Görünen köye kılavuz mu is ter? Sorulacak soru mu bu? 

Sinazer konuştu: 

— Kurtkale'de geçüm mü? 
Geçümümüz ha!... Kurtkale ye gel de geçüm gör geçüm. 
Kurtkalede geçüm şu suya düştü. (İlerdeki dereyi göste ge incecik parmaklarıy e. 

Sinazer dal gibi bir kadın. 
dı. Elâ, zeki gözleri, bembe yaz muntazam dişleri, rüzgâr dan güneşten omesinleşmis kahvrengi yüzünde pırıl pırıl dı. Güzeldi Sinazer güzel. Ko. 
nu Komsu toplanmıştı Sinazer'in kapısı önüne, Sordular: 

— Nerden gelmişler? 

Sinazer yine konustu: 

— İçerden... (o Kurtkale'de geçüm aramaya gelmişler. geçüm. 

Sinazer bir köyün dramını her halivle anlatıyordu bize. 
Tuttu beni elimden, cekti kapı denen delikten içeri, . 

— Tezden gel bak. Geçümü bulacak mısın bu evlerde? 

Sinazer ne kadar dramatik bir sesle konuşuyordu Her sözcüğü vüzüme bir tokat gl- bi iniyordu. Acısna dayanamadım, basladı gözlerimden yaşlar yuvarlanmaya. İçerisi 


iki metre kare büyüklüğünde küçücük bir yerdi. Her taraf toprak. Boz. Kocaman bir kö pek bağlamışlar sokak kapısı ile oda kapısının aralığına. 
Üstüme havlıyor. Zincirini bir kaparsa paramparça edecek bu şehirliyi. Ne güzel alacak Kurtkale'nin öcünü... Oda tepeden ışık alıyordu. Bir tandır vardı ötede. Duvar dibinde iki kerevet. Üstünde birtakım partal eşya: yastık, yorgan, Çul Burada 12 kişi yatıp kalkıyormuş. Sinazer, ayak larımızın dibinde dolaşan üç yaşındaki karnı şiş bebesini gösteriyor: 

— İşte bizim geçümümüz şu bebe. Yalın ayak, başı kabak. Geçüm ha! Kurtkale'de gecüm. 

İçerde bir ihtiyar kadm olanca nezaketiyle bizi karşılamıştı. 


— Bir ara içeri gittim. dedi. Çalışmaya. Olmadı, döndüm. 

Sonradan öğrendim. Sınır köylerinde baska şehirlere, yörelere «içeri> diyorlar. 

Sonra başka evlere de girdik. birbirinin tıkpısı. 

Yolculuğa çıkalı geçim arıyordum ben. Ama hiçbir yer de bulamadım. 

— Sinazer, geçim her yerde suya atmış kendini. 

Başka köylere uğruyoruz. 
Tarlada çalışan bir ihtiyara soruyorum: 

— Yılda kaç para kazanırsın? Kaç çocuğun var? 

Cevap veriyor: 

— 50-60 teneke arpa alırız. 
7 cocuğum var. 


Ne Diyarbakır köylerinde, ` 


ne Erzurum. ne de Kars köylerinde para kavramı yok. 
Bütün hesapları birkaç teneke arpa, buğday içinde dönüyor. Aileler aman'ne kalabalk Şoför Şahin'in dediğini hatırlıyorum. 

Buralarda hep yedikleri arpa imiş. Son zamanlarda patatesi öğrenmişler «kımı», «yemlik; dedikleri dağ otları tek sebzeleri. Sosyalizasyon doktoru anlatıyor: Şimdi Kurt kale karakolu komutanı bir ziraaat mühendisi imiş. Onun dediğine: göre bura toprakları her sebzeye elverişli imiş. 
Ama öğreten yok österen 


RÖPORTAJ : 


yok, bir şeycik bilmiyorlar ki .yetiştirsinler. Kimsecikler tut muyor ellerinden Vay gidi 
Köy Enstitüleri. 

Karakol Komutanı o ziraat mühendisi, «terhisime yedi ay var. Bu süre içinde sunlara bir şeyler öğretmeğe çalışacağım>» diyormuş. 

Sinazer'in sesi kulaklarım- da çın cın. dönüyoruz Kurtkale'den: : ` 

— Kurtkale’de geçüm mü? 
Geçüm aramaya gelmiş Kurt kaleye! Kurtkalede geçüm şu suya düştü... j 

Ertesi gün, başı boş otlaklar, başı boş ırmaklar, başı boş ormanlar ve güzellikler aşarak yüreğim paramparça çıktık Hopa'ya. 

Sersemlemiş gibiyim. ş her şey yavan geliyor bana, Ne radyo dinleyebiliyorum, ne gazete okuyab 

Calo'dan, Çıldırdan. Kenar bel'den, Subatan'dan, Kosar- dan, Aksu'dan hiç söz etmedim sizlere. Hangi birini anlatayım Ssördüklerimin Doğu yu gidip görün. İçiniz en derinlerden burkulsun. Doğuya yüzüstü bırakanları okınayın. 
Sonra İstanbul'a asma köprü yapmaktan söz edenlere sesinizi daha gür çıkartırsınız. 


«HAYDARİ KAMP)> yazarı The. 
mos Kornaros, «FIRTINA ÇO- 


CUKLARI» adlı bu romanında Yunan halkının emperyalistler. 
le savaşını yaşayarak alatıyor.' 
Nevzat Hatko'nun çevirisi. 10 lia 


ra: 
MAY YAYINLARI , 
Atasaray 102 — Cağaloğlu/tst. 
YÖN — 180 


GÜN YAYINLARI 


İFTİHARLA 
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JACK LONDON 


Şikago'daki kanlı ayaklanmayı anlatan, ezen ve ezilenin © kavgasını veren bu romanı, Anatole France okuduktan sonra ` 


şöyle demiştir: 


EY PROLETERYA ÇOCUKLARI, EY GELEN ÇA- : ĞIN KUŞAKLARI, SINAV GÜNÜNÜN GENÇLERİ! 
SİZLER AMANSIZ SAVAŞLAR VERECEKSİNİZ. GERİ | TEPMELER SİZİ KUŞKUYA DÜŞÜRSE BİLE KENDİNİZİ |: YİNE TOPLAYIP BU ROMANIN KAHRAMANI SOYLU EVERHARD İLE BİRLİKTE ŞÖYLE DİYECEKSİNİZ: «BU KEZ YENİLDİK, AMA TEMELLİ DEĞİL. ÇOK 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YARIN, BİLGİ 


VE DİSİP- 


LINCE DAHA DA GÜÇLENMİŞ OLARAK YİNE OR- | 


TAYA GETİRECEĞİZ.» 


GENEL DAĞITIM: GÜN 
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Atasaray 406 P.K.: 1119 — İSTANBUL 


Tek siparişler için posta pulu gönderiniz. 


TEORİ VE PRATİK 
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SAYFA: 


gösteren fotoğraflar.. 


Türkler | 
Almanya'da 


Son haftanın gazetelerin- den ortak manşetler: «<Türkiye kalkınırsa yabancılar tat lı bir pazar kaybeder.>, «Sirkesi garı dün bayram yerine döndü». «Kel başa şimşir tarak: Astragan manto ve paçalı dap». o «Olur mu böyle olur mu? Kadınların rüyalarına giren kürk manto ve ıvr zıvırla dolu iplik file». 
«Silâhların gölgesinde: İki 


milyonluk işçi dövizi», o «923 işçi üç milyon liralık döviz 
getirdi», «Almanya'da 1500 


Türk işsiz kaldı», «Dün de 


385 işçimiz bir milyon mark- 


la yurda döndü> «Almanya da ölü yıkayarak yılda otuz üç bin lira kazandı», «Almanya'da turşu kuran Şerife, se kiz ayda 2400 merk kazanmış», «380 Türk işçisi bir mik yon mark ve teleskoptan tefe kadar neler getirdi neler», <Türksan'ın sermayesi 100 mil yon olacak: Dış bankalarda işçilerimizin 850 milyon markı var»... 

Paçalı külotlar Oo üstündeki kürk mantoları, gümrük kuyruklarını makineli tüfekli nö betçiler gözetiminde bankala- 


ora yollanan döviz çantalarını, 


kaçakçılık numaralarını. eşyasını yitiren dalgın yurttaşın çaresiz feryadını, sahibini kay betmiş eşya dolu bavulları hep bi rinci sayfaların en onurlu köşelerinde. Bir toplumsal olgu bu; acılığı ve gülünçlükleriy- le haber plânında tazeleniyor hergün yeniden. 

Heryerde bir çelişme; yalın kat muhabir mantığıyla acele manşet avcısı gazete sekreterinin aradığı tükenmez sermaye. Turşu ve 2400 mark; cenaze yıkamak ve 33000 lira, kürk manto ve paçalı don... 
Sanki «Avrupa gezisini»? üç beş günde tamamlayan turist iştahının merakı daha başka; devrin sadrazamının Paris elçisi Hâlet Efendi'den karısı için atlas kumaş istediğini ya zan tarihler MI. Selim'in hattı Hümayunlarından da örnekler verivor: «Benim Vezirim! Ben daima İstanbulkâri, Ankarakâri kumaş giyerim. 
Devlet ricalim ise hâlâ Hint kârı ve İrankâri kumaş giyer ler. Memleket kumaşları giyerlerse, memleket malı revaç bulur.» (Prof. Enver Ziya Ka ral, Selim HI.ün Hatt-ı Hüma yunları., 1946, sayfa 102), «Kay makam Paşa! Hem karılar yine gayet fena kıyafetle ge-Ziyorlar. Hotozlar: uzun, ya kaları uzun, hem pek açık renk giyiyorlar; yasak edesin, Nerde öyle görüsen yakasını kesesin ve tebdillerine tenbih eyle; birkaçnın hotozunu ve yakasını kesesin. Bostancıbaşıya dahi tenbih eyle, seyirler- de edepsizlik etmesinler. öyle karıların yakasını ohotozdan kesün....>, (Ay. eser) 

Iki yüz yılık hikâye bu: DĐüveli Muazzama karşısında Osmanlı imparatorluğu. Şimdi de, mâmul madde piyasası karşısında burjuvaziye öze nen Türk müşterisinin çargı sürümü. 

Toplumda bir olay olur da yansımaz mı edebiyata? Hiçbir zorlamanın gereği yok bur da; denizle dalga misali. Js- te bütün şiiriyle büyük Dağ larca'nın sesi: o «Almanya'da Çöpcülerimiz», <Sığmazken atalarım güne, yarına — Düş- 


SAYFA: 


müşüm vay düşmüşüm ben el kapılarına.» (O «Ne duruyoruz, aylık bin yeşil mark — varaım, dağılalım Kartal Anadoludan yeryüzüne. Beyler altın uykularından uyanmak üzere, hadi yolları : temziliyelim— —Süpürgeler kocaman, çöpler kocaman, — Algüneşten bile utanmadar. 
pis el, pis yürek — Sığmaz ken atalarım güne. yarna — Düşmüşüm. vay düşmüşüm ben el kapılarına?» (YON, 125. 20 Ağustos 1965) 19581lerde Batı Acısı'nı ya zan Dağlarca. Avrupa'da Türk emeğinin satımını görmemiş ti henüz; «Almanlar sever ma kinaları — Çalışan — Düşü- 


nen parıltılarda — Ben Al manları severim. — Ben AF manları severim — Almanlar makinaları sever.» diyordu. 


(Batı Acısı, 102). Gene bir çelişme vardı dünyaya bakışın- da; ama ezilme, onursuzca ye nik düşme kücük hesaplarla kendini satma sorunu yoktu henüz. Şimdi; «Sırılsıklamdır, dökülen saçını bile oKaldıra maz — Avuç avuç ter elin — İşte yurdundan uzak, işini de, seni de — Yer elin» diyor. 
(Dışardan Gazel, Kitap yayın ları 1965. Almanya'da Ellerimiz 22). t 

Daha sorunu bile anlama- dan işe turist ölçüsüyle edebiyatla bakan Sıtkı Yırcalı” nın «Batıya kalkan trem>in- den söz etmeye uygun firsatım yok. (Yet yayınları, An kara 1965 196 sayfa, 10 lira) ve tek hikâyesinin yarım kak mış gözlemiyle Nevzat Üstün'ü de bu konu içinde göremiyorum. (Almanya Almanya, Var Yayınevi, 1965, Hikâyeler). 
Ama bütün acemiliklerine, y& nıltıcı edebiyat hevesine. bir gün usta ve yatkın bir kalemin anlatımına kadar eğreti ve eksik kalacak güçsüzlüğü- ne rağmen, adını hiç duyma dığım bir kitap yazarının, bek ki de gerçekten bir amatörün, içen sesine kulak tıkayamam 

Bekir Yıldız imzalı bir otobiyografik. röportaj okudum «Almanyada Yaşanmış Dört yı un Romanı — Türkler Alman ya'da». (İstanbul 1966. Bilmen Basımevi, 189 sayfa, 650 kuruş.) Yazarı, roman demeyi yeğlemiş: adını saklayıp bazı olayları genelleştirip soyutlaş tırarak, Ama belli ki Kitabı yazdıran ilk sebep, acı tatlı olaylar icinde kişiye kendini bulduran anı ihtiyacı; sınır dışı yolculuklardan sonra in sanda beliren egzotik hikâyeler dinletmek merakı. Ne var ki, bütün acemiliğine karşın, ana sorunların, hiç olmazsa duygululukla farkında Bekir Yıldız. Yüreğinde bulduğu açı ları, yalnızlığının yoksunluklarını, işe kul olan emeğini, sömürüler değerini, aldatıcı birikimlerin peşinde yitirilen değerleri, piyasa değişikliklerinden doğan yalancı toplamları, yolundan çıkan ahlâk ve gelenek ölçülerini, yabancı ül kelerde saha kalkan doyuruk mamış açlıkları, iki ayrı dünya arasında sıkışıp ezilen intikal kusaklarının kaderini tam bilmese bile seziyor. 

Ne bir ekonomik sorun Ola rak konunun istatistik incelenişi, ne bir edebiyat eseri ola rak derinliğine insanın dramı. Bekir Yıldızın kitabında duygularla sezgiler, gözlemler le yargılar, düşüncelerle karşılaştırmalar, o çözümlemelerle sonuçlar yanyana karmakarr şık; bir gazete röportajının ısmarlama ölçüleri, bir edebiyatçmın öznel derinlikleri; onlar da yanyana. içiçe. Bir boşanış bu; yüzeyde gözlemlerle, kişisel düşünceler, tekil acılarla yanlıs genellemeler, alegorik örnekler çeşitlemeler, ezilmenin hıncıyla öc alma ve kurtulma şükrü, sıla özlemiy le, zafer sevinci.. hepsi yam yana, .karmakarışık. Kusurg da, meziyeti de belki içteniiği ve ilkelliği herşeyden önce. Sirkeci'den kalkan trenle Almanyaya gidiş ve birçok kurbanlar verildiğini görüp ki şisel bir kurtuluşla dönüş. Bir matbaâ makineleri fabrikasın da yıllarca çalıştıktan sonra 


yz 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tek bir matbaa makinesi s% tınalâcak emeği sanayi Avrupasından vatanına geri geliş, Ama ba yolculuğun 


“yöntemin gerçekcilik diye 


LAKE LEİLA ALETLERİ 


GOGOL'DEN ARAGON'A 


Biraz durayım deseniz, bir kır kahvesinin tahta iskemlesinde oturayım, dökülen yaprakları seyredeyim, salt ilkbahar- da değil, sonbaharda da yaşamı sürdüren biraz kırmızı, biraz sarı, az güneşli günlerle dostluk edeyim deseniz, o üşürsünüz belki. Hele elinizdeki kitaba dalarsanız biraz gecikseniz, akşam karanlığı yanınıza oturuverir. Öyle an an yaşanan günlerdeyiz. Ağaçlıklı bir yolda, bahçelerde dolaşsanız hep kurumuş yapraklar yerler de, Aralık ayına kalmazdı eskiden. Bu yil geç kaldı biraz. Bundan ötürü kıvanclıyım. 


Gogolün bir hikâyesinden çıktım. (İvan İvanoviç ile İvan Nikiforoviç hikâyesi)ni okudum, rüzgârsız bir gecede. Kış gecelerinde insan, doğadan daha çok uzaklaşıyor. Rüzgâr çıkmamışsa, o sayfaların arasına, sayfaların getirdiği insanların arasına daha çok giriyor kişi. Gogolün hikâyesini böyle bir gecede okudum. 
Sonunda bir beyaz kuş gibi. kanatları ile göğsüme vurdu Gogol. Onun deyimi ile söylersek «Gözyaşlarıyla (o gülmek» dediği bir komedya çiziyor gözümüzün önüne. 
Sonunda da «Baylar, bu dünya üzüntülüdür» diye sözü bitiriyor. Gogol'ün bu hikâ yesine «Palto» oyununu seyrettikten sonra geldim. Gerçekciliği nasıl (oanlıyordu? 
Hikâyelerinde onu izledim. Çok dindar bir annenin oğlu olması Gogol'ü mistik yapmış. Tutucu bir mayadan, tutucu bir bileşimden geliyor. Buna karşılık, toplun: sal gerçekci akımın en büyük ustaların- dan biridir diyenlerin sözünde mübalâga yoktur sanırım. Bütün Çarlık Rusyasım tek yanından görmemiş. Tüm kesitini göt mesini, kaleme almasını bilmiş. Ben onu en çok Cervantesle yanyana koyarım. Ükisi de toplum katlarını, kişileri yazmada eşine rastlanmaz bi: hüner göstermiştir Onlara tekrar bakıyorum. Hiç eskimemişler diyorum. Ama bu toplumsal gerçekcilik, yeni yeni evrimler geçiriyor şimdilerde. = 

Açıyorum Aragon'u. Türkçeye çevril miş ilk kitabı (Çağımızın Sanatı) elimde Onun gerçeklere bakışını, daha geniş anlamla dünyaya bakışını, sayfalar arasın- dan çıkarıyorum, «Eğer romancı yaşamımızı süslemek üzere bize yalnızca kilise camlarındaki resimleri sunmakla (o yetinir se, bu yaşamı sınırlamış, onun yalnız kapalı bir görüntüsünü vermiş olur. İşte bunun için doğmacılıkla demogogluk daima sıkı sıkıva birbirine bağlı kalmakta ve dog macılarla demagoglar hep açık bir sanat kavramına, oluşum halindeki bir edebiyata, edebi denmeye karşı çıkmaktadırlar, Ama unutmamak gerekir ki, elimizde bunu değerli kılacak ne türlü araçlar bulunursa bulunsun, gerçeğin yadsınması, giderek, sonsuza dek sürdüreceği bu niteliğin kabul edilmesiyle sonuçlanacaktır ve gerçek, böyle dinsel görüntüler sunmakla falan değiştirilemez. Bu gerçekciliğe-karşi adlandırılmış olması, hiç değilse geçici bir zaman için yazarları, özellikle yetişme çağlarında, ger çeklikten yüz çevittme tehlikesini yaratmaktadır. Ben, böyle bir yüz çevirmeyi büyük bir felâket, edebiyat için ve edebiyat ile oynayacağı rol konusunda yüce bir felâket olarak görenlerdenim. İşte bu yüz den akademik ve duruk Olmayan, açık, evrim gösterebilecek nitelikte, yeni olgularla ügilenen ve ta ne zamandan beri kabuğu soyulmuş, parlatılmış ve hazmedilmiş olgularla yetinmeyen, ilerlerken, 2- hşılmışın dışında kalan gerçekleri incele- 


Ömer Faruk Toprak 


yebilmek üzere değişen, güçlükleri ortak bir payda altında toplamayan, olayları yerleşik düzen içine oturtmak üzere değil, tersine, olaya öncülük etmek o üzere ortaya çıkan bir gerçekçilik, dünyanın degişmesine yardım eden bir gerçekçilik, yü reğimize su serpmeyen, tersine, bizi uyan dıran ve kimi zaman, Sırf bu yüzden, İnsanı tedirgin eden bir gerçekçilik istiyorum. Böyle bir gerçekçilik ancak kuram: 


la uygulamanın sürekli yüzleştirilmesiyie , 


varolabilir, bu gerçekçilik yeniliklerle bes lenir, o, tozu toprağı iyice silkelenmiş gel çeği saptayan bir alıcı değil, gerçeğin öncüsüdür. O, yeni durumların doğurduğn yeni duygulara katılır. Oluşan şeylerden hiçbir zaman ayrılmadığı için, yeni edebiyat işcileri tarafından tavan arasına kaldırılmak tehlikesiyle karşı karşıya değildir, bu gerçekçilik gençlik için tiksinti değil coşkunluk yaratan bir etkendir.» 
(Çağımızın Sanatı: Çv: Bertan Onaran - Gerçek Yayınevi: sayfa: 14-15) 


Örneklerimiz değişti. Gerçeklere ba- - 


kış açımız değişti. Hikâyemiz, romanımız öyle bir noktaya geldi ki, üzerinde çokca durup o düşüneceğiz, tartışacağız galiba Yirmi yıl önceki toplumcu edebiyatımızın ilkel durumunu, bütün materyali salt göz leme yaslanan kitapları, bugün ele alınca, birtakım yeni gerçeklerin kolumuzu dürttüğünü duymazlıktan gelemeyiz. (Top lumcu edebiyatımızın tümü üzerine konuşmuyorum). Yeni bir yorum (üslübu yeni bir dünya görüşünün içindeyiz çünkü. Salt gerçeği yalın bir dille anlatmak yeterli değil, dünyaya devrimci bir gözle bakarak bir bileşime varmalıyız. 

Geçende iki dostumla romanımız üzerinde konuşuyorduk. Birincisi bana döne rek: 

«Ne iyi ettin de, vaktiyle Reşat Enis in romanları üzerine güzel yazılar yazdın» dedi. 

İkinci dostum, ben cevap ekledi: 

«O yazıları yazmakla iyi etmedin diyemem, Ama bugün öyle bir yere geldik ki (Toprak Kokusu)nu tekrar okusan, če nar kalırsın. Bugünkü ölçülere göre (Despot)u yedinci sayfada bırakırsın.» dedi. 

Birinci dostum: 

«Peki Osman Cemal Kaygılı'nın gözü müz gibi sakladığımız (Çingeneler)ine ne diyeceksiniz? 

İkinci dost, ona da kesin bir yetiştirdi: 

«Üzülerek söyliyeyim, o da öyle. Dil yönünden, tahkiye yönünden neler yitirâiğini, bir okuyun da görün. Zamana dayanmak çok zor. Örneğin Reşat Nuri Gün tekin'in (Kızılcık Dalları), Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun (Yaban)ı, (Bir Sürgün)ü daha kalıcı bence. Bir Sürgün, az bilinen bir romandır ama, bugün böyle bir kitap yazılsa “olay” olur kanısındayım.» 

Dostlarımın konuşmasının ilginç yam var. Elbet, yeni gerçekler geliyor. Akıyor ırmaklar durmadan, insanlar dünyayı bakmasını yeniden öğreniyorlar. Bunların hepsi doğru. Benim asıl söylemek istedišim bu noktalar değil, Ben, yeni olaylar- dan, yeni roman biçimlerinden çok, yeni romancının olayları, kişileri o yorumlayıs tarzına, anlatışına bakıyorum. Galiba Gogolün yüzyıl önce yaptığı, günümüzde Aragon'un denediği bunlar herhalde. İyi romanın, kalıcı romanın özünde bunlar var, gibime geliyor. Öbür denemeler, romanın kabuğunda kalmak gibi birşey sa nrm, 


vermeđen 


cevap 


LL LELE ELELE EAEAN ANASANAT TAATAAN CENENE 


Önce bir þiriktirerek atölye 


sevinçlerinin ya- 


gezi amacına uygun ölçülerde iki 


kitabının 


AAA ALAKA LALA LCAA ANRA NAL 


OKAN KAKA KALA AAA AAA AKALAN 


OKLAY ARAC AAA AAA AAA LALA 


miz 


le ve bağışlamasız önyargılar la kişileri ölçmeye de; kendi 


dünyanın farkı, bütün duy: ölçüsüyle değerlendirip onlagusal ilişkilerin oiflâsını gös: ri, öğüt ve ibret verircesine teren çalışma temposunun doğru sandığı yola çekmeye 


nında büyük tortuları ve acıları vardır Bekir Yıldız'ın kitabında, bütün anlatım acemiliklerine gözlem darlığına, iç dökme gevezeliklerine, ken dini temize çıkarma çabaları- na rağmen... birçok değerli malzeme var. 


tesbiti, kapitalist düzende insan hayatı, alaturka sınırlar- dan kurtulma osanısı içinde yolundan ayrılışlar, tükenişler, ölümler, harcanışlar, 1stıraplar... 

Edebiyata <özenmiş Bekir Yıldız; hep bir ahlâkçı gözüy 


de. Sonuçda gene duygusal bir mulliyetçiliğin okırılısı ve küskünlüğü içinde: «Bir tesel li arayarak tarihe kulak kabartıyorum Avrupa'da at 2ynatan atalarımızın nal sesleri geliyor. Fakat o ses, sahlanış, yavaş yavaş kayboluyor, 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Sen nerdeydin, doğrusu bildiğim yoktu. 
Nice katlar toprağa varasıya 

Beton ve demir katları, naylon ve sinema-Bulvarda bir akşam bol pencereli 


Yediveren bencillik. 


Sen nerdeydin. sezgi. eh işte o kadar 

Kentin devi kendine yok dedirtirdi. (küçük gülücükler) Her solukta şiirler ve yeni beğeniler alıp verirdik. 
Sonra, varmış, annemiz bizi yetiştirdi. 

Kulağımız kurşun, devin eğitilmiş askerleriydik. 


Ayıp oldu suçsuz gözlerimize ve gövdemize karşı 

Onları ki avsız ormanlara sürdük. yorduk 

Camus Kafka ve Sartre ve öteki bölgelere 

Parmağımız adak ağacıydı rengârenk iplikleriyle «Her gün bir başka işaret kullanmaktan. 


Devi gördüm, umutsuz ve hasta. O muydu ben miydim Ekmek parçaları, biraz müzikle 

Dans bilenler etti. Kumar oynayanlar 

Kadınların dizlerine koydu başını erkekler 

Kadınlar çocukların ve yasâk aşkların dizine 

Benim başım ağrıyordu. nerde biryerlere koymak. 
Devi gördüm. açtı halâ. umutsuz ve hasta 

O muydu ben miydim o kargaşalıkta 

Az kaldı kendimi öldürecektim. 


Devi gördüm. üç gece bağırdı bir oğlan doğurdu Ellas, sendin. Ama nerde, Bütün evleri aradım Yolları ve çocuk parklarını, ağaç oyuklarını Üç milyon gece bağırdım. sonra izini buldum, 


Yürüdüm ırmak boyunca yeter derinliği kollayarak Gömüldüm. çile hücremdi. sonra günahları saydım işim biraz da tanrıya iplik bükmek gibi bir şey Alec ve ceviz topladım. bir yana koydum şimdilik İyilerini ayırdım. Ellas saya diye diye. 


uzaklaşıyor, hattâ odüşünülemez, tasavvur edilememz sek le giriyor. Çünkü şimdi biz, o Avrupa'da ancak ellerimizi açabiliyoruz... Ve başımı önü me eğiyorum.> (189) 


Sorunu çözmeye yetmez bu. 
Paçalı donlarla kürk mantoların çelişmelerinden söz açan gazete haberleriyle birlikte. 
Bu arada aynı konuya bilimsel yöntemlerin gözlemleriyle bakanlar ver; henüz baslangıç olsa da. İstanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi yayım ları içinde.. «Türkiye'den F. 
Almanya'ya İşgücü Akımı ve Meseleleri,» 1. rapor — Prof. 
Orhan Tuna, Doç. Nusret 
Ekin, Asistan raportör Turan 
Yazgan (Istanbul o 1966, 117 
sayfa, 930 kuruş.) Yurt dışına 


Gülten Akın 


gitmek için Türkiye'de İş Bul ma kurumlarına yapılan mü racaatların 1964'de 322000, 1965'de 334000 o'duğunu bil diren rapor şu cümlelerle son buluyor: «Türkiye'de iktisadi bir mucize olmadıkça ve F. 
Almanya'da ekonomik bir kriz meydana gelmedikçe.. her iki ülke emek arz ve talehi yönünden birbirlerine olan bağ lılıklarını devam ettirme durumunda bulunmaktağır... 
Bütün mesele...» 


Elbette bütün mesele Türkiye'nin ekonomik gelişmesini en uygup şekilde geliştirme yöntemini bulmasında... Ama o zamana kadar yüzbinlerin ısırabından doğacak edebi yat, daha neler getirecek bize. 


AAA AKALAN 


YURT 


İÇİ VE YURT DIŞI REKLÂMLARINIZ İÇİN HİZMETİNİZDEDİR . 


Genel Müdürlük : 
Cağaloğlu, Türkocağı Caddesi No. | 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Attilâ İlhanın defteri 


5 Aralık, Cumartesi 

İkimizin de sevip saydığı bizden biraz yaşlıca bir ozan o Gümüşsuyu akşamüstün- de: «—...gün geçtikçe ben düşünceyle yazılan şiire, zekâ şiirine doğru gidiyorum!» deyince, Şükrân'la (Kurdakul) belli belirsiz ba kışıyoruz. 

İnandığımız, Şükrân'ın da benim de yeri düştü mü kavgacı bir inatla uyguladığımız bunun tam karşıtı. Ozan, zekâ ve düşüncesinin buyurduğunu duygusal oiçlemine yedirecek, sonra bu içlemi oimgeleştirerek söyleyecek! Bunu Plekhanov'un henüz adını bile duymadığımız günlerde de böyle yapıyorduk, yine de böyle yapıyoruz. Duygusal 


niteliğini yitirmiş bir şiirin etkileme gücü kalmıyacağına, etkileyemeyince de. rahatça yok sayılabileceğine inanıyoruz da ondan! 


Sanat bileşimlerinin başarı derecesi etki ve karşıtetki uyandırabilme olanaklarına göre de ölçülemez mi? Bunlardan sıyırdınız mi sanatı eyleminden sıyırırsınız. 

Bir. sonbahar öğlesi Taksim'den Ataç Kitabevi'nin eski dükkânına doğru yürürken, o kocaman sesiyle Şükrân'ın Parkotel'in tam önünde bana şöyle dediğini hiç unutmamışımdır; 

—...bizim şiirlerimiz ezberlenebilir, oyıllarca insanla birlikte yaşar, elinden tutar; sen bu ikinci yenicileri ezberleyecek tek meraklı çıkacağını sanıyor musun Allah aşkı- na? 


«İzmir'in içinde Amerikan neferisni ha- 


nidir okuyorum. Bir kaç kere üzerine bir şey 


ler yazayım dedim. Ne mümkün? 40 yılları- nın karanlık İzmir'i, Körfez vapurunun kıçında töplumsal sanat tartışmalarımız, lise dershanelerinden “münferit hücrelerine götürülmeler, savaş ağrısı yadsınmaklar, “genç yaşımdan âşinâ kelepçeye bileklerim? «Adım adım», «Miğdem konuşuyor», sövülmekler... 
paldır küldür saldırıp diyeceklerimi acı gülümsemelere, yiğit ansımalara çeviriyor. Oy sa, şu mısraları olsun aktarmak istiyordum başkalarına, okusunlar, yaşasınlar diye: 

«...Şimdi hangisinden başlamalı 

unutmak için 

bir şeye karşılık verirken &endihi 

ya hiç doğmamış gibi olmak 

ya hiç ölmemiş gibi olmak için 

sanki sürülmüş tarlaya atılan tohum 

sanki uçuşan çiçek tozları 

şimdi hangisinden başlamalı.» 

Kitap boyunca mısra mısra yapmıya çalıştığı ne, bakın ne: İkinci Kurtuluş mücadelesi fikrini bir kuva-yı milliye heyecanın- da eritiyor: bu heyecanı bir koldan gelenek 


“ sel Türk şiirinin (O zincir seslerinin bir kor- 


kunç yankısı vardı) bir koldan halk şiirinin (Yiğit olan evinde duramaz gayrı) rüzgârına katıyor, veriyor ozan yüreğini bu rüzgâra, açıyor yelkenlerini; yoğun, Kişisel, soluklu bir şiir döküyor arkasindan. 


«Belki çok akşamlar geçirdik, karanlık mahzun 

Uzak yaşamalarda kendi kendimize 

Dal olduk, çiçekten yapraktan yoksun 

Ses olduk kapandık kendi içimize 

O en kalın duvarların ardında 

O en bakılamaz gözlere karşı 

Çağları yüklenmiş gibi yorgun. 


Vardı, aralıksız direnç, bir korkunc, bir yeni 
Bir evren başka bir evreni yansıttı bizde 
Bir düşünce başka bir eylemi Bir kırlangıç şarkısı gibi aynı çizgide Ama bir kanat kadar kendimiz kalarak 
Bir sıçramada şehirden şehire En uzak dağ köylerine vardı yolumuz Ben diyenler, biz dediler önce.» 
Ezberlenir bu şiirler, doğrudur, adamın Içisıra güvenilir bir silâh arkadaşı gibi yagar: uçurum kenarlarında ayağınız kayacak olsa, omuzbaşınızdan; dar geçitlerin karanlı ğında bunalacak olsanız, kolunuzdan tutar, kaldırır sizi, doğrultur yüreklendirir. 
Yalnız bunu anlamak için galiba yaşamak lâzım! 
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Bir zalim oyundu bu, kendi kendime oynardım. 

(Akşam üstü, Beyazıt Meydanı'nın ışıkları ansızın yanar; Süleymaniye Camii, ünemli ve tartışma kaldırmaz ululuğunu köh- ne Bizans'a yüz bin birinci defa kabul ettirirdi.) 

Toplumculuğun en toz pembesi bile kilit altında tutulurken «Ben ftoplumcuyum> demek, demekle de kalmayıp uğraşına girmek acaba tarih ve ekonom! nedenlerinden mi ileri gelir, öğretisel tartışmalardan geçip bir takım aydınlık siyasal Gbileşimlere u.aşmaktan mı doğar, yoksa, ruhbilimsel çeşitli complexe'lerin dürtüklemesinden m1? 

Kafama takılan buvdu işe! İçimdeki romancı iş edinmişti bunu. kimi görsem, kimi tanısam ufak ufak bu gizli nedeni araştırmaya koyulurdu. Doğru yanlış, bir şeyler bulurdu da: Söz gelişi Amed, suratına bakılmıyacak kadar çirkindi Hüseyin duvar gibi sağır, Fatmaysa handiyse cüce. Varikes'le izak' azınlıklardan olmanın sancısını çekiyor dular. Feride evinin hor görülen en küçük kızıydı. Orhan, ilk okuldan bu yana-bir türlü çevresine uyamamış bir aykırı! 

Arada yoksulluğun demir tokad'n yiyip de aydınlanmış olanlara ağır işçi koşullarından yetişip büyümüşlere rastlamaz mıydım, rastlardım elbet, 'rastlardaım ama. on beş yirmi yıl önce, hiç değilse benim arasından geçtiğim çevrelerde, ötekilerin ço-Zunluğu içinde eriyip kşybolurdu bunlar; bu da, ilerici aydınların yaşama ortamına insanı şiddetle irkilten bir yengeç sepeti havası verirdi: o derece zıypak, o derece dikenli, ısırıcı, kırıcı! 

Hâlâ böyle midir, bilmiyorum; bildiğim, son zamanlarda ortaya çıkan “yeni” bir top lumcu aydın tipinin toplumculukla da, aydınlıkla da uzak yakın bir ilişkisi olmadığı? 
Adam bir yerde çalışır, bedelini alır; bir baş ka yerde ek bir görev uydurmuştur. oradan da Allah ne verdiyse keser; ayrıca. iki işini de gereğince görmez, kaytarır durur; para biriktirmiş bir kat almıştır. bir araba peşindedir şimdi de: Filân bey Festekiz efendiyle bir takım karışık ve kirli odümenlere girerek onu da elde edecek! Kafası bir burjuva’ gibi çalışır demek. ülküleri ‘burjuva’ ülküleri. Toplumun mutluluğunu düşünmez, kendi mutluluğunu düşünür ilkin. Amaç diye mutlu azınlığın yaşamakta olduğu bayat seçmiştir kendine; bir derneğe bir sendikaya baş olmuş kartvizitine bir nam eklemiştir, karısı “sosyete 'kadınlığı'na özenir şimdiden, oğlanı özel kolejlerden birine veremediklerine yanar. 


Konuşmayagör, toplumcunun önde gideni, ağzında sıra sıra ilerici fikirler, bu düzen kötü mutlaka değişmeli, bizim yaşama- ya hakkımız yok mu. estek Köstek!... Kuşkunuz olmasın, sağlamca? bir toplumcu politika uygulamasında ilk yaygarayı basacak odur. Şimdiki hoşnutsuzluğu. insanca yaşama olanaklarının pek azlığından ya da hiş yokluğundan değil (işçi köylü çoğunluğun- dan çok daha iyi yaşar) komprador-ağa segkinlerinin “tatlı hayat’ larına katılacak gücünün olmayışındandır Nitekim biraz tüyü düzdü mü kibar mahallelerine atacaktır kapağı, yine belki ‘toplumcv’ geçinecektir ama, o pek özendiği bayağı Hollyvood konforu- 


“nun tadını çkara çıkara! 


Haklısınız, çokluk “ara tabakalar'dan geliyor bu tip, yalnız benim köylü okumuşla'ı arasında da, sendika t#lderleri arasnda úa böylelerine rastladığım olmuştur. Bunlar top luimculuğu dünyanın yükünü çeken büyük kalabalığa rahat bir nefes aldıracak bir yaşama düzeni için uğraşma diye almıyorlar, «iş» edinmişler onu, bir garip bussiness, Ondan geçiniyorlar. Yanlış tutmuşlar tutumlarını, bilerek bilmeyerek. toplumculuğa zarar ları dokunuyor. Yine de bütün suçu onlan yüklemeli mi bilmem, Gerçek toplumcu deger yargılarını ve hayat davranışlarını bir türlü belirleyip ortaya koyamadığımızdan biz hiç mi suçlu değiliz? 
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` 74 oy atılan sandıklar yanında, 


Geçen yazımızda TİP'in en yüksek oy yüzdesini 100 binden fazla nü 


fuslu şehirlerde sağladığını belirt miştik. Hattâ buralarda elde cdilne oy oranının, partinin genel oy oranının yüzde 50 üstünde olduğunu be lirtirsek, bu oyların önemini daha iyi anlatmış oluruz. Nülusu 500 binden yukarı olan iki büyük şehrin (Ankara ve İstanbul) oy oranı yüzde 7.9 olup, bu oran genel oy oranının iki katıdır. 

Nüfusu 100 bini aşan şehirlerden üç en büyüğü (İstanbul, Ankara ve İzmir) her çeşit sınıf ve tabakaların yoğun olarak bulunduğu şehirlerdir. Bu şehirlerde oy veren seçmenler arasında işçiler büyük miktarlarda vardır Esnaf ve zenaatkârlar vardır. Memur, asker ve üniversiteliler vardır. Burjuvazinin ticaret dahil her üretim ve yoğaltım dalın- da bulunanları bu üç şehirde yoğun bir şekilde mevcuttur. Ayrıca bu üç şehirde parti örgütleri, partinin kurTuluşu ile yaşıttır. 1965 seçimlerinde gerek yöresel örgütler ve gerek genel yöneticiler diğer taraflara gö- 
75, bu üç şehirde yeterli çalışmalar yapmışlardır > 

Bu nedenlerle bu üç ilde oyların ilçe ilçe ve semt semt incelenmesin- de varılacak sonuçlar, anlamsız kalmayacak ve şehirde oturanların partiye karşı tipik davranışları o tesbit edilmiş bulunacaktır. Öte yandan bu üç şehir oyları kentlerde alınan oyların yüzde 60'ına eşit bulunduğuu- dan bu üç ilde varılan sonuçların Türkiye yüzeyine genellenmesi olanağı da geniş ölçüde vardır. Bu arada biz, bu üç büyük şehrin kamu o0- yunun sıkı etkisi altında kalan civar küçük şehir ve kasaba Oylarını da inceleyerek genellemeyi kolaylaştırmış ve daha sağlam bir şekle getirmiş olacağız. 

1. İSTANBUL'DA 
TİP OYLARI 

Türkiyenin bu şehri, parti oylarının yüzde 158'ini sağlamıştır. Bu oylar kentlerde alınan oyların ise yüzde 33'üdür. Başka deyimle partiye oy veren her 13 kişiden 2'si, kent lerde partiye oy veren her üç seçme nin biri İstanbulda bulunmaktadır. 
İstanbulda şehir içi ilçelerin: şehir içindeki sandıklardan aldığı oy orta lamaları şöyledir: 

Sandık başına 


İlçeler ortalama oy 
Adalar 11 
Bakırköy 19 
Beşiktaş 20 
Beyoğlu s 16 
Beykoz > ön Kaş İİ 
Eminönü 2s 13 
Eyüp 16 
Fatih š 17 
Kadıköy 21 
Sarıyer : 11.5 
Şişli 14 
Üsküdar j 16 
Zeytinburnu 16 
Gaziosmanpaşa 20 


Görüldüğü gibi, İstanbulda şehir içinde en yüksek oy alınan ilçe Kadlıköy'dür (sandık başına 21) Onu 
20 ile Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa ve 
19 oy ile Bakırköy izlemektedir. Kadıköy ilçesinde en yoğun oy alınan semt Caferağa. Beşiktaş ilçesinde en yoğun oy alınan semt Bebek ve Yıldız, Bakırköy'de ise Bahçelievlerdir. 


Gaziosmanpaşa'da hemen her semi-. 


te alınan oylar eşit olduğundan bir ayırım yapılamam'ştır. Yukarıdaki 


Fe semtlerden Caferağa, daha çok me-À murlar ve «bevaz yakalılarşın, Yil- >s diz askerî personelin. Bahçelievler yst ay 


se işçi kooperatif evlerinde oturanların yoğun bulundukları semtlerdir. 

En az oy alan ilçeler ise Adalar, Beykoz, Sarıyer ve Eminönü'dür. Adalar ilçesinde Eteybeliada oyları olmasa idi, sandık ortalaması 1IVe de yükselemiyecekti. Beykoz ilçesinde oyların dağılışı cok düzensizdir. 64- bir çok sandıktan 2-10 oy çıkmıştır. Eminönü ilçesinde de durum farksızdır İstanbul içinde en yüksek oy alunan üniversite sandıkları bu ilçededir. Ama Demirtaş, Hacıkadın, Sü 


ŞEHİRLERDE KİMLER 


TİPE OY VERDİ? 


Arslan Başer Kafaoğlu 


leymaniye, Yavuz Sinan, Sultanahmet gibi İstanbul'un en eski semtlerinin son derece düşük oyları Eminönü ilçesinin sandık ortalamasinı 19'e düşürmüştür. Sarıyer ilçesinde ise, Sarıyer ve Büyükdere dışındaki sandıklardan çıkan oylar son derece düşüktür 

İstanbul seçimlerinin sonucunda en önemli rolü oynayan üç en büyük ilçenin oy dağılımını incelemek- te yarar vardır. En büyük ilçe olan Fatih'te en düşük oy alınan yerler Balat, Atik Ali Paşa ve Küçükmustafapaşa, en çok oy alınan semtler ise Kocamustafapaşa, İmrahor ve Davutpaşa'dır Ikinci büyük ilçe olan Beyoğlu'da Gümüşsuyu ve Kasımpaşa'nın yüksek oylarına karşılık Tünel civarındaki azınlık semtlerinde alnan oyların son derece düşüklüğü dikkati çekmelidir Şişli ilçesinde ise en düşük oy alınan semtler Gültepe, Kuştepe ve Yenimahalledir En yüksek oy alınan semtler ise Esentepe Paşa Mahallesi ve Teşvikıyedir. 

Belediye sınırları dışında kalmak la beraber, büyük oy yoğunluğu olan ve İstanbulun oyları yönünde oy kullanan Kartal ilçesi oylarına da kısaca göz atalım. Bu ilçede köyler dahil, alınan oy toplamı 1864, - köyler hariç alınan oy ise 1559'dur. Sai 
dık ortalaması köylerle beraber 12 
köyler sayılmazsa 1#tür. . Bu ilçede Petrol-İş kooperatif evlerinde oy ortalaması 19, Maltepede 18'dir. Buna 


karşılk Pendik. Tuzla, Kartal'da oy' 


ortalaması sandık başına 7-11 arasında değişmektedir. 

Şu kısa açıklamaya göre, İstanbul'da partiye en çok güven gösterenler üniversitelilerdir. Bunları askeri personel ile devlet memurları ve büro emekçileri izlemektedir. İşçilerden düzgün ve tapulu eve kavuşanlar. kooperatif evlerinde oturan uzman işçiler TIP'e oy vermekte önde gelmişlerdir. Gecekondularda oturan işçilerin bulunduğu yerlerde oy oranı çok düşük olmuştur Bunun gibi, 


esnaf- ve zenaatkâr semtleri ile say- : 


fiyelerin * kışlık sâkinleri de TİP'e oy vermekte: ağır .davranmışlardır. Azın 


lık oyları da TİP için'son derece düşük olmuştur ; 


ŞİDDETLİ 


AĞRILARIN 


2. ANKARADA ŞEHİR 
İÇİ OYLARI 

Ankara'da en yüksek oy alınan şehir içi ilçe, Yenimahalle'dir. Bu ilçede Türkiye İşçi Partisi sandık başına 21 oy almıştır. Yenimahalle'yi sandık başına 18 oy ile Çankaya izlemiştir. Buna karşılık Merkez ilçede ve Altındağ'da alınan sonuçlar Üümit kırıcıdır. (Sandık ortalaması Merkez ilçede 9. EN ise 7.5” 
tur). 

Yenimahallede en yüksek oy alınan semt subay oylarının büyük çogunluk teşkil ettiği Banka evleridir (oy ortalaması 31). Memur oylarının hâkim olduğu Işınlar, Ragıp Tüzün ve Çerçideresi'nae de oy oranları yük sektir. İlgi ve dikkat çeken bir nokta da Gazi, Varlık ve Gayret mahal leleri gibi kooperatif evlerinin bulun duğu semtlerden alınan yüksek oy oranlarıdır. Buna karşılık esnaf, müs tahdem ve yap: işçilerinin çokluk 0lduğu Karşıyaka en az oy alınan semttir (sandık ortalaması 15). 

Çankaya ilçesinde en' düşük oylar Akdere ve Aktopraklık gibi gecekondu semtlerinden alınmıştır (san dık ortalaması 4 ve 6). Abidinpaşa gibi semtler (eski Ankara evleri ile gecekondular karışımı), bu kategorinin biraz üstünde oy sağlamıştır. 
En yüksek oylar ise üniversite yurt sandıklarından elde olunmuştur. Bu sandıkları memur mahalleleri (Namık Kemal, Küçük Esat, Bahçelievler) sandıkları izliyor. 

Ankarada şehir içi oylarının en düşük olduğu Altındağ ilçesinde ise (sandık ortalaması 7.55), bu düzeye yükseliş bile emekli, üniversiteli ve memur oyları ile mümkün olmuştur. 
Ayd'nlıkevler (sandık ortalaması 17}, Ziraat Fakültesi (ortalama 18), Kalaba (ortalama 12), Kavacık Subay evleri (ortalama 16) oyları olmasa idi, Altındağın oy ortalaması 5.5'e dü şecekti. 

Esnaf oylarının ağır bastığı Mer kez ilçede işe, Üniversite yurt sandıkları dışında sandık. başına oy Ortalaması Tye düşmektedir. 

Ankara'nın şehir içi oylarının tahlili, İstanbul'da tesbit . ettiğimiz sonuçları kuvvetlendirmiştir. En yük 


sek oy ortalamasını, üniversite sandıkları sağlamaktadır (ortalama san dık başına 41). Bunu memur ve subayların çoğunlukta bulunduğu semt ler izliyor (ortalama 27). Kooperatif evlerinde oturan işçilerin çoğunluk olduğu sandıklar ortalaması (21) da göz doldurucudur. Gecekondu sandıkları ortalaması 5 ve esnaf oylarının çoğunluk olduğu sandık ortalamalar; ise Vair 


Ankarada şehir oylarının tahiil sonuçlarına Kırıkkale, Polatlı gibi büyük ilçe merkezleri ile Ankara'ya yakın Etimesuu oylarının sandık sonuçlarını da eklemekte fayda var. 
Kırıkkalede şehir içinde sandık ortalaması 2.8 ve Polatlı'da 5.7 dir. Eti mesutta sandık başına alınan oy or talaması 13.5'tur ` 


3. İZMİRDE ALINAN 
ŞEHİR İÇİ OYLARI 


İzmir'de TİP, 5.01/ü Merkez ilçe den ve 2.202'si Karşıyakadan olmak üzere 7.216 şehir içi oyu almıştır. 
Merkez ilçede alınan oy ortalaması sandık başına 10.55 ve Karşıyaka'da 17'dir. 


Merkez ilçede en yüksek sandık ortalamaları semt olarak şöyledir: Sandık başına 


Semtler ortalama oy 
Üçkuyular 23 
Samantepe 18 
Kemal Reis : 18 
Mithatpaşa 18 
Çankaya 18 
I. Kadriye 16 
Alsancak 14 


En düşük sandık ortalamaları ise Güney 6,: Tepecik 6.4 Ballıkuyu, Zeytinlik, Kubilay 7, Yenidoğan ve Ferahlı 8'dir. 


Karş yaka ilçesinde en o yüksek oy alınan semtler Demirköprü 37, Genceli 26, Şermikler 22'dir. En düşük oy alınan semt ise Soğukkuyu 10'dur. 


İzmir iline ait kent oyları ionuçlarına İzmir Belediye sınırları içinde bulunmamakla beraber, İzmir şehrinden etkilenen belediyelerin öy ortalamalarını da gözden geçirerek bakmak uygun düşer. Bazı bağımsız belediyelerin sandık başına Oy ortalaması aşağıda gösterilmiştir: 

Sandık başıma 


Semtler ortalama oy 


Buca - Şirinyer 


Hürriyet Köyü 21 
“Vali Rahmi Bey $ : 13e Şirinyer - Güven - vag 
Tınaztepe 9 
Dumlupınar ise eğ 
Narlıdere 3 
Bornova 15 
Yeşilyurt, 8 
Gültepe 21 


Izmirde oyların dağılışı da, İstanbul ve Ankaradaki derecede olmamakla beraber. partinin asıl oy deposunun okuma derecesi yeterli, iş koşullârı elverişli kimseler tara-İından teşkil edildiğini ortaya koymaktadır. Ancak TİP İzmir'de Gültepe. Buca, Şirinyer gibi işçi mahallelerinde de göz doyurucu sonuçlar alabilmiştir. Ama Kadifekale, Tepe cik, Ballıkuyu, Zeytinlik gibi yoğun işçi barındıran semtlerde oyların son derece düşük kalışı, Ankara ve İstanbulda işçi oyları için varılan yar gıyı doğrulamaktadır. İzmirdeki işçi oylarının Ankara ve İstanbula göre farklılık gösterişi. İzmirdeki işyerlerinin özellikleri ve Ege'nin 'durumu “ ile ügilidir. Bü özellikleri son yazımızda inceleyeceğiz 


GELECEK YAZI: 
TİPİN KÖY OYLARI 


DÜZELTME : 

Geçen yazımızda, ikinci sütunun başındaki 4. satırdaki «düzenlenmiştir» kelimesi «düzenlenmemiştir»” 0- larak ve son sütundaki alttan ikinci paragrafta yer alan «Babaeski» ke limesi de «Balıkesir» olacaktır. Diizeltir, özür dileriz, 


